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TKP'nin faaliyetleri 73'den sonra 
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Ad: TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 
Kuruluşu: 1960' ların başında Kruşçev 
tarafından Zeki Baştımar'a kurduruldu. 

Merkezi: Doğu Berlin-Doğu Almanya 

Başkam: İsmail Bilen (Laz İsmail) 
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Sahte TKP bu defada 
Genelkurmay Başkanını 
‘hedef aldı 


SALI 


iL >) “TKP'nin Sesi” 
hea SEP K İNİ BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 350 KURUŞ 


ÇKP'nin resmi yayın organı Renmin Ribao:” Vietnam 
saldırganları cezalandırılmıştır” 


Vietnamin saldırılarına 


ordu içinde 
savaş istedi 


HABER MERKEZİ 

Doğu Berlin'den yayın yapan sahte TKP'nin Sesi 
Radyosu, er, astsubay ve subayları ordu içinde savaşa 
çağırdı. Radyoda 2 Mart günü yayınlanan yornımda 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in geçen hafta muhalefetin iddialarına verdiği cevap da 
eleştirilerek !'sıkıyönetimin faşistleri koruduğu" iddia 
ediliyor, 

Radyo yorumunda 
şöyle deniyor: 

“Şimdi bazı çevreler 
Genelkurmay Başkanı 
Evren'in konuşması iizerinde dururken 'görüyorsunuz ya ordu oyuna 
gelmiyor' yorumları yapmaya yelteniyorlar. Ama 
acele etmeyin efendiler, 
Sözle eylem arasında bii- 


Urfa” da bir öğrenci öldürdü. 
Ankara'da bir 
banka soyuldu. 

Beş soyguncudan 
4'ü yakalandı 
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Sovyetler Birliği'nin kışkırttığı Vietnam'a karşı ihtar harekatına giriştiği zaman, hegemonyacılığa ve 
zorbaya karşı direnme tutumunu değil de yatıştırma tutumunu tercih. eden 
birçok kimse, Çin'in bu 
harekatına karşı kuşku 
duymuşlardı. Bu kuşkular- 
dan birincisi, Çin'in bu 
harekata girişmekle Sovyet 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Noe e e a ŞAM AŞ a saaa aD a 


Demirel İstanbullu işadamlarına 


evinde bir yemek verdi © Anayasa Mahkemesine 

© Çin, Vietnam’ı A TURN g5 Karakaş : 
yeniden D | ikt d i k yı İsdemir'de çalışan 
yeniden emirel:" iktidar olma bem dreni 
yapmaya çağırdı "1981 seçimlerinden icin koltuk Türkiye Veba, Beğ) 
© Pekin'de bulunan önce iktidar olmayı W Merkez Şam ale İL 
İngiltere Sanayi aklınızdan çıkarın” v . e kit tarafından s0- 

k lard; 

Bakanı Varley, iA değnekleri ne öö olaydan; tai OH 
Güney Doğu Demirel: yeğ a 80 bin 
Asya’ da durumun "Oyunu harekete, | in akal, Ap OO m 
olumlu bir şekilde selamete yas anmayı rında, Kavaklıdere su de- 

e şel A x (Devamı sa.7, sü. l'de) 

gelişeceğini söyledi vereceksin de 


islam Ülkeleri 
Deniz Hukuku 
Konferansı, bugün 
Istanbul'da başlıyor 


PEKİN ne olacak” kabul 
Sınır bölgelerinde sürekli olarak kışkırtmalar 
yapan, Vietnam saldırgan (C Lütüoflar |) a "| 
birliklerini cezalandırmak etmiyorum 


amacıyla Çin Halk Cumhuriyetinin başlattığı ih- Yazısı 5. Sayfada 


tar harekatının amaçları- 


na ulaştığı ve Çin birlik- t İSTANBUL (AAJ 
lerinin geri çekilmeye . a s i w Ti İslam ülkeleri te msilci - 
basladigi raoda açıkla Yeni anayasanın hazırlanması ile ilgili çalışmalar sürüyor lerinin katılacakları "De- 


niz Hukuku" Konferan- 


dı. sı bugün İstanbul'da baş- 


Moskova, 3'ü Moğolistan'da olmak üzere bütün Çin sınırı boyunca 44 tümen 


ZE e ` a > Güney Doğu Asya'da © 4 i 
Sovyet- Vietnam yayılma- MENA ülkeleri dişişle 
bulunduruyor. Kremlin'in yönlendirdiği Vietnam ve Laos'un toplam askeri sına ağır bir darbe AN l ri bakanlarının ge eli al 
gücü ise 668.550. Sinan “askeri eylemi, Senegalin başkenti Da: f 
Sovyetler'in Pasifik Filosu 70 denizaltı 65 savaş gemisinden oluşuyor. Guangsi ve Yunnan sınır (Devamı 7 Sü, 10'da) j 


Japonya, Tayland, Demokratik Kamboçya, Kore Demokratik Halk Cum- birlikleri tarafından ger- 


huriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin vücuda getirdiği barış cephesi toplam çekleştirildi. DIŞ PaE EET 
olarak 5.264.000 askerden oluşuyor. 17 Şubatta başlayan i SERVIS İkit | d 
Amerika'nın bölgede 2 uçak gemisi ve 20 savaş gemisi var. karşı-saldırı o sonucunda yan İçişleri Bakanı I op um da 
Vietnam toprakları üze- Hacı Seyid Cavidi, yeni 


rinde bulunan Sovyet 
Meclis Başkanı Karakaş, saldırgan üsleri büyük öl- 
Seçim Yasasında yapılan çüde tahrip edildi. 
. pl . De 7, sü.4'd 
yeni değişiklikleri açıkladı ii kğ 


Öğretmenler, Kültür Bakanı Kışlalı: 
il Seçim ve "Sansür kaldırılacak” 
Köy Sandık ANKARA (ÖZEL) 


Kültür Bakanı Ahmet 

Kurullarında Taner Kışlalı, sansür kox nusunda ve İstanbul Türk 
görev almayacak Musikisi Devlet Konservatuarından öğretmen 

ANKARA (ÖZEL) çıkarılması ile ilgili ola- 


Gebeler balk Oyle 4) Waldheim'in 
5 30 M a yapıla > 
na ika vü çağrısına 
, Kayhan gazetesine bir 
demeç veren İran İçişleri olumlu 
Bakanı Yeni Anayasa'nın 3 
cevap verdi 
rafından yürütüldüğünü Kıb Türk R 
söyledi. ris iürk ve Kum 
e e 
C 2 sytmza )| Dışişleri Bakanları 
eo 00 © e e 
Emekli Sandığı, | ` önümüzdeki günlerde 


Sahte TKP'nin 


varlık nedeni 
Doğu Perinçek 


1970 ÖNCESİNDE devrimci mücadeleye 
katılanlar bilirler: O zaman Türkiye' 
de sahte TKP'nin esamesi bile okunmazdı. Bir 
avuç mülteci Doğu Berlin'de Sovyetler Birliği ' 


hazırlanması çalışmaları 
nın da, yedi hukukçudan 
oluşan bir komisyon ta- 


Maria Rita Epik ve arkadaşları Türkiye'yi bir başka yarışmada temsil edecek. 


nin tahsis ettiği koltuklarından radyo yayınları Seçim yasalarında rak bir açıklama yaptı. sys 

e 5 RATAN, yapılacak değişiklikler Kışlalı "öndenetim”" diye i angis i ini ini memurlar v N Y rk’ i 
yapar, Türkiye'de gelişen devrimci mücadeleye Köseali AS ANARA DIAE pala İsrail” in Arap topraklarını işgalini protesto için a verdiği ew tork agidiyor 
nasihat verirlerdi. "Emekçi halk", "proletarya", nı tamamlayan "Parti- kaldırılacağını belirte- agr . . u borç miktarını artırdı 
"bağımsızlık" gibi sözcükler dillerinden düş” lerarası Komisyon" se- rek, sansür konusunu da İsrail deki Eurovision Şarkı LEFKOŞE (AA): 
mezdi. Ama oturdukları yer, Türkiye halkına ve a öncel, A KL vk e Em Mİ BN Kıbrıs Türk ve Rum Dışişleri Bakanları Dr. 

z > nı ri ü, değişiklik- urumu urulması hak- e Kil Sandığı nın Kenan Atakol ile Nikos Rolandis'in Birl i; 

PE U em ey leri Millet Meclisi Baş- kında bir yasa tasarısı Yarışmasına m Ee memurlara vermekte ol- Milletler GeT ihaz pa Waldheim iz 
aptıkları iş, tam anlamıyla hariçten gazel o- kanı Cahit OKarakaş'a hazırlandığını söyledi. ta İsran'd& yapilacak Bu- augn ea e i çağrısı üzerine görüşmelerde bulunmak amacıy- 


sundu. İstanbul Türk Musiki- 
Karakaş, dün bu ko- si Devlet Konservatuarınnuda yaptığı basın top- dan 22 öğretmenin söz- 
(Devamit'sa,7 , sü.8'de) (Devamı sa.7, sü.3'de) 


kumaktı. la önümüzdeki günlerde New York'a hareket et- 


rovision Şarkı Yarışma- DENİM 2i i # 
si , yüzde 33 ile yüzde leri bekleniyor. 
katılmıyoruz sına katılmayacağı açık- 74 arasında artırıldı. Veli (Devamı sa.7, sü,4'de) 


D 7, sü.3' 
(Devamı sa.7, sü.3'de) (Devamı sa.7, sü.5'de) 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


6 Mart 1979 


meclisi 


Hıdırlar köyünün 
çocukları ve Başbakan 


Pahallık tartışmasını bitirirken 
pahalılığın tarlışılmayacağı günleri: 
gelmesi dileğiyle sözü bağlamıştık. 
Ancak öğretmen okuyucumuz Mure- 
diye hanım'ın gönderdiği mektubu 
okumanızı istedik. 

Muradiye hanım mektubunda; 


“Pahalılık karşısında ne yapmalıyız diye sınıfta yazılı ödev vermiştim. 
Bazı ödevleri gazetenize gönderiyorum. Okuyuculara ikinci sınıfta bir 
köy okulundaki öğrencilerin pahalılık karşısında neler duyduklarını iletmek istiyorum." diyor. Biz de kendisine teşekkür ediyor ve hükümetin 
dikkatine sunarak, Zonguldak'ın bir 
köyündeki ikinci sınıf öğrencilerinin 
ödevlerini yayınlıyoruz: 


yoruz. 


diyor. 


SORU: PAHALILIK KARŞISINDA 
NE YAPMILIYIZ? 
Cevap Zeynep Yalçın: 

Herşey her gün pahalılaşıyor. Biz 
o kadar zengin değiliz. Satılan malları 
alacak paramız yok. Biz köylüyüz. 
Anamız ile beraber tarlada çalışırız. 
Karnımızın doyduğuna seviniyoruz. 

Size ev yaptırıyoruz, ucuz hali satıyoruz, her gün araba veriyoruz diye 
kandırıyorlar. Bizim paramızı harcatmak istiyorlar. 

Anam evde hep şöyle der. Gene 
zam koydular. Biz gene pancar aşı 
mı pişirelim? Pancarı da bahçemize 
ekiyoruz. 

Babam da söylüyor pahalılığı. Pahalılığı hükümetin kaldıracağını 
söylüyor babam. 

Cevap Zeliha Özcan: 

Hayat pahalılığına karşı ilk tedbirimiz israf etmemektir. Tutumlu ol- 


Evet, 


diyor. 


- Aydınlık 


malıyız. Aldığımız eşyanın rengi değişmeden başka birini almamalıvız. 

Aldığımız yarın daha fiyatlı olur 
diye ihtiyacımızdan fazlasını almamalıyız. Alış verişimizi az yapmalıyız. 
Cevap Zehra Yalçın: 

Basma pahalı, pantolon pahalı. Bizim paramız yok. Biz birşey istemi- 


PARAM YOK, BENİM YOK. 
NE YAPAYIM? 

İsmail Özcan adlı öğrenci ise ev ödevini bütün kağıdı param yok, param yok yazarak doldurmuş. En so 
nunda da "Benim yok. Ne yapayım?" 


Kadir Bozkurt adlı öğrenci ise bakın ne yazmış: 


“Pahalılığın o önlenebilmesi 
herşeyden önce dış devletlerden bir 
şey olmayıp memleketimizde herşeyin bol bol olması gerekir. Herşeyi 
memleketimizde yetiştirmeliyiz. Ve 
karaborsacıyı da kaldırmalıyız. Bunu 
da yapmak için her yerin görevli memurları var, Görevli memurlar vazifesini yapmazlarsa hayat pahalılaşır." 


Zonguldak in Hıdırlar köyünde köy okulunun ikinci sınıfında okuyan bir öğrenci "Her şey memleketimizde yetişmeli"' derken bir öğrenci sayfayı 
dururken, ajanslardan son gelen haberlere göre Başbakanımız da pahalılığa karşı tedbir olarak halka bir çağrı daha yapıyor: 


“Halk fedakarlıkta bulunmalıdır" 


Bu lafa ne dersiniz Hıdırlı köyünün öğrencileri ? 


için 


“Param yok "diye dol- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON RALKTIR ; 


TONYA TRABZON 


Yasal hizmet mi, çiftlik ağalığı mı? 


Yıllardan beri mahalli 
idareler yani belediyeler 
yasalara bağlıdır. Fakat 
meclis kararıyla kendi 
iradesini istenilen şekilde 
tayin etmektedirler. 

Yerel yönetim Bakanlığının kurulmasıyla bele- 


IZMIR 


diyelere yeni imkanlar 
tanınmıştır. Ancak okuması olmayan bir Belediye Meclisi üyesinin Belediyeler Kanunundan anlaması zordur. Nitekim 
3500 nüfuslu bir belediyenin hiçbir geliri olma- 


OTURACAK YER 
BULURSA UYUYOR 


İzmirliler bu amcayı çok iyi tanır. Kimi kimsesi 
yok. İnşaatlarda da yatırmazlar onu. Pek yürüyemez. 
Orada burada oturduğu yerde uyur. Onu soğuktan , 
yıllar yılı üzerine su değmemiş teni, yağmurdan ise 
üzerine aldığı naylonu korur, 

Dilenmek için elini açmaz. Onu tanıyanlar önün 
den geçerlerken gönlünden ne kopmuşsa kucağına ko- 


yuverir. O ise hiç konuşmaz. 


"TÜRKİYE DE 


AYDINLIK 
AZETESİNİN 
DÜZENLEDİĞİ 
ACIK OTURUM 


Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi) 
Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi) 
Örsan Oymen (Milliyet gazetesi) 
Doğan Yurdakul (Aydınlık gazetesi) 


Genel Dağıtım. 
TÜR-DA 

Hamam Sokak No:4 
Cağaloğlu-Istanbul 


K 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


251TL. 


dığı halde başkanına 20. 
binlira lira maaş bağlanmıştır. Çevre belediyelerdeki maaşlar ise 50, 
bin civarındadır . 
Türkiye'nin en üst kademesindeki bir yöneticinin 
alamadığı maaşı belediye 
başkanları alıyor. 

şimdiye kadar bu konunun ne basında ne de 
Millet Meclisinde bahsi 
yapılmamıştır. Belediyelerin gelirine göre, nüfusuna göre Başkanının yolluk masrafının, diğer 
masrafların ve maaşların 
saplanması gerekir, Bunun tersi olursa şimdi olduğu gibi en az 20. 
bin ile 50. bin lira arasında maaşlar saptanı 
yor. Yapılan yolsuzluklar 
hariç. 

Sırası gelmişken bir 
meclis arkadaşımın Sözünü ifade edeceğim: "Ben 
MHP'liyim. Reis 100.000 
bin liraolsa da vereceğim. Bu hükümet batsın" 
Diğeri ise şöyle diyor: 
“Reis yiyorsa bana ne. 
Babamın Çiftliğini satmadı ya. " Böyle çelişkili 
ve acaip hareketleri görüp 
ve dinlediğim için diyorum ki bazı belediyeler 
kamu hizmeti mi yoksa 
çiftlik ağalığı mi? 

Bir yandan 
ekonomisi 
girerken ve avucumuzu 
dışarıya açarken belediyeler çiftlik gibi kullanılip milyonlar vuruluyor. 
Dağbaşında görev yapan 
bir öğretmenin maaşı 5- 
6 bin lira oluyor da şehir - 
lerde belediyeyi rahatlıkla çiftlik gibi kullanan 
Belediye Başkanınınmaaşı 
50 bin lira, Bu tutum hangi eşitlikle bağdaşıyor. Anayasadaki eşitliklerle mi yoksa kınunlardaki eşitliklerle 
mi? 


Türkiye 
çıkmaza 


Ahmet Atalay 
Iskenderli Belediyesi 
Daimi Encumenji. 


skym SURA 


tremi Bağım TORDA 
AR Hamam Eek No: 4 ana 


FİKİR MEYDANI 


"TKP”nin Ereğli Demir ve Çelik'teki 
faaliyetine dikkat! 


RDEMİR'deki mü: 

cadele sadece yetki 
alma mücadelesi değildir. 
Şükrü ÖZBAYRAK ile 
İŞÇİ o SINIFI HAİNİ 
Kemal Türkler mücadelesi hiç değildir. Böyle göstermek isteyenler, hedef 
saptırmaktadırlar. "TKP' 
nin ülkemizdeki faaliyetlerini gizlemek istemektedirler. 

ERDEMİR'deki mücadele Türkiye'de iç savaşı çıkartmaya çalışan 
Rus Uşaklarına karşı verilen bağımsızlık mücadelesidir. Bölücülüğe , anarşiye, terörizme ve faşizme karşı verilen mücadeledir. Ülkemizi bölmeye 
çalışan ve böylece de 
Rusya'nın müdahaleci 
siyasetini izleyen "TKP" 
ye karşı verilen mücadeledir. Böylesine açık bir 
mücadele bütün şiddetiy - 
le kıran kırana sürerken 
hiç kimse "Bana ne" diyemez. Ülkemizdeki iç 
savaş kışkırtmalarına, bölücü hareketlere ses çıkartmayanlar en azından 


““TKP"ye hizmet ettikle- 


rini bilmelidirler. Hele bu 
kişiler milletin oyu ile 
seçilmişlerse ve TKP'ye 
çanak tutuyorlarsa afları 
hiç de mükkün değil. O 
nun için herkes şapkasını 
önüne koyup düşünmelidir. 


Hakkı Öztürk 


Devrimci Maden-İş Genel Sekreteri 


Rus uşağı TKP'nin 
Türkiye'deki siyaseti 
açıktır. Türkiye'yi Rusya'ya peşkeş çekmek. 
Bunun için; 

a) Kürtleri kullanarak 
Doğuda harekete geçmek, 

b) KİT'leri (Kamu 
Sektörlerini) ele geçirmek. 


CHP içindeki uzantılarını harekete geçirmek 
bu konuda oldukça da 
etkili oldular. CHP içindeki uzantıları her mitingde, her toplantıda 
TKP'nin görüşlerini savundular. Madenİş ve 
İGD'liler "Yaşasın Rusya", "'Yaşasın TKP", 
“Yaşasın İsmail Bilen": 
"Yaşasın Brejnev", 
“TKP'ye Özgürlük" dediklerinde bazı CHP parlamenterleri onlara alkış 


tutmuşlardır. Böylece 
Rusya'nın (o Türkiyedeki 
unsurlarına cesaret vermişlerdir. 


“TKP"nin ve Rusya'- 
nın Madeniş Sendikası 
kanalıyla (o uyguladıkları 
bu siyasetin farkına varanlardan biri de Devrim- 


a imi “Buradaki “Ulusalcıların 


“insanları dövmek için çarşıya dalive- 


tutumunu âz da olsa anlatmak istiyo. 
rum. Bunlar MHP'liler gibi çarşıda; 
sokakta yüz ikiyüz kişilik bir grupla, 


riyor ve karşılaştığı insanlara "Sen 
Ulusalcı mısın?" diye soruyorlar. De~ 
gilse hemen orada dövüyorlar. 


ci Maden İş Sendikasıdır. 
Bunun için doğdu Devrimci Maden İş Sendikası... Kurulur kurulmaz da 
Rus uşuklarına Ve TKP'- 
ye mücadele bayrağı açtı. 
TKP toplantılarında aldığı karar gereğince , kendilerini destekleyen sendikalar kanalıyla Kamu kesimlerine hakim olmaya 
çalışmak böylece iktidara gidecek yolda önemli 
mevziler kazanmak istiyordu. DİSK'e bağlı bir 
takım sendikalar bu konuda oldukça aktif gürevler yüklendiler. Özellikle "TKP" Madeniş 


Sendikasına. bunun için 
talimat vermiştir. Maden- 


İş Sendikası önce "Grup 
Sözleşmesine karşıyız" 
diye işçileri grev ve lokavtlara soktu. Bu eylem 
boyunca UDC'yi "Ulusal 
Demokratik Cephe" işledi. İşçilerin ekonomik talepleriyle yakından uzaktan hiç ilgisi olmayanbu 
sloganı kullandılar. Çadırlarda bol bol "TKP" 
nin ve Rusya'nın propagandasını yaptılar. Böylece de "TKP"ye Türkiye 


zümle. m bir à 

Bir gün insan dövmeye çı Takina 
komandolara saldırdılar. Saldırı sonucunda komandolar kaçtı, orada gördükleri birinin üzerine çöküp dövme 
ye başladılar. Daha sonra o kişinin | 
demokrat birisi olduğunu öğrendim. 
Bunlar kim olursa olsun saldırıyorlar. 


Hem bunu ymp hem de biz MHP'ye 


Bunlar Adiyaman ikiye bölmüş- w 
ler, çarşıdan aşağısına “Türkistan 
bölgesi,” çarşıdan ee m 


NİĞDE 
Halkın Kurtuluşçuları, kendilerinden 


adele ediyoruz o 
saya Büyükşahin 


ayrılan dört kişiyi derneklerine 


çağırıp, dövdü 


SOLDAN SAĞA: 1) Adını bir ırmaktan alan, bir 
Anadolu efsanesi. 2) Büyük a 
ve süslü çadır-Tersi keşme- a 
keş, karışıklık-Bir harfin o- JoirloleiAvi Ul 
kunuşu. 3) Açlığa çok da- jaon Ae 
yanıklı olan bir sürüngen 
hayvan -Tersi az çok saf ve 
kristalleşmiş silis mineral 
lerine denir, 4) Ortadoğu - 
da büyük bir yarımada - Mi - 
lilitrenin kısa yazılışı, 5) 
Tersi merkezi Doğu Berlin'de olan ve Türkiye'ye 
yönelik faaliyetleri olan siyasi parti-Tersi Orta Çağda 
Avrupalı derebeylerinin oturdukları, su dolu hendeklerle çevrili kaleler. 6} Arka ,geri-Tersi dans ve müziğin 
birleştirildiği eski bir sahne gösterisi. 7) Tersi Mardin'in 
bir ilçesi- İskambilde birli. 8) Desilitrenin kısa yazılışı- 
Bir petrol rafineri miz - Emreden. 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) İki dağ arasında kalan 
dere boyu, vadi- Kimyada Neodim'in simgesi. 2) Hoş 
kokulu bir bitki - Bir uzaklık ölçüsü birimi. 3) Tersi ördek, güvercin gibi hayvanların: yavrularının civcivlikte n 
sonraki durumu 4) Tersi engelleyici olan fakat örta- 
dan kaldırılması genellikle mümkün olan şeyler için 
denir (iki kelime). 5) Bir suni gübre çeşidi. 6) Ses ya 
da sahiplik - Tersi 'üst' karşıtı. 7) Bir tür kızartma et 
yemeği - Tersi bir işaret sıfatı. 8) Atletizmde en uzun 
koşu. 9) Tersi adı Lockheed rüşvet olayına kanştığı 
için istifa eden Japon başbakanı. 10) Tersi İngiltere 
ile Faransa'yı ayıran deniz. 11) Kayaların ufalanmasından oluşur.İsyan eden ,başkaldıran. 12) Et lezzetli 
olan bir av kuşu, 


Enver Hoca'nın, Mao 
Zedung'un devrimci olduğunu reddedip, açıkça 
revizyonizmin safına geçmesinden sonr., onun 
Türkiye'deki "Hfnk” deyicileri arasında süren 
anarşi (kargaşalık son 
haddine ulaşmıştır. Niğde'de Mao Zedung'a küfretmesine karşı çikan 
devri mä demokratlar 
Halkın Kurtuluşundan 
ayrılmışlardır. Büyük bir 
dağınıklık içinde bulunan Halkm Kurtuluşu- 
nun şefleri, 
tabanlarının tansiyonunu 
yüksek tutmada ve sağa 
sola saldırmada bulmaktadırlar. 

Niğde'de Halkın Kurtuluşundan ayrılan dört 
kişiyi tartışma bahanesiyle derneklerine götürmüşler ve dövmüşlerdir. 
Dövülen dör kişi dernekten çıkıp çarşıya geldiklerinde peşlerinden 
25-30 kişilik bir grubun 
saldırısına uğramışlardır. 
Sağlık Kolejinin yanında 
dövüldükten sonra Niğde DGB önünde de aynı 
grup yeniden saldırmıştır. 


Bu olay zaten uzun 
bir süreden beri tertiplenen saldırı ve tertiplerin 
bir sonucudur. Halkın 
Kurtuluşçuları geceleri 
sokakta bekçi düdüğü ile 
devriye gezmekte ve Sağa sola ölüm tehditleri 
yollamaktadırlar. Bu 
olaylardan Niğde'ye sıkıyönetim getirmeyi istedikleri sonucu çıkmaktadır. 

Bir grup öğrenci 


kurtuluşu, 


ölçüsünde taban oluşturmaya çalıştılar. Başarı 
da sağladılar. Nitekim 
hiç ileri bir adım atma- 
dan Grup Sözleşmesini 
kabul ettiler. 


Öte yandan da TKP' 
li olmayan kadroları tasfiye ettiler. Bu durum 
Madeniş Sendikası içinde başarılı biçimde sürdürüldü. Artık Maden İş 
Sendikası TKP'Tilerin 
elinde idi. Ancak bu yeterli değildi. DİSK de 
ele geçirmeyi planladılar. Ancak başarılı olamadılar. Büyük ölçüde 
TKP iler DİSK'ten tasfiye edildi. TKP'liler yaptıkları yanlışlıkların farkına vardılar, Hemen taktik değiştirdiler, Bu defa 
DİSK içinde kösendikala; 
rın tabanına indiler ve örgütlenmeye başladılar, 
DİSK yönetimine gelenlerin belli bir siyasetleri 
olmadıkları için, çoğu 
sendikalarından uzaklaştırıldılar, 


“TKP" KİT'leri (Ka. 
mu İktisadi Teşekkülleri) 
ele geçirmek için Maden- 
İş Sendikasına gerekli 
emri verdi. ` Burada 
“TKP"nin bir başka yanlışlığına değinmek istiyo. 
rum; 

ERDEMİR işyeri 
"TKP" için son derece 
mevzi bir yerdi, Burada 
Madenİş Sendikası soh 
derece ciddi bir hata işledi. O da Grup Sözleşmesine karşı yurtseverce 
bir başarı sağlayan Şükrü ÖZBAYRAK ve kad. 
rosunu tasfiye etmesi oldu. Bu konuda CHP içindeki uzantıları da yanlış 
bilgiler verdiler. Şükrü 
ÖZBAYRAK ve arkadaşları görevden alındıktan 
hemen sonra Demir Çelik 
İşçileri toplanarak Madeniş Sendikasının tabelesını denize attılar. Yeni 

bir Sendika yani "DE V- 
RİMCİ MADENİŞ 
SENDİKASI hi" kurarak 
“"TKPye ve onun kümelendiği Madeniş Sendikasına karşı amansız bir 
mücadeleye başladılar, 
Oldukça da etkili oldular. Erdemir'de çok kısa 
sürede işçilerin büyükçoğunluğunu üye yaparak 
çoğunluk sendikası olarak fabrikaya hakim oldular. 

Şimdi Kamu İktisadi 
Teşekküllerinde "TKP" 
nin etkili olması için Madeniİş Sendikasına emir 
verildikten sonra, Maden- 
İş yöneticileri önce Seydişehir'de örgütlenmeye 
başladılar. Her yarde olduğu gibi Seydişehir'de 
de CHP içindeki uzantılarından oldukça yararlandilar. Ancak Seydişehir '- 
de çok büyük masraflara 


karşın örgütlenemediler. 
Hemen peşinden İsken- 


derun Demir Çelik'te 
çok az üyesi olmasına 


rağmen yetkide taraf ol- 
Yine büyük ölçüde CHP'den yararlandılar. Gerek irade beyanın- 


dular. 


da, gerekse referandum 
'a yapılan oylamada Ma- 


denįş Sendikası hezime- 


te uğradı. "Çelikİş Sendikası" Madeniş Sendikasını eze eze yetkiyi aldı. MadenÌş Sendikası 
Kırıkkale'de de örgütle - 
lenemedi. Bir taraftan 
dikkatleri Anadolu örgütlenmesine çekmek, böy- 


lece de TKP Propagandası - 


nı oralarda yapmak, bir 
tarafdan da kendi bünyesi içinde rahatsız olan işyerlerini tutmaya çalışıyêrdu. Ancak etkili ola 

madılar, İşçi Sınıfının 
mücadelesinde önemli 
yeri olan Türk Demir 
Döküm İşçileri Rus Uşağı, TKP ve Maden-İş hainlerine karşı mücadele 
bayrağı açtılar. Devrimci 
Maden-İş Sendikası safla - 
rığa geçtiler. Hem de şehi vererek, 21 gün fabrikayı işgal altında tutarak. Böylece de bir başka 
yerde öldürücü darbeyi 
Demir Döküm İşçileri 
vurdu. Demir Döküm İşçilerinin bu darbesinden 
sonra TKP'liler yeni bir 
durum o değerlendirmesi 
yaptılar. Böylece de bütün güçleriyle Ereğli Demir ve Çelik'e abandılar. 


"Burada da CHP içindeki 


"TKP" uzantıları olan 
Kemal ANADOL ve kadrosunu kullandılar. Ayrıca doğulu işçileri saflarına çekebildiler. 
Amaçları burada yetkiyi 
almak, böylece de yeniden moral kazanmak ve 
giderek diğer işyerlerini 
örgütlemeye çalışmaktı: . 
Ancak burada da kesinlikle yetkiyi olamayacaklardır, Çünkü ERDEMİR 
İşçileri "TKP" ye karşı 
ilk mücadele bayrağını 
açan işçilerder,. ERDE- 
MİR işçileri biliyorlar ki 
Maden-İş'in artık sendika ile hiçbir ilişkisi kalmamıştır, Maden-İş 


TKP'lilerin elindedir. 
TKP'liler ise bölücülük 
yapmaktadır. Rus uşak- 


lığı yapmaktadırlar. Ve 
ERDEMİR İşçileri biliyorlar ki buradaki mücadele sadece yetki alma 
mücadelesi değildir. Rusya'ya karşı bağımsızlık 
mücadelesidir. Ülkemizi 
bölerek iç savaşın eşiğine getiren TKP'e karşı 
yurdunu, halkını, vatanı- 
m seven tüm halkımızın 
mücadelesidir. Onun için 
diyoruz ki CHP içindeki 
"TKP"nin (o "Saylavlar" 
dediği CHP'liler bu keneleri sırtlarından atmalıdırlar. Aksi halde kendileri 
için yarın çok geç ola- 


caktır.  ERDEMİR'deki 
yetki mücadelesine bu 
açıdan bakmalıyız. O 


takdirde doğru sonuç alınacaktır. 


İLAN 
İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
AKÜMLATÖR SATIN ALINACAKTIR 


İdaremiz ihtiyacı olan. 


35 Adet Akümilatör 
16 Adet 
10 Adet 
10 Adel 
2 Adet 


Kapalı fiyat 
tın alınacaktır. 
İhaleye ait tahmini. tutarı 


Geçici güvence 
Umumi şartname 


İdaremiz 


12V. 60 Amph. 
12V. 125 Amph. 
12V. 75 Amph. 
6V. 150 Amph. 
6V. 135 Amph. 


teklifi alınmak sureti ile sa- 


250.000.--TL 
18.750.--TL 
Ticaret İşleri 


Dairesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin 
edilebilir. 

İhalemize katılmak isteyenlerin verecekleri 
kapalı teklif zarfına (İdaremiz veznesine yatıracakları geçici güvencenin) makbuzunda eklemeleri ve en geç 13. 3. 1979 Salı günü saat 


11.00'e kadar, 


Beyoğlu İstiklâl Caddesi 479 no. lu İdaremiz 
Zabıtalar ve Kararlar Bürosu Müdürlüğüne ver- 


meleri gerekmektedir. 


İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine kısmen yapmakta serbesttir. 


(Basın: 11992 - 257) 


Veli Can Oduncu: 
“Ülkücü ve milliyetçi görüşü benimsiyorum. 
İlk cinayetimi şöyle işledim. Erol Doğan'ı tren 
yoluna çeküm. konuşacağımı söyledim. Sonuçta tabancamlı kendisine 3 el ateş ettim, yere yıkıldı. Edirnekapı Öğrenci Yurdu'na giderek saklandım.” 

Süleyman Demirel: "BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ. . 


Veli Can Oduncu: 

'Bir ay Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda kaldıktan sonra yurt müdürü tarafından Tekirdağ 
Öğrenci Yurdu'na gönderildim. Yurdun penceresinden bana sokakta giden Taner Aral gösterildi, onu vurmam istendi, tabancamla pencereden ateş ettim. ancak Taner'in yanındaki 
arkadaşını vurdum. “ 

Süleyman Demirel: "BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ..." o. 

Veli Can Oduncu 

“1 Nisan 1978 günü saat 15 sıralarında bir 
büyük rakı aldım ve tamamen içtim. Üzerimde 
tabancalar olduğu halde, solcuların kaldığını 
bildiğim Niğde Öğrenci Yurdu önüne gittim 
Solcuları cezalandırmak amacıyla iki tabancanın da kurşunlan bitene kadar yurdun pencerelerinden içeriye ateş ettim.” 

Süleyman Demirel: "BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ. . 


Veli Can Oduncu: 

“Bayrampaşa Cezaevi'nden 12 arkadaşımla 
birlikte 2 Aralık 1978 tarihinde firar ettikten 
iki gün sonra Eyüp MHP binasında Hüseyin Çelik'ten tabanca temin ederek, DMM Akademişi öğrencisi Yunanistan göçmeni Rafet Kararlık, Hüseyin Sütiçer ile beni de yanıma alarak 
Renault marka otomobille gezmeye çıktık. Zeytinbumu'nda bir lokale gitmemizi söyledim. 
Burada Türkistanlı arkadaşım Erkin'i de yanımıza aldık. Silivrikapı'dan, Fındıkzadeye giderken Adana-Bitlis yurtları arasında 25 yaşlarında bir şahıs gördük, Bu Numan Kaygusuzmuş 
Erkin'le ben arabadan inip tabancalarımızı çekerek solcu Numan Kaygusuz'u otomobile bindirdik. Ben kendisini hiç tanımıyordum. Topkapı'ya çıktık. Numan'ı daha sonra Silivrikapı mezarlığına soktuk, Numan'ın koluna girdim. Erkin de arkaya geçti, kendisini büyük bir 
mezarm yanma götürdük. Ben tabancamı Numan'ın başma doğrultup bir-iki karış uzaklıktan iki el ateş ettim.” 

Süleyman Demirel: 'BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ..." 


Veli Can Oduncu: 

“Cinayetten sonra Ülkücü Şerafettin Avşar' 
ın Küçükçekmece'deki evinde saklandık. Bir gece Şerafettin Avşar, Mustafa Baki Gülcan ve 
Vedat Kasımlar ile birlikte Küçükçekmece üstündeki Cennet Mahallesi'nde gezmeye çıktık. 
Şerafettin Avşar bize bir grubu göstererek 
(bunlar solcu) dedi. Ben tabancamı çıkardım. 
Adının sonradan Serdar Taner olduğunu öğrendiğim gence yönelterek 5-6 el ateş ettim. Delikanlı yere yıkıldı. Gülcan ve Avşar da sonradan ateş 
ettiler, Ben daha sonra topluluğa doğru gelişigüzel ateş ettim.” 

Süleyman Demirel: “BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ.. $; 


Veli Can Oduncu: 

"Ertesi gece Avşar ve Gülcan ile birlikte yine Cennet Mahallesi'ne gittik, yukarı doğru çıkarken önümüzden geçen 5 kişiyi bize gösteren 
Avşar (bunlar solcu) dedi. Onları izledik. Önce bir kahveye daha sonra aynı binanın bodrum 
katına girdiler. Biraz sonra adını sonradan öğrendiğim Saadettin Kazan oradan çıkıp yürümeye başladı. Ben onu izliyordum. Hissetmiş olacak ki adımlarını sıklaştırdı. Ben tabancamı çekip 6-7 el ateş ettim. Önce kurşun sırtma değince düştü, sonra kalkıp kaçmaya başladı. (Beni hastaneye götürün) diye bağırıyordu. Ben daha birkaç el ateş ettim, yere yıkık 
dı. O zaman diğer arkadaşlarımda ateş ettiler. Kaçıp Avşar'ın evine geldik.” 

Süleyman Demirel: "BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ..." 


Veli Can Oduncu: 

“Cezaevi kaçağı arkadaşım Vedat Kasımlar" 
dan bir pusula aldım. Pusulada (Mustafa Baki 
Gülcan'ı ihbar eden Abdurrahman Güneş'tir) 
diyordu. Güneş de bizim gibi Türkistanlı'dır. 
Kendisini tanırım. Arkadaşlarla Abdurrahman' 
ı bulmaya karar verdik. Zeytinburnu'nda Güneş'in kaldığı kahveye gittik. Onu lokalden 
alarak arabaya bindirdik. Kazakkent yolunda 
indik, Tabancalarımızı çıkardık. Kafasına 5 el 
kader ateş ettim. O yere yıkılınca Erkin Akın 
da ateş etti.” 

Süleyman Demirel: 'BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ. . 


Veli Can Oduncu: 

“Erkin Akın, bana (Fatih'te solcuların gittiği 
bir kahve var, orayı kurşunlayacağız) demişti. 
Sarhoşluğumuz devam ediyordu, Kahveye girdik. Tabancalarımızı çektik. kalabalığı ayağa 
kaldırdık. Erkin bana, aynı masada oturan 20 
yaşlarında iki kişiyi gösterdi. İkimiz birden 2 
metre mesafeden bu iki kişiye ateş ettik. Sarhoştum. taksi tutup Zeytinbumu'na döndük. 
Eve gidip yattım. Ertesi günü bır gazetede Fatih 
te 2 ülkücünün kurşunlanarak öldürüldüğü haberini okuyunca şaşırdım. Erkin'e (sen bana 
solcu dedin, vurduklarımız ülkücüymüş) diye 
söyleyince (ben böyle bilmiyordum) dedi.” 

Süleyman Demirel, "BANA SAĞCILAR VE 
MİLLİYETÇİLER CİNAYET İŞLİYOR DE- 
DİRTEMEZSİNİZ .' 


pE 


PES! 


6 Mart 1979 


Ayetullah Homeyni tarafından Başbakanlığa atanan Mehdi Bazergan 


30 Martta yapılacak olan halk oylaması, İran'ın yeni rejimini belirleyecek: ' tslam Cumhuriyetini istiyor musunuz? " 


İran'da 
halk oylaması 
30 Mart'ta 


© Yeni anayasayı hazırlama çalışmaları sürüyor 
© iran petrol ihracına başladı 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 
İran İçişleri Bakanı 
Hacı Seyid Cavidi, 


Kayhan gazetesine verdiği bir demeçte, yeni 
rejimin belirlenmesi için 
öngörülen halk oylamasının 30 Martta yapılacağını açıkladı. 


Cavidi demecinde, 
yedi hukukçudan oluşan bir komisyonun 
yeni anayasayı hazırlamak için çalıştı anaame. taam balerine 
dayalı olacağını söyledi. 


PETROL İHRACATI 
BAŞLADI 
Başbakan Yardımcısı Oİntizam'ın yaptığı 
açıklamalardan sonra, 
İran, petrol ihracatına 

başladı. 
İlk olarak Basra Kör- 


tıldı. 


Barzani'nin naa'şı daha sonra, gömülmek üzere 
Irak sınırı yakınlarında bulunan Osnoviye kasabası- 


na götürüldü. 


` IRAK'TA GÖMÜLMESİNE İZİN VERİLDİ 
Irak Haberler Ajansının bildirdiğine göre, Kürdistan Demokratik Partisi eski liderlerinden Molla 

Mustafa Barzani'nin, istenirse Irak'ta gömülmesine 


izin verilecek. 


Irak içişleri bakanlığının bir sözcüsü, ölümün 
kutsal olduğunu ve Irak hükümetinin, Barzani'nin 
Irak'ta gömülmesine karşı çıkmayacağını söyledi. 


Kürdistan Demokratik Partisinin eski liderlerinden 
Molla Mustafa Barzani, Perşembe günü Wasnington'da bir kalp krizi sonucu öldü. 


Barzani için İran'da büyük 
bir cenaze töreni yapıldı 


TAHRAN(AJANSLAR) 

Perşembe günü Washington'da bir kalb krizi sonucu ölen Molla Barzani için dün cenaze töreni yapıldı. Tahran'ın 40 kilometre kadar Batısındaki Azmiye kasabasında yapılan törene binlerce kişi ka- 


fezinde bir Japon tankerine yükleme yapıldı. 

İran petrolünün fiyatının, OPEC tarafından 
belirlenen fiyattan yüzde elli yüksek olduğu 
belirtiliyor. 


İRAN 5 MİLYAR 

DOLARLIK 
BORCUNU 
ÖDEYECEK 


Bu arada, Iran Merkez 
bankası başkanı Mohlavi, 
İran'ın yabancı alacaklılara olan 5 milyar dolar 
tutarındaki borcunu 
ödemede her hangi bir tereddüte ' düşmeyeceğini 
söyledi. 

Gözlemciler, Merkez 
bankası başkanı tarafından verilen bu güvencenin, İran'ın bozulan ekonomisini düze çıkarmak 
için ihtiyacı olan dış 
kredileri alabilmesi için 


A 


“hayati önem" taşıdığını belirttiler, 

Merkez bankası başkanı Mohlavi açıklamasında İran para birimi 
olan Riyalin, Amerikan 
dolarına olan bağlılığının 
sona erdiğini açıkladı. 
Maliye uzmanları, bu önlemi Riyalin yakında 
devalüe edileceği şeklinde yorumladılar. 

Mohlavi, İran'da bu 
gün 3 milyon işsizin 
bulunduğunu belirterek, 
bu sayıya 1 milyon insanın daha ekleneceğini 
söyledi. 

7 KİŞİ DAHA İDAM 

EDİLDİ 

İran Devrim Konseyi, 
Şah döneminde birçok 
kitle Katliamının düzenleyicisi olarak rol almış 
ve tutuklulara işkence 
yapılması için emir vermiş yedi kişinin daha 
idam edildiğini açıkladı. 

Konuyla ilgili olarak 
yapılan resmi bir açıklamada, idam edilenlerden 
birinin halka saldırı düzehlemesi için aşiretine 
emir veren bir parlamenter olduğu bildirildi. 

Homeyni'nin iş başına gelişinden bu yana, 
10'u general olmak üzere toplam 23 yüksek düzeyde görevli idam edildi. 

GÜNEY AFRİKA İLE 
DİPLOMATİK İLİŞKİ 
KESİLDİ 

İran Geçici Devrim 
hükümeti, Güney Afrika ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tahran radyosu Dışişleri Bakanlığının Güney Afrika Başkonsolosunu çağırarak, 
ırk ayrımı siyaseti izleyen Güney Afrika ile her 
türlü ilişkinin kesildiğini bildirdiğini belirtti. 

TAHRAN 
GAZETESİNİN 
YORUMU 

İngilizce yayın yapan 
Tahran gazetesinde yayınlanan bir yorumda, 
devrimi birlikte gerçekleştiren güçlerin bir araya gelememesi ve bir anlaşmaya varamaması halinde, bir iç savaşın kaçınılmaz olacağı yazıldı. 

Yorumda, "Bugün 
İran'da insanlar özgürlü 
ğe ve silaha sahiptirler. 
Ancak İran'ın geleceği 
ve hükümetin biçimi konusunda görüş ayrılıkları 
vardır. Bu sorular ya görüşmeler yoluyla ve 
barışçı bir biçimde çözülecektir, ya da yeni bir 
iç savaş patlak verecektir" denildi. 


Kuveyt Başbakanı: 


Arap Birliği Bakanlar Konseyinin toplantısı devam ediyor 


"Kuzey-Güney Yemen çalışması, 
Arap dayanışmasını zayıflatıyor” 


© Suriye, arabuluculuk yapmaya çalışıyor 


DEMOKRATİK KAMBOÇYA'NIN SESİ 


«Vietnam Kamboçya'dan geri çekilmeye 


niyor; 


“Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırması Güneydoğu Asya bölgesini ve bütün dünyayı çalkantılara 
ve huzursuzluğa sürüklemiştir. Bu nedenle sorunların çözümünün anahtarı, saldırgan Vietnam birliklerinin Kamboçya'dan tamamen geri çekilmeye 
zorlanması ve Kamboçya halkının kaderini dış mü 
dahale olmaksızın bizzat kendisi tayin etmesidir. "' 

YENİ BAŞARILAR 

Öte yandan radyo, direniş savaşı ile ilgili olarak 
verdiği haberlerde, Demokratik Kamboçya birliklerinin işgalci askerlere karşı yeni başarılar kazandığını bildirdi. Başbakan Pol Pot önderli, 
düzenli birlikler ve gerillalar, 28 Şubat günü Seyi- 


zorlanmalıdır» 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 

Demokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosu, 3 
Mart tarihinde yayınladığı bir yorumda, saldırgan 
Vietnam birliklerinin Kamboçya'dan tamamen geri 
çekilmeleri gerektiğini bildirdi. Yorumda şöyle de- 


getirildi. 


yıda da 
Öte yandan 


ndeki 


tong'da bir düşman taburunu tamamen safdışı bıraktılar. 17-28 Şubat 
ye ve Battambang kentleri yöresinde, Sisofon bölgesinde, 4 ve 7 numaralı yollar üzerinde toplam olarak 600 Vietnam askeri tamamen etkisiz duruma 


tarihleri arasında da Kraki- 


Radyo, safdışı bırakılan askerlerin yanı sıra birçok düşmanın da esir alındığını açıkladı. Öldürülen düşmanlar arasında 5 Sovyet askerinin çok sa- 
Kübalı 


askerin bulunduğu açıklandı. 


Vietnam işgalci kuvvetlerinin işbaşına getirdiği Heng Samrin yönetimi, Tayland'ı 
protesto eden bir açıklama yayınladı. 

Heng Samrin yönetimi Tayland'ın Demokratik Kamboçya birliklerine yardım etmesini ve 
Çin ile iyi ilişkiler içinde olmasını suç gerekçesi 
olarak gösteriyor. 

Sözkonusu açıklama, Pnom Pen'de ve hemen 
ardından Hanoi'de kamuoyuna duyuruldu. 


Yeni Çin Haberler Ajansının dünya basınına da 
birlikleri, Lang Son kenti civarında tanklar ve 


gıttığı ilk resimlerden biri: Guengxi sınır bölgesi askeri 
piyadelerle Vietnam'a karşı ihtar harekatında, 


“Le Monde Jacgues Jurguet'in bir makalesine yer verdi 


144 m ga m 
Çin'in askeri harekatı 
Lİ m E (4 
barışı güçlendiriyor” 
(Z . DIŞ HABERLER SER vist \ 
Paris'te yayınlanan "Le monde" gazetesi, 24 Şubat ta- 


rihli sayısında, Fransa Marksist-Leninist Komünist Partisi 


Genel Sekreteri Jacques Jurguctin 


Çin'in ihtar harekatını 


inceleyen bir makalesini yayınladı. 


'in eylemi barışı güçlendirmektedir "' başlıklı maka- 


lenin önemli bölümlerini aşağıda yayınlıyoruz. Arabaşlıklar tarafımızdan konulmuştur. 


Ho Şi Min, ölümünden 4 ay 
önce, 10 Nisan 1969'da şunları 
yazmıştı: "Benim bütün isteğim, 
Partimizin (oMarksizm-Leninizm 
temeli ve proletarya enternasyonalizmi altında bütün kuvveti ile 
kardeş partiler arasındaki birliği 
çok sağlam bir şekilde kalkındırmak içm katkıda bulunmasıdır." 

Oysa çok yakın bir tarihe kadar Vietnam yönetimi fikirlerini 
gizledi. Onların şu anda gerçekleştirdikleri eylemler, yaptıkları 
ile söyledikleri arasındaki ayırımı 
göstermektedir. (...) 

1976 yılının Kasım ayının 
14'ünde yapılan Vietnam "Komünist" Partisinin 4. Kongresinde okunan raporda şunlar açıklanıyordu: "Kongremiz Sovyetler 
Birliğine, Çin'e ve diğer sosyalist 
kardeş ülkelere en büyük teşekkürlerini dile getirir, Bu ülkeler 
proletarya enternasyonalizmi temelinde bizlere karşı büyük dayanışmalarını ve yardımlarını bütün konularda gösterdiler ve bizlere ülkemizin kalkınmasında ve 
savaş yaralarının kapanmasında 
büyük yardımlar sağlamaktadırlar.(..) 

Vietnam "Sosyalist" Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanlığı Basın ve Enformasyon dairesince 
7/4/1978 tarihinde yayınlanan 
bir bildiride, Vietnam yöneticileri kendi önderliklerinde Laos ve 
Demokratik Kamboçya'yı içeren bir Hindiçini federasyonu 
kurmak gibi bir amaçları olmadığını yazmışlardı .(...) 

HO Şİ MİNCİLER BİLE 

TASFİYE EDİLDİ. 

Aslında 4. Kongreden sonra 
Ho Şi Min'in denge siyasetine 
bağlı kalanlar partiden tasfiye 
edildi. Bunların içinde en önemlisi Başbakan Ho'nun en yakın 
mücadele arkadaşı, Millet Meclisi 
Başkan yardımcısı ve parti Siyasi 
büro üyesi Hoang Van Hoan'dır. 
Fransız sömürgecilerine ve Ame- 


rikan oempetyalistlerine karşı 
mücadele eden, hapisanelerde hayatları uğruna mücadeleyi sürdüren bir çok partili görevlerinden 
altıldı. 


Fransa Marksist-Leninist Komünist Partisi (PCML) Genel Sekreleri Jacgues Jurguet 


Vietnam Partisinin içinde 
olanlardan Batı Avrupa'nın fazla 
bilgisi yoktur. ABD emperyalizmine karşı verilen mücadeleden 
4 yıl sonra, bu savaşa katılan bir 
çok inasanın gemilerle ülkeden 
kaçması olayı bilinen olaylardan 
biridir. 

Rus yanlısı bir siyaset izleyen 
yönetime karşı gelen bütün muhalif sesler kısıldı. Vietnam, siyasetini değiştirerek Ho Şi Min'in 
de mirasını çiğnedi. 

Vietnam'ın yayılmacı siyaseti 
senelerce beraber mücadele ettik. 
leri komşu ve devrimci halkların 
özgürlük ve bağımsızlıklarına 
darbe vuran bir yola götürmektedir. Bunların en önemlisi sesizce Laos'u ele geçirmeleri ve Demokratik Kamboçya'nın milli 
direnişini kırma çabalarıdır. 

ÇİN, VİETNAM'IN 
YAYILMACILIĞINA KARŞI 
BİR ENGELDİR 

Ancak, Çin'in diğer ülkelerin 

bağımsızlığına, egemenliğine 


saygı gösteren ilkeli politikası 
Vietnam'ın bölgesel hegemonyacılığına karşı bir engel teşkil ediyordu. Üstelik Vietnam'ın yayılmacı girişimleri büyük hegemonyacı Sovyetler'in emelleri ile 
uygunluk halindeydi Eski ve Ye. 
ni Rus Çarları, Asya'nın sıcak güney denizlerine inmeyi, Malaka 
boğazını denetim altına alarak 
Uzak Doğu ile Avrupa'nın bağlantısını kesmeyi, hep hayal etmislerdir. 

SAVUNMA AMACINI GÜDEN 

BİR KARŞI SALDIRI 

Çin,dünyanın neresinde ve ne 
şekilde egemen bir ülkenin iç işlerine karışmıştır? Orta Doğu". 
daki durumu karıştıran mücadelenin içinde midir? 

Gerçekler ise şunu ‘gösteriyor: 
Çin düşmanları bu rekabet mücadelesi içindedir. (...) 

Çin'in askeri harekatı, 1962". 
de ABD emperyalistlerinin desteğini ve daha o zamanda Sovyetler Birliği'nin sempatisini kazanmış 6lan Hint gericilerinin 
kışkırtmalarına karşı yapılan harekata benzetilebilir. 

Fransa'da bazı çevreler, insanları kuşkuya sevkeden haberler 
yayıyor. Bir Sovyet müdahelesi 
sayesinde Üçüncü Dünya savaşının çıkacağını öne sürüyorlar. 
Böyle haberler aslında fikir kargaşalığı yaratılmasına hizmet ediyor. Eskiden Çekoslovakya işgaline karşı çıkmış olan FKP yöneticileri, Moskova'nın ve Hanoi- 
nin siyasetine omuz vererek Çin- 
e saldırıyorlar. Ancak, Partinin 
tabanındaki bir çok kadro ve belirli düzeydeki partililer gerçeği 
öğrenmek istiyorlar. 

Marksist -Leninistler gerçeklerden yola çıkar,değer yargısı 
vermeye çaba gösterirler, 

Uzlaşma eğilimi kaçınılmaz 
olarak insanı düşmana karşı boyun eğmeye götürür, Marksistler 
Münih ruhunun güçlenmesini bir 
Üçüncü Dünya savaşının çıkması 
ihtimalinin güçlenmesi olarak 
değerlendiriyorlar, Bu yüzden 
Soyet-Vietnam yayılmacı emellerine darbe vuran harekat, dünya halklarının Sovyet yayılmacılığına karşı mücadelesine büyük 
bir katkıdır. Çin'in askeri hârekatı dünya savaşı belasını uzaklaştırır ve dünyada barışın korunmasını Sağlar. 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Arap Birliği Bakanlar 
Konseyinin Kuzey ve Güney Yemen arasındaki 
son çarpışmaları görüşmek ve soruna barışçı 
yollardan çözüm bulabilmek amacıyla Kuveyt'te 
yaptığı toplantı devam ediyor. 

Toplantının açılışında 
konuşan Kuveyt Başbakanı Şeyh Saad Al Abdullah iki ülke arasındaki 
son çarpışmaların Arap 
ülkeleri arasındaki dayanışmayı zayıflattığını 
söyledi. 

Toplantının ilk oturumunda, Kuzey ve Güney 
Yemen arasında yapıcı 
bir diyaloğun başlatılmasını sağlamak ve yeniden 
çıkabilecek çarpışmaları önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alınması 
konusu görüşüldü. 

Suriye Dışişleri Bakanı Abdülhalim Kaddam 
da, toplantının Kuzey ve 
Güney Yemen arasındaki 
sorunlara çözüm getireceğine inandığını söyledi. 


KUZEY VE GÜNEY, 
DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI SADDAM 
HÜSEYİN'LE 
GÖRÜŞTÜ 


Kuzey ve Güney Yemen Dışişleri Bakanları 
Pazar günü Bağdat'ta Irak Devrim Konseyi Başkan Yardımcısı Saddam 
Hüseyin ile bir görüşme 
yaptılar. İki Yemen arasındaki çatışmanın başlangıcından bu yana, Kuzey Yemen ve Güney Yemen Dışişleri Bakanları 
Abdullah El Asnag ve 
Muhammed Salih Muti, 
ilk kez bu görüşmede bir 
araya geldiler. 

Irak Enformasyon Ajansının verdiği habere 
göre, görüşmede Saddam 
Hüseyin, Arap ülkeleri arasındaki uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi gerekliliğine dikkat çekti. Söz konusu 
görüşmeye, Ürdün temsilcisi Hasan İbrahil ile 
Devrim Konseyi üyesi 
Adnan Hüseyin ve Irak 
Dışişleri Bakanı Hamadi 
de katıldı. 


GÜNEY YEMEN 
BAŞBAKANI SOVYET 
BÜYÜKELÇİSİ İLE 
GÖRÜŞTÜ 


Güney Yemen Başbakanı Ali Nasır Muhammed, Sovyet Büyükelçisi, Felix Fetodov ile Pazar günü Aden'de bir görüşme yaptı. Katar Enformasyon Ajansının bildirdiğine göre, görüşmede, Sovyetler Birliği ile 
Güney Yemen arasındaki işbirliğini geliştirme 
yolları gözden geçirildi. 


Carter, 
Orta Doğu barış 
görüşmeleri için 
yeni bir ön 
plan önerdi 


WASHİNGTON/KUDUS 
(REUTER-AA) 

ABD Başkanı Jimmy 
Carter, Orta Doğu barış 
görüşmelerinin tekrar 
başlatılabilmesi için yeni 
bir Amerikan planı önerdi. Senatör Charles Perey' 
nin yaptığı açıklamaya 
göre, Carter, Washington' 
da bulunan Menahem Begin'e yeni bir öneri yaptıktan sonra aynı öneriyi telefonla Mısır Devlet 
Başkanı Enver Sedat'a da 
iletti. 

Yeni planın içeriği henüz açıklanmadığı için, 
Begin ve Sedat konu ile 
ilgili bir açıklama yapmadılar. Ancak önerinin Begin tarafından "oldukça 
yeni ve değişik" olarak 
karşılandığı belirtiliyor. 
Begin, İsrail Bakanlar Kurulunun O toplantısından 
sonra hükümetin görüşünii açıklayacak. 

Enver Sedat ise, bir 
gazetecinin sorusunu cevaplandırırken, "Öneriyi 
inceledikten sonra görüşlerimi açıklayacağım" 
dedi. 


İspanya 
seçimlerinden 


sonra 


Reha Akbay 


İspanya'daki genel seçimler iktidardaki 
Merkez Demokratçıların (UCD) başarısıyla sonuçlandı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ise umduğu oy oranına ulaşamadı. 

Seçimler öncesinde yapılan tahminlerin aksine, resmi rakamlar Adolfo Suarez'in Demokratik Merkeziyetçiler Birliği Partisinin oy 
oranını geçen seçimlere göre artırdığını gösterdi. Sosyalist İşçi Partisi ile aynı oranda oy alması beklenen UCD'nin bu başarısı nasıl açıklanabilir? 

Seçim sonuçlarını değerlendirirken, her 
şeyden önce iktidar ile seçmen kitlesi arasındaki ilişkileri gözönünde bulundurmak gerekir. 

Franko diktatörlüğünün yıkılmasından sonra halkoyuna sunulan yeni Anayasa demokratik bir muhteva içeriyordu. Seçim yaşının 
18'e indirilmesinden, işkencenin yasaklanması, siyasi akımlara ve demokratik örgütlere yasal haklarının tanınmasına kadar bir dizi önlem getiren Anayasa taslağı halkın büyük ölçüde desteğini kazandı. 

Suarez iktidara geldiğinden bu yana iki temel sorunu çözmeye çalıştı: Anarşi ve ekonomik bunalım. 

Akdeniz'in doğu kapısını tutan İspanya'da 
son üç yıl içinde büyük tedhişçilik olayları oldu. Özellikle BASK hareketi içinde yer alan 
bazı unsurlar, sabotaj, suikast ve çeşitli terör 
hareketleriyle ülkede istikrarsız bir ortam yaratmaya çalıştılar. Çeşitli milliyetlerin ya" dıgı bir çok ülkede olduğu gibi İspanya'd? azınlık hareketi Sovyetler Birliği tarafır dan bir 
bölücülük unsuru olarak kullanılıyor. 

Batı basını, ETA adlı tedhiş örgütünün esas 
olarak Sovyet ve Küba tezlerini savunduğunu 
belirterek, bu. örgütün Moskova tarafından 
yönlendirildiğini yazmıştı. 

Ekonomik bunalım, işsizlik ve enflas, onla 
açık bir şekilde kendisini gösteriyor. «uzde 
16'ya ulaşan enflasyon oranı karşisi. cu Suarez yönetiminin başarılı önlemler aldığı söylenemez. Madrid Hükümetinin, anarşiyi önlemek 
için aldığı polis tedbirlerinin de olumlu sonuçlar vermediği görülmektedir. Yeni dönemde 
bu iki temel sorunun halledilmesi için Suarez" 
in daha kararlı ve doğru bazı eylemlerde bulunması kuşkusuz kendisini daha da güçlendirecektir. 

Öte yandan Suarez iktidarı dünya kamuoyunun nefretini kazanan Franko yönetiminin 
uluslararası alanda tecrit zincirini kırmayı başardı. İspanya, dış dünyaya açılırken, müttefiklerinin seçimi konusunda da iyi not aldı. 
AET ile başlatılan temaslar, Madrid hükümetinin topluluğa tam üye olmasıyla son aşamasına ulaşacak. Bu arada Juan Carlos'un Latin Amerika- gezisi de geleneksel ilişkileri yeniden 
canlandırdı. 

İspanya'nın Amerikancı bir diktatörlükten 
kurtulmasından sonra Sovyetler Birliği'nin bu 
boşluğu doldurmasına belirli ölçüde engel olan olgulardan biri olarak Santiago Carillo'nun 
tutumunu da kuşkusuz hesaba katmak gerekir. Portekiz'de Caetano diktatörlüğünün devrilmesinden sonra, Moskova'nın beşinci kolu 
olan Cunhal aracılığı ile gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi ve yoğun iç karışıklıklar 
İspanya'da meydana gelmedi . Çünkü İspanyol "Komünist" Partisi (İKP) Batı'da Moskova'ya'en az bağımlı olan partidir. Sonra İKP, 
yerli hakim sınıflarla birleşme siyaseti güderek, belirli ölçüde milli birliğin sağlanmasına 
hizmet etti. 

Son olarak, yine seçimler öncesinde yapılan "iki büyük partinin koalisyonu" (UCD— 
PSOE) tezi üzerinde duralım. 

Ülke içinde istikrarın sağlanması ve milli 
güçlerin birliğine hizmet edecek olan bu koalisyon tezi şimdilik oldukça zayıf görünüyor. 
Çünkü UCD salt çoğunluğu sağlamamakla 
birlikte beklenenin de üzerinde oy kazandı. 
Ancak iki büyük partinin arasında temel konularda büyük görüş ayrılıkları bulunmuyor. 
Koalisyon tezinin ortaya atılmasını hazırla- 
yan zemin de.zaten budur. 

Şimdi Adolfo Suarez, muzaffer partinin 
lideri olarak yeni kabineyi kuracak. 

UCD—PSOE koalisyonunun diğer küçük 
partiler tarafından da desteklenmesi büyük 
bir olasıdır. Ne var ki, UCD'nin tek başına 
hükümet kurması durumunda PSOE ve diger partilerin birleşik, güçlü ve yıkıcı bir 
muhalefet hareketi oluşturması beklenemez. 

1979 İspanya seçimleri, Suarez iktidarı 
için başarılı bir sınav oldu. Önümüzdeki günlerde AET ile gelişen birleşme süreci, olumlu bir adım oluşturacak. Bu adımın ülke içinde ekonomik krizin ve sosyal bunalımın da 
çözülmesine katkıda bulunması için İspanyol 
hükümetinin bağımsızlıkçı bir siyaset, Moskova'nın girişimlerine karşı uyanık bir tutur? 
izlemesi, Akdeniz'de ve Batı Avrupa'da direnme eğiliminin güçlenmesine hizmet edecek. İspanya'da gelişen demokrasi mücadelesinin en sağlam güvencesi bu olacaktır. 


Butto'nun bağışlanması için 
girişimler sürüyor 


Butto'nun Maliye Bakanı, 
Ziya Ül Hakla görüştü 


©Suudi Arabistan Kralı Halid de, Pakistan 
eski devlet başkanının atfını istedi 


RAVALPİNDİ (AJANSLAR) 


Pakistan eski Devlet Başkanı Zülfikar Ali Butto' 
nun bağışlanması için gerek ülke içinde gerekse ülke 
dışında girişimler sürerken, Butto'nun izin vermesi 
üzerine, eski Maliye Bakanı Abdül Hafız Pirzade. Pa-, 
kistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak ile bir görüşme 
yaptı. 

Pirzade'nin görüşme sırasında, Ziya Ül Hak'tan 
Butto'nun cezasının hafifletilmesini istediği ve Butto'nun idamı halinde meydana gelebilecek kötü gelişmelere dikkat çektiği bildirildi. 

Eski Maliye Bakanının bu görüşme ile ilgili olarak 
Butto'ya bilgi vereceği ve duruma göre, Ziya Ül Hak' 
la yeni bir görüşme yapabileceği belirtildi 

KRAL HALİD DE BUTTO'NUN AFFINI İSTEDİ 

Suudi Arabistan Kralı Halid'in, ülkesini gizlice ziyaret eden Pakistan Dışişleri Bakanı Ağa Şahi aracılığıyla Ziya Ül Hak'a bir mesaj göndererek Butto'nun 
affını istediği bildirildi. 


ceki 


Gülay Kurnaz 


Sosyal-demokrat 
sendikalar ve Türk-İş 


İki gün önce bir açıklama yapan 19 sosyal 
demokrat sendikanın bu genel kurulda Türk-İş 
yönetimine karşı ortak mücadele etme kararlarını açıklamaları ve Türk-İş'in bir yol ayrımına 
geldiğini söylemeleri, Türk-İş Genel Kurulu açısından dikkatle izlenmesi gereken bir gelişmedir. 

Türk-İş nasıl bir yol ayrımına gelmiştir? - 

Ortak hareket etme kararı alan 19 sendikanın Türk-İş'in girmesini istedikleri yol nasıl bir 
yoldur? Bu ondokuz sendikayı birleştiren ortak 
temel nedir? 

Genel Kurula birbuçuk ay kala, “sosyal demokrat hareket" olarak ortaya çıkan ve Türk- 
İş'teki sosyal demokrat hareketin geçmiş mirasına sahip çıkan bw kanadın bugünkü niteliği üzerinde durmadan önce, Türk-İş içindeki sosyal 
demokrat akımın geçmişini ve Türk-İş'te neyi 
temsil ettiğini kısaca hatırlamak faydalı olacaktır. 

Türk-İş içindeki sosyal demokrat hareket, işçi sınıfı hareketinin bir yükselme içinde olduğu, 
Türk-İş'in mevcut yapısı ile bu gelişmenin karşısında bir engel haline geldiği 1967-69 yıllarında 
belirmeye başlamıştı. Bu hareket ilk somut ifadesini ise, Ocak 1971'de Türk-İş Genel Yönetim 
Kuruluna verilen "Dörtler Raporu" ile buldu. 

Dörtler hareketi kısa zamanda genişleyerek 
12'lere dönüştü. 12'lerin Temmuz 71'de Türk-İş 
Genel Yönetim Kuruluna verdikleri "Türk İşçi 
Hareketi ve Sosyal Demokrat Düzen" adlı 
rapor, bu hareketin görüşlerini toparlayan en temel belgelerden biriydi. 

12 Mart dönemi, sosyal demokrat hareketin 
varlığını sürdürmekle birlikte duraklama içine 
girdiği aktif bir mücadelenin verilemediği bir 
dönem oldu, 12 Mart döneminin hemen ertesin- 
de, 1973'te toplanan Türk-İş Genel Kurulunda, 
bu hareketin varlığını güçlenerek sürdürdüğünü 
görüyoruz. Bu genel kurulda sosyal demokrat 
hareket, gerçi Türk-İş yönetimini ele geçirmeyi 
başaramadı ama, konfederasyona esas damgasını vuran, örgüt içindeki en etkin akım olmayı 
başardı, 

Daha sonra, Genel-İş, Oleyis gibi bazı büyük 
sendikaların DİSK'e geçişi ile bir zayıflama geçiren sosyal demokrat kanat, 77 yılında yani bir 
toparlanma girişiminde bulundu. İstanbul'da 
Türk-İş'e bağlı 26 sendikacının başlattıkları hareket, pek bir varlık gösteremeden, 1978'in başında, MC'nin yıkılıp Ecevit'in iktidar olmasıyla 

birlikte dağıldı. 

Bu'süreç içinde, Türk-İş yönetimi de önemli 
değişiklikler geçirdi. Örgütün yönetiminde, 
1970'lerden itibaren, gerek tabandan gelen zorlama, gerekse, Türkiye'de Amerikan emperyalizminin ve faşizmin gerilemesi sonucu, liberalleşme yönünde bir değişiklik gözlendi. Konfederasyon içinde faşist sendikaların etkinliği gitgi- 
de azalırken, Türk-İş yönetiminin de, o dönemde hakim sınıflar içinde güçlenen "'CHP etrafın- 
da toplanma" eğilimine uygun olarak CHP'ye 
doğru kaydığı görüldü. 

Türk-İş yönetimine 73'ten bu yana damgasını vuran bu çizgi, esas olarak da Tunç'un şahsında simgeleşiyordu. Tunç, ayrıca, Devlet Partisine olan yakınlığıyla, konfederasyon içindeki 
AP'li ve CHP'li kanatlar arasında bir denge unsurunu temsil ediyordu. 

Bu dönem boyunca, Tunç yönetimi ile açık 
bir çelişmeye düşmeyen sosyal demokrat kanadın, Tunç'un adaylıktan çekileceğini açıklamasından sonra yeniden biraraya gelmesi ve ilk defa ortak bir açıklama yapması, bu kanadın genel 
kurulda önemli bir hamleye hazırlandığını göstermektedir. 

Ancak, hemen belirtelim ki, bugün ortaya 
çıkan sosyal demokrat kanat ile, 1970'lerdeki 
sosyal demokrat hareket arasında önemli farklar vardır. 

Dörtler hareketi ile başlayan sosyal demokrat akım, o dönemde, Türk-İş yönetiminin işçi 
sınıfının bilinç düzeyinin çok gerisinde kalan, 
Amerikan emper) -'izmine ve onun işbirlikçisi 
iktidarlara bağımlı politikasını eleştiriyor, 
partilerüstü politikaya karşı çıkıyor, bunun yerine, ''demokratik sol çizgide, daha dinamik, 
işçi sorunlarına daha gerçekçi yaklaşan" bir yönetim öneriyordu. Bu özellikleriyle hareket, o 
dönemde Türk-İş içinde bir yenileşmeyi, tutuculuğa karşı ilericiliği, emperyalizme bağımlılığa karşı anti-emperyalist eğilimleri, sarı 
sendikacılığa karşı belli bir tepkiyi, kısacası, gericiliğe karşı ilericiliği temsil ediyordu. 

Bugün ortaya çıkan ve kendine "sosyal demokrat kanat'' diyen harekete baktığımızda, 
her şeyden önce, bu hareketin, Türk-İş yönetiminin yukarıda sözünü ettiğimiz değişimini 
kavramadığını, yada yok farzettiğini, dolayısıyla, mevcut yönetime on yıl öncesinin değerlendirmeleri kalıpları ile saldırdığını görüyoruz. 
Bundan daha da önemlisi, bugün kendilerine ka- 

.nat diyen bu ondokuz sendikanın kendi aralarında önemli farklılıklar gösterdiklerini, homojen bir yapıları olmadığını da belirtmeliyiz. Örneğin, bu sendikalar arasında, Türk Harb-İş gibi, 
Tez Büro-İş gibi, Çimse-İş gibi, Türk-İş yönetimini nispeten sağlıklı bir biçimde eleştiren, Türkiye'nin meselelerine bakışta doğru bir yönelime sahip olan sendikalar olduğu gibi, Petrol-İş 
gibi, Hava-İş gibi, revizyonizmden etkilenen ve Türk-İş yönetimini eleştirirken, revizyonizmin cephanesinden aldığı silahları kullanan sendikaların da bulunduğunu görüyoruz. 
Üstelik bu sendikaların, ilk açıklamalarını yaparken, sözcülük görevini Petrol-İş gibi, Türk-İş 
içinde. revizyonizmin en güçlü olduğu sendikaya vermeleri de bu hareketin niteliği hakkında daha da büyük kuşkular yaratıyor. 

Özetle söyleyecek olursak, bugün Türk-İş içinde ortaya çıkan sosyal demokrat hareketi 
1971'de olduğu gibi, gericiliğe karşı ilericili 
temsil ettiğini söylemek oldukça güçtür. 


bağımsızlık mücadelesidir” 


© Yetkiyi alma şansı olmayan Maden-İş” in Ereğli” de yetki tesbitini 


Maden-İş'e karşı ilk isyan bayrağını açan Frdemir işçileri şimdi yetki mücadelesinde «ona kesin bir darbe 
vurmak için hazırlanıyor. 


Öztürk:” Erdemir'deki mücadele, 


aynı zamanda 


uzatmayı amaçladığı gözleniyor 


© Maden-İş Genel Merkezi birçok uzman,hukukçu ve militanı Ereğli'ye yığdı 


EREĞLİ (ÖZEL) 


Karadeniz Ereğlisi'nde 
kurulu Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında 1 Nisan'da başlayacak olan 
yeni toplusözleşme döneminin yaklaşması ile 


birlikte, Maden-Iş Sendikası ile Devrimci Maden-İş Sendikası arasındaki yetki mücadelesi 
hızlandı. 

Halen (o Erdemir'deki 
işçilerin o çoğunluğunun 
üye bulunduğu Devrim- 


ci Maden-İş Sendikası, 
yeni :toplusözleşme dönemi için hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırır- 


ken, akit sendika durumunda olan, ancak Erdemir'deki üye çoğunluğunu kaybetmiş bulunan 


Çocuklarımızın geleceği, Almanya'da tartışılıyor 


Almanya'daki Türkiyeli çocukların sorunları Türkiye'de olduğu kadar Alman 
kamuoyunda da tartışılıyor ve bu konuda değişik çözüm önerileri getiriliyor. 


Almanya'da SDP milletvekili Horst Krockert: 


“Almanya'da büyüyen bir çocuğu 
sınır dışı edemeyiz” 


BONN(ÖZEL) 
Geçtiğimiz günlerde 
bir basın bildirisi yayınlayan SDP Milletvekili 
Horst Krockert Almanya" 
da yetişen yabancı işçi 
çocuklarınında yabancılar kanununa göre işlem 
görmelerini eleştirdi ve 
bu durumun değiştiril 
mesi için tedbirler alınmasını istedi. 
Almanya'da doğup 
Almanya'da büyüyen bir 
çocuk için ana babasının 
geldiği ülkenin yabancı 
bir ülke sayılacağını belir 
ten SDP milletvekili her 
suç işleyen yabancının 
cezasını çektikten sonra 
derhal sınır dışı edilmesinin herkes için geçerli 
olmaması gerektiğini savundu 
Basın bildirisinde 
Alman yabancılar kanununun Almanya'da daha 


yabancılar yokken hazırlandığını ve bugünün 
şartlarına uymadığını 
vurgulayan Horst Krockert eleştirisinde şartlar 
ve sınırlandırmalarla dolu olan yabancılar kanununun 'Yabancı hemşehtilerin' Alman toplumu 
nun bir parçası oldukları 
iddiası ile taban tabana 
zıt olduğunu belirtti. 
ÇOCUK PARASIYLA 
İLGİLİ YENİ 
DÜZENLEMEYE 
KARŞI TEPKİLER 
1 Ocaktan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle 15 yıldan beri 
Almanya'da yaşayan bir 
yabancıya memleketin- 
deki yaşayan çocukları 
için çocuk parasının tamamı ödenmeyecek, 
Alman İşçi Sendikalarının ve kiliselerin bu yeni düzenlemeyi tepkiyle 


Türkiye'de 
863 sendika bulunuyor 


İSTANBUL(AA) 


Türkiye'de 1978 yılı 
içinde Çalışma Bakanlı 
gına kayıtlı sendika sayı 
sının 863'ü bulduğu, 


bunlardan 403'ünün ülke 
çapında faaliyet gösterdiği açıklandı 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca yapılan bir araştırma- 
ya göre 863 sendikadan 
460'ı yerel düzeyde hizmet veriyor, ayrıca 16 işçi federasyonu bulunu 
yor 

Yeni k ınlarla bir 


likte Türkiye'deki Kon- 


federasyon sayısının dæ 
7'ye çıktığı belirtilen araştırmada bu Konfede- 


İş, MİSK, ülke-İş, Sosyal 
Demokrat-İş ve Hür-İş 

Türkiye'deki ilk işveren sendikasının da 1949 
yılında kurulduğu daha 
sonra İstanbul'da bir üst 
kuruluşun oluşturulduğu ve giderek 13 sendikanın üye olduğu Türkiye işverenler sendikası 
Konfederasyonu'nun 
(TISK) meydana getiril 
diği bildiriliyor. 


karşıladıkları ve bunun 
yeniden ele alınmasını 
sağlamak için çalışmaya 
başladıkları bildiriliyor. 


Biga özyem'de 
Gıda-İş 
yetki aldı 


BİGA(ÖZEL) 

Biga'da kurulu bulunan BİGA ÖZYEM Fabrikasında DİSK'e bağlı 
Gıda-İş Sendikası yetki 
aldı. Gıda-İş kendi üyesi 
22 işçi adına işvereni 
toplusözleşmeye çağırdı. 
Çok ağır ve sağlığa 
aykırı koşullar altında çalışan Biga ÖZYEM Fabrikası işçileri uzun bir süreden beri sendikal örgütlenmeyi gerçekleştirmek 
için mücadele ediyorlardı. İşçiler bu mücadele 
sonunda Gıda-İş'te örgütlenmeyi çeşitli baskılara 
rağmen başardılar. Ancak işverenin sendikanın 
çağrısına 
cevap vermediği 
ubat sonunda Ge- 
'in Çanakkale şuyapılması gere- 


toplusözleşme 
henüz 


besinde 
ken ilk toplantıya Mü- 


dürler Kurulu toplantısı olduğu gerekçesi ile 
katılmadı. 

Gıda-İş'in işverene 
ikinci bir çağrı yapacağı öğrenildi. ÖZYEM işçileri sözleşmede sağlık 
koşullarının düzeltilkonusununda ek 
alınacağını 
lar, 


mesi 


belirtiyor- 


Maden-İş'in de Ereğli'deki faaliyetlerini artırdığı 
gözleniyor. 


MADEN-İŞ'İN 
SAHTECİLİĞİ 


Maden-İş (o Sendikası 
yöneticilerinin, son dönemlerde, Genel Merkez'- 
den birçok uzman, hukukçu ve militanını Ereğli'ye gönderdiğini ve Devrimci Maden-İş'in yetkiyi 
almasını uzatmak amacı 
ile sahte üye fişleri düzenleyerek çeşitli sahtelillere giriştiği, işçiler arasındaki bölgesel ayrımları körüklemeye çalıştığı 
bildiriliyor. Maden-İş yönetiminin ayrıca, Ereğli'- 
deki çalışmalarında, bazı 
CHP'li o milletvekillerine 
dayandıkları da biliniyor. 


HAKKI ÖZTÜRK'ÜN 
AÇIKLAMASI 


Devrimci o Maden-İş 
Genel Sekreteri Hakkı 
Öztürk son gelişmelerle 
ilgili olarak Erdemir işçilerine bir bildiri yayınlayarak, yetki mücadelesinin son aşamasına geldiklerini belirtti ve "Erdemir'deki mücadele aynı 
zamanda bağımsızlık mücadelesidir"' dedi. 

Hakkı Öztürk açıklamasında, "Erdemir işçileri, Ereğli'deki siyasi partiler, esnaf ve halkımız 
gördü ki, buradaki mücadele sadece yetki alma 
mücadelesi değil, aynı 
zamanda Rus uşağı TKP' 
ye ve onun da uşağı Maden-İş hainlerine karşı 
verilen bağımsızlık mücadelesidir. Anarşiye, terörizme, her türlü bölücülüğe karşı verilen demokrasi (o mücadelesidir. 
Onun için vatansever herkes ve kuruluşlar bu satılmış uşaklara karşı tavır 
almıştır" dedi. 


LOKAL 
TEMSİLCİLERİNİN 
BİLDİRİSİ 


Öte yandan Erdemir'- 
de lokal temsilcileri de 
bir bildiri yayınlayarak 
bütün işçileri bölücülüğe 
karşı birliğe ve Devrimci 
Maden-İş saflarında birleşmeye çağırdılar. 


Lokal temsilcilikleri 
yayınladıkları (o bildiride 
şöyle dediler: 


“Fabrikamızda bir hareket vardır. Kıran kırana 
bir mücadele. Bu mücadeleden 'bize ne' diyemeyiz. Çünkü burada Rus 
uşakları ile vatanseverlerin kavgası vardır. Kimse 
'bana ne' dememeli. Böyle diyenler ya kasıtlı, ya 
da bilmeden Maden-İş 
hainlerine hizmet etmektedirler.” 

"Maden-İş Sendikasının artık sendika olmaktan çıktığı" belirtilen 
bildiride, Maden-İş'in bölücülük yaptığı, işçileri 
yerli-yabancı, Kürt-Laz 
diye böldüğü söyleniyor. 


AET Dışişleri Bakanları 
Türkiye ye yardım 
konusunu karara bağlıyor. 


HABER MERKEZİ 


Bugün Brüksel'de biraraya gelecek olan AET 
ülkelerinin Dışişleri Bakanları AET Komisyonu- 
nun geçenlerde açıkladığı Tükiye konusundaki 
tavsiye kararlarını görü- 


şerek karara bağlayacak, 


Konseyin alacağı kararların önümüzdeki dönemde AET'nin Türkiye'ye 
uygulayacağı siyasette 
bağlayıcı niteliği olacak. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu Sağmalcılar Cezaevinden on iki 
arkadaşıyla birlikte kaçtıktan sonra yakalanan 
Mustafa Baki Gülcan dün 
çıkarıldığı İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde çeşitli yerleri 
bombaladığını kabul etti, 

Mustafa Baki Gülcan 
mahkemede yapılan yargılama sirasında, diş dok 
toru Necati Saka'nın evini ve yazıhanesini TİP 
Gaziosmanpaşa İlçesini ve Plevne Lisesinden 
Yetişenler Derneğini 
kendisinin bombaladığını 
arkadaşlarının suçsuz olduğunu söyledi. 

Cezaevindeyken kendisine ÜGD Başkanı Recep Öztürk tarafından para verildiğini de söyleyen 
Gülcan, Yargıç Levent 
Akyüz'ün "bombaları nereden alıyordun?" sorusuna "Salih isimli sınıf arkadaşımdan"' diye cevap 
verdi. Çeşitli olaylara da 
ismi karışan Mustafa Baki Gülcan ifadesine şöyle devam etti: "'Ben sağ 
görüşlüyüm. MHP ve Ülkü Ocakları taraftarıyım. 


Adana-K.Maraş 
Sıkıyönetim 
Komutanlığı, olayları 
gizleyen okul 
yöneticileri hakkında 
soruşturma 
açılacağını belirtti 


ADANA (THA) 
Adana-K Maraş-G Antep-Urfa İlleri Sıkıyöne: 
tim Komutanlığı bir bil. 
diri yayınlayarak, okullarda öğrenim özgürlüğünün sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Bildiride , Sıkıyönetim Komutanlığı" 
nın tarafsız ve yasaların 
gösterdiği yolda çalıştığı 
kaydedilerek, “taraf tutma " iddialarının haksız 
lduğu söylendi. 


Sıkıyönetim bildirisinde, okullarda meydana 
gelen bazı olayların yöneticiler tarafından gizlenmesi halinde, velilerin 
durumu Komutanlığa iletmesi isteniyor. Bildiri, 


bu gibi yöneticiler hak- 


kında Sıkıyönetim Kanununa muhalefetten soruşturma açılacağı yolunda uyarıda bulunuyor. 


KAYIP— Nüfus :Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 


Mustafa KESKİN 


KAYIP— 7609 No' 
lu ağır vasıta ehliyeti- 
mi kaybettim Hükümsüzdür. 

Bayram KAPLAN 


KOMISYONUN 
CEVABI 

Türkiye'nin AET'den 
isteklerine Dokuzlar Komisyonunun cevabı şöyle olmuştu: 

1. Daha önce imzalanmış olan katma protokol 
gereğince Türkiye'nin 
AET'ye olan yükümlülükleri beş yıl süreyle dondurulacak. Bu dönemin 


iki yıl daha uzatılması 
olanağı var. 
2. Belirli bir takvim 


,Sanıklar dünkü duruşmada 


Çeşitli yerleri bombalamaktan sanık 


Cezaevi kaçaklarından, komando 
M. Baki Gülcan suçunu itiraf etti 


Ancak buralara üye değilim. Bütün MHP ve ülkücü kuruluşlara gidip gelirdim. Diş doktoru Necati Saka'nın evini ve 
yazıhanesini oğlu solcu 
olduğu için bombaladım. 
TİP binasını ve aynı yerde bulunan Plevne Lisesinden Yetişenler Derneğini de ben bombaladım.' 

Aynı bombalama olayıyla ilgili olarak İsmail Keskinbıçak, Gursel 
Celep ve Metin Tekindağ'ın da yargılandığı 
duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Sanıklar 


hakkında 8 yıldan az olmamak üzere ağır hapis 
cezası isteniyor. 


şöyle diyor: 


yor... 


ne iletmiyorlar mı? 


Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in Sarıkamış'taki demeci üzerine 
basında iki önemli yorum çıktı. Hürriyet gazetesinde Cüneyt Arcayürek 
"Son 15 Gün" başlıklı yorumunda 


“Bugün her zamankinden önem 
kazanmıştır ki, ülkenin bütünlüğünü 
korumak ve kollamak en başta devletin başını ilgilendiren tek konudur. 

"Sınırlarımızın doğusunda cere- 
yan eden olaylar, ülke bütünlüğü üzerinde daha duyarlı olmanın zorunluluğunu ortaya koyuyor. ... 
bütünlüğü üzerinde oy hesaplarına 
dayanmayan ve gelip geçen her hükümeti bağlayan bir doğu politikası yaratmazlarsa, bir zaman gelebilir ki 
çook çekeriz. Bugün Türkiye'de ülke bütünlüğü konusunda bir avuç bürokrat, yetkilileri uyarmak için üstün 
çaba gösteriyor, gizli raporlar vöri- 
Rusya'nın borazanı 
Radyo"'nun her günkü bölücülük çı- 
Zırtkanlığını hiç -etrafları- kendileri- ` 


Devletin bütünlüğüne kastedeceklerin ancak cesetlerimizi çiğneyerek 
bir sonuca ulaşabileceklerini söylemek yerine, bu sözleri söyleyerek 
bölücülük girişimlerini 
doğruladıktan sonra gerekli tedbirleri almak görev değil de nedir? 


... Başbakanın üstleneceği bir beyanatın başka yerden gelmesinden 
sonra, bilmem hiç kulislere kulak kabartılmış mıdır ve buralarda 1960 
öncesine ait bazı hikayelerin anlatılmakta olduğu duyulmuş mudur? 


“Bir CHP üst yetkilisinin bana 
söylediği gibi K. Maraş'taki olayları 
zamanında haber vermesi beklenen 
bir MİT örgütü, eğer o günlerde 
"Çin'deki gelişmelerle ilgili uzun bir 
rapor tanzim etmişse" varın siz bu 
devletin, bir sıkıyönetimin hangi koşullar içinde olduğunu hesaplayınız... 
Bir hükümet büyük canlılık kazandırılması gerekli istihbarat örgütünde 
hâla muhalefeti zamanında 
Provokatör" diye adlandırdıklarını 
ödüllendirirse işin içinden çıkılamayacağı gibi daha da kötü sonuçlara 
gitmek o kadar doğaldır ki... 


.. Başbakan Ecevit, anarşideki be 
ceriksizliğinden sonra ekonomik yeni 


içinde Türkiye'nin Ortak 
Pazar ülkelerine sattığı 
tarım ürünlerine gümrük 
indirimi uygulanacak. 

3. AET 1979-1983 
dönemi için Türkiye' 
ye yaklaşık 1.5 milyar 
dolar kredi 
verecek. 


4. AET ülkelerindeki 
işçilerimizin serbest 
dolaşımı yerine topluluk 
mesleki eğitim konusunda yatırımlarda buluna- 


ve yardım 


Öte yandan 12 Kasım 
1977 tarihinde Gaziantep 
Öğrenci Yurdu önünde 
Yaşar Topcu'nun ölümüyle ilgili davaya da Sıkıyönetim Mahkemesin- 
de devam edildi. Adı geçen olayda dışarıdan yur- 
da saldırmak isteyenlerin 
içinde bulunan Yaşar 
Topçu “ölmüştü. Topçu' 
nun .üzerinde iki adet 
bomba ve bir adet tabanca bulunmuştu. Olayın 
sanığı olarak tutuksuz 
yargılanan Bayram Akman suçsuz olduğunu 
söyleyerek, olay günü 
abisinin evinde olduğunu 
belirtti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 


Ülkenin Mez. 


"Bizim 
mek 


bir biçime 


diyor: 


“Ajan 


BASINDAN SEÇMELER 


Kenan Evren'in 
Sarıkamış'taki demeci üzerine 


önlemlerle ayakta durabilmenin son i 
şansını oynuyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? 


AP lideri ise bu hükümetin, bugün 
bu hükümetin gitmesi çabasına yat: 
kın değildir. 


Geriye Demirel'in uzun sürecek 
bir hükümet 
Ülkeyi seçime gölürmeye zorlaması kalıyor ki, Ecevit'in -normal demokratik koşullar sürdüğünde- buna yanlı 
olması elbetteki -şimdilik- düşünüle- 


Hüsamettin Çelebi 


Günaydın gazetesinde 
mettin Çelebi, Evren'in konuşmasına 
başka açıdan bakiyor: 

"Yalnız bir noktada açıklık ihtiyacı vardır: Orgeneral Evren Türk 
Silahlı Kuvvetlerini parça parça bölisteyen 
bulunduğunu da söylemektedir. Dış 
unsurların bulunduğu açıktır. Ama 
"iç unsurlar"'ın orduyu bölmek istediklerine ilişkin bir açıklama Genelkurmay Başkanı seviyesinde ilk defa 
yapılmaktadır." 


Bulgar dostluğu 


Öte yandan Yılmaz Çetiner'de 
Bulgaristan'la komşuluk konusunda 
bir yazı yazmış.. "Bulgaristan'a 10 
Bin Ton Kahve Geliyor.. Tıpkı Marlboro, Kent Gibi Komşuda Pişen Bize 
De Düşer..." başlıklı yazısında şöyle 

"Bir fincan kahvenin kırk yılık 
hatırı vardır... Madem, Tekel ve Güm- 


.. Adamlar, 
Mayıs'ta bize cimnastik öğretecek deiller ya!... Uyarıcı, keyif verici kahveyi de temin ederlerse bizimle birazcık dostluk ve birazcık da ticaret yapmış olmazlar mı? 


Kırk yılık hatırı olan bir fincan 
kahveye, yinebir eski dost sayesinde 
kavuşuyoruz!... Bakın 
yakında, hem de pek çok yakında... 
Marlboro gibi kent gibi... Tüm elektronik araçlar gibi... Birbirimizi vurmak için hemen bulabildiğimiz tüm 
ateşli silahlar gibi... 


cak. e } 

YARDIM IMF'YE" 

” BAĞLI 

Türkiye'nin AET'den 
istediği "nefes alma" yardımının şimdiye kadar 
çıkmamasının en önemli sebebinin Türkiye'nin 
IMF'nin istekleri karşısındaki tutumunun açıklığa Okavuşmaması olduğu bildiriliyor, AET 
Konseyi Başkanı ve 
Fransa Dışişleri Bakanı 
Poncet'in 6 Şubatta 
verdiği demeçte "AET 
tavrını IMF'ye göre belirleyecektir"' demesi, bu 


görüşün birçok Ortak 
Pazar ülkesi tarafından 
“paylaşıldığı Şeklinde 


yorumlanıyor. 


Anadolu gazete 
sahipleri, 
Basın ilan Kurum 
Yasasında yapılan 
değişikliği savundu 

ANKARA (AA) 

Anadolu gazete Sahipleri adına dün yayınlanan bildiride kanun gü- 


cünde kararname ile Basın İlan Kurumu yasasın- 


da yapılan değişiklik 
ileri bir adım olarak nitelendirildı. Bildiride* "Bu 


karamame ile naylon ve 
korsan basın, devleti, 
emekçiyi, halkı sömü: 
rerek, semirme niteliğini yitirmiş bulunmaktadır deniliyor. 

Sözkonusu bildiride 
“Anadolu basını yok 
edilmek isteniyor" biçi: 
mindeki söylentilerin Ankara ve İstanbul'daki küçük gazeteler tarafından 
çıkarıldığı ifade ediliyor 
ve şöyle deniliyor: 

"Tirajları bir kaç yü: 
zü geçmeyen, devlet kesesinden milyonları al 
masına karşın emekçilere yansıtılmadan cebe 
indirenlerin saltanatlar 
bu kararname ile yıkılmıştır" 

Bildiride ayrıca Basın 
İlan Kurumu Genel Kuruluna Anadolu Gazete 
Sahiplerini temsilen Mersin Son Haber gazetesi 
sahibi Tankut Tufan'ın 
seçildiği de bildiriliyor. 


buhranından sonra 


ise Hüsa- 


“iç ve dış unsurlar, 


yalnız 19 


göreceksiniz 


6 Mart 1979 


IMF Genel Kurulu toplanıyor 


Türkiye" nin durumu 
“bütün IMF üyelerinin 


katıldığı toplantıda 
tartışılacak, ..... 


Uluslararası Para Fonu IMF'nin Washington'da 
toplanan yıllık genel kurulunda Türkiye konusunun 
ele alınması bekleniyor. IMF Genel Kurulu her yıl 
kurumun kredi verdiği ülkelerin durumlarını ve genel olarak dünyadaki ekonomik durumu gözden ge- 


Demirel, 

Celal Bayar” ın 

AP ile MHP” yi 
bütünleştirme 
girişimleri üzerine 


"Elmalarla 
armutlar 


Güçsavaş ve 
Aydınoğlu, 


* 1981 


HR : çiriyor. Kuruma üye ülkeler arasında çıkan anlaş- seçimlerinden 
IM F yetkilileriyle mazlıklar da Genel Kurula getiriliyor. e PSS 
.. s. .. Geçen Aralık ayında Türkiye'nin IMF'den üçüncü önce iktidar 
özel örüsmeler dilim olan 30 milyon doları almak için yaptığı gö- 
k 9 rüşmeler çıkmaza girmiş, bunun üzerine Türkiye ayı 
IMF görüşmeleri bir sonuca varmadan kesilmişti. 
vapaca Genel Kurula katılmak üzere ABD'ye giden Mali- aklınızdan 
o 5 ye «Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş ve Merkez çıkarın" 
(1 H Bankası Başkanı Hakkı Aydınoğlu IMF üyesi ülkele- 
Müezzinoğluhun rin temsilcilerine IMF heyetinin tutumunu anlata- 
, k, IMF'nin Türkiye'yi yüksek da bir devalüas- "BD; 
Bonn dan san yapıma yi oylama ksa SEFE leri için üye Æ Biz 
i , ülkelerin desteğini almaya çalışacaklar. anarşinin 
Washington a Türkiye heyeti ayrıca IMF Türkiye Masası yetkili- a e 
. leriyle de temaslarda bulunacaklar. tarafı değiliz, 
geçmesi Temaslar sırasında olumlu sonuç alınması ihtima- tarafı la 
7 linin belirmesi halinde, halen Acil Ekonomik Yar- otan 
bekleniyor dım konusunda Avrupa'da temaslarda bulunan Ma- düşünsün" 


liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun da Wa .hington'a 
giderek görüşmelere katılacağı belirtiliyo 


toplanmaz' 


LÜTFÜ OFLAZ 
İstanbullu isadamlarına Güniz Sokak'taki evin 
de geçen hafta bir yemek 
veren AP Genel Başkanı 
Süleyman Demirel ikti 
dar olmak için koltuk 
değneklerine yaslanmayı 
kabul etmediklerini söyledi. Demirel işadamlarına hedeflerinin tek başına iktidar olmak olduğunu, bunun 81 seçimlerinden önce gerçekleş 
mesini mümkün görme 
diğini belirterek, "Aramızdaki ayrık otlarını 
ayıklamadıkça, huzura 
kavuşmamız imkansızdır" dedi Demirel'in 
“ayık otları" sözü ile 
AP icindeki MHP yanlıları ile CHP ile işbirliği 
yapmak isteyenleri kas- 


tetliği öğrenildi 


Demirel'in verdiği 
yemeğe 15 kadar lstanbullu işadamı katıl 


dı Yemekte AP'nin 
nasıl tek başına iktidar 
olabileceği kimlerden 
destek (o sağlayabileceği, 
hükümetin durumu ve 
seçim konulari tartışıl 
dı 
"MUHALEFET AP'YE 
YARADI" 

Demirel işadamlarının 
AP'nin hükümetten uzak 
kalması karşısındaki 
endişelerini belirlemeleri 
üzerine şöyle konuştu: 

"Muhalefet bugünkü 
şartlar altında partimize 
yaramaktadır. Vatandaş 
AP'nin kıymetini daha 
iyi anlamaktadır." 

1977 seçimlerinde sağ 


ANKARA(AA) 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Devlet Başkanını 
temsilen, yeni seçilen 
cumhurbaşkanlarının yemin töreninde bulunmak 
üzere Venezuella'ya ve 
Brezilya'ya gidecek. 

Önce (o Venezuella'ya 
gidecek olan Baykal 9 
Martta Türkiye'den ayrılacak. 12 Mart günü yeni 
seçilecek olan cumhurbaşkanının yemin törenine katılâcak olan Deniz 
Baykal, 14 Martta da 
Brezilya'ya geçecek. Baykal, bu ülkedede 15 Mart 
günü yeni cumhurbaşkannmn yemin töreninde 
hazır bulunacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal 21 Mart günü Türkiye'ye dönecek. 


Bulutoğlu, 
Bangladeş” e 
gitti 
ANKARA (ÖZEL) 

İşletmeler Bakanı 
Kenan Bulutoğlüğ baş-' 
kanlığındaki bir “heyet 
dün Bangladeş'e gitti. 
Heyet 12 Marta kadar 
Bangladeş'te kalacak 
ve Bangladeş yetkilileri 
ile ekonomik, ticari ve 
teknik ilişkilerin geliştirilmesi olanaklarını 
görüşecek. o Görüşmeler 
sırasında verimli bir ekonomik işbirliğine imkan 
verebilecek anlaşmanın 


imzalanması üzerinde de 
durulacak. 


Heyette ayrıca Dışişleri Maliye ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle Merkez Bankası Müdürü Arif 
Aksu da bulunuyor. 

Türkiye ve Bangladeş 
arasındaki ekonomik ilişkiler Bangladeş Devlet 
Başkanı Ziya Ür Rah 
man'ın 1978 yılında ülkemize yaptığı ziyaret sırasında ele alınmıştı. 

Bulutoğlu obaşkanlığındaki heyetin ziyareti 
bağımsızlığına kavuştuktan sonra Bangladeş'e 
Türkiye tarafından yapılan Bakan düzeyindeki 
ilk ziyaret oluyor. 


Etibank işyerlerinde 
çalışan teknik 
elemanların yan 
ödemelerinin 
düşürüldüğü 
söylendi Pa 

ZMĪR (AA) 


Etibank işyerlerinde 
çalışan teknik elemanlara 
verilen yan ödemelerin 
düşürüldüğü ve bugüne 
kadar alınanların da geri 
istendiği söyleniyor. 

Makina, Elektrik, Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odalarının İzmir Bölge Başkanları dün düzenledikleri ortak basın toplantısında yan ödemelerle ilgili kararın bir genel 
müdürlük genelgesi ile 
tüm kuruluşlara duyurulduğunu söylediler. 


Baha Targün- Frankfurt 


© Almanya’ da okulların onda birini doldurmayan 
yabancı çocuklar, oyun salonlarının yarısını dolduruyor 


e Almanya'da 1 milyon yabancı işçi çocuğu için 
alınacak tedbirler, şimdilik tavsiyelerden oluşuyor 


oyun salonlarını 


Almanya'ya ilk kez kitleler halinde yabancı işçiler getirilmeye başlandığında, 
Alman yetkililerinin kafalarında tek bir 
düşünce vardı: "ucuz ve uslu çalışacak 
sıhhatli insanlar" Bu insanların toplumsal 
ilişkileri ve doğacak sorunları kimsenin 
aklının köşesinden bile geçmiyordu. O 
kadar ki, yabancı bir ülkeden hiç bir hazırlığı olmaksızın gelen bir insanın hiç olmazsa alışveriş yapabilecek, ya da işyerinde derdini dile getirebilecek kadar lisan 
öğrenmesi için bile herhangi bir ön hazırlıkta bulunulmadı. Hatta belki de yabancı işçinin çevresiyle derinlemesine ilişkiler kurmasının önüne geçmek için özellikle "ihmal edildi” bu tedbirler. Ta ki bu 
insanlar elele verip sorunları için mücadele etmeye başlayıncaya kadar. 

Olaylar Alman yetkililerinin kafalarında tasarladıkları gibi gelişmedi. Yabancı 
işçiler "ucuz ve uslu” çalışmaya hazır 
"makinalar" olmadıklarını çeşitli biçimlerde ortaya koydular. Kitle halinde getirilip üçer-dörder bir arada ufacık odalara 
mahkum edilen yabancı işçilerin bir çoğu 
kısa zaman sonra, ülkelerinde bıraktıkları 
eşlerini ve çocuklarını getirmeye, eski, 
ahşap evleri kiralayıp işçi yurtlarından 
ayrılmaya başladılar. Yalnız iş gücü olarak düşünülen yabancı işçiler, toplumsal 
sorunlarının çözümlenmesi için direnmek 
durumunda kaldılar. Bu direnişler sdnun- 
da Alman Hukun etleri tedbirler getirdi. 
Bir yandan yabancı işçilerin direnişlerini 
kwrabilmek için "yabancılar kanununu" 
işletmeye başlayan Alman Hükümetleri, 
bir yandan da çeşitli fakat yetersiz girişimlerle. belli sorunları çözme yoluna gittiler. 

Bu sorunlardan en önemlisi yabancı 
işçi çocukları sorunuydu : bugün hala öyle, 


Horlanan bir azınlığın çocukları 


Federal Almanya'da yabancı işçi ço- 


Almanya'da yabancı işçi çocuklarının eğitilmesi ve toplumla kay- 


landı 


cukları için okullar açılması daha oldukça yenidir. Yasalarda yabancı işçi çocuklarını dar durumlarda bırakan boşluklar 
vardır. Okul çağına gelmemiş yüzde 75'i 


çocuk yuvasına giderken bu rakam yaban- 


cı çocukları için yüzde 25 civarında kalı 
yor, Rakamlar Konrad Adenauer Vakfı- 
nın yaptığı bir araştırmadır. Bülün bunla 
rın yanında yabancı işçi çocuklarının çevreyle ilişki sorunları en önemli yeri tutuyor. Bu sorunu yaratan etkenlerden biri 
kültür ve gelenek farkıysa, biri de lisan 
zorluğu. Çocuğunun biri anababaların 
baskısı sonucu oluşan ayrım yüzünden dar 
ilişkiler içerisinde kalıyorsa, bir diğeri li- 


lame EĞİ 


Alman yetkililerinin, yabancı işçi 
ları için aldığı tavsiye kararlarından biri: 
Çocukların çocuk yuvalarına gönderilmesi . 


çocul 


"Kaynaştırma" okullarında Türk ve Alman öğrenciler bir arada eğitim 


görüyor. 


naşlırılması için "'kaynaştırma"' okulları yeni yeni açılmaya baş- 


kul yerine 
dolduruyorlar 


san yetersizliğinden kalıyor 


“Toplumsal saatli bomba” 


Yabancı işçi çocuklarının sorunlarına 
insancıl bir yaklaşımla eğilinmesi geciklikçe, uzun bir süre yalnız yabancıları ilgi - 
lendiren bir konu olarak görülen yabancı 
işçi çocukları sorunun uzun vadede Alman yetkililerini de endişeye düşürdüğü 
ortaya çıktı. Yabancı çocukların geleceği 
üstüne düşünmeye zaman bulamayan ålman yetkilileri “'Alman düzeni " tehlikeye 
girince kolları sıvadılar. "Tahrip gücü yüksek, yeni bir toplumsal çelişki kaynağının 
birikmesinin sözkonusu" olduğunu "ilan 
eden" Federal Aile Bakanı Antje Huber 
tedbir alınması için çağrılar yapıyor. Sendika yöneticileri yeni tip bir lumpen proleter sınıfın oluşmasından yakınıyor. 
Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri (Bakanı 
Burkhard Hirseh, ilerde kriminal olayların yaratıcıları arasına girecek, azınlık bir 
potansiyelin biriktiğini iddia ediyor ve 
öteki yetkilileri uyarıyor. Hessen Başbakanı Holger Börner "toplumsal bombanın" tikdak'larının duyulmadığından şikayetçi. 

Tümünün de şikayet, yakınma ve uyarılarından sonra ortak oldukları bir nokta da bu saatli bombanın tik*taklarını kesebilmek için yabancı işçi çocuklarını bir 
an evvel toplumla kaynaştırıp,."ilerde Alman toplumu içinde ağır sosyal gerilimlerin oluşmasını engellemek" (Alman Basını.) 

Yabancı işçi çocuklarının önemli bir 
bölümünün Almanya'da kalmak niyetinde 
olduğunu edindikleri tecrübeleriyle bilen 
Alman yetkilileri, düzenlerini korumak 
için bile olsa bu çocukların eğitilmesinin 
ve toplumla kaynaştırılmasının gerekli olduğu tespitini yapmakta gecikmişlerdir. 
Okullardaki sıraların onda birini bile işgal 
etmeyen yabancı çocuklar, oyun salonlarının yarısını dolduruyor. Kumar otomatları işleten firmalar yeni makinaların kurulacağı yerleri tespit etmek için muhtarliklardan yabancı işçilerin yoğun olduğu 
semtleri öğrenmeye < çalışıyorlar.Hapishanelerin gençler bölümlerindeki, biçkın, 
dünyaya aldırmaz, kara saçlı çoçuklardan 
oluşan gruplar boyuna gelişiyor. 


” Almanya göçmenler ülkesi oldu” 


Alman yetkilileri geciktiklerinin gerçekten farkındalar. Bunu sık sık belirtiyorlar. Fakat kim buna bakarak geçerli, 
somut tedbirler alınacağını sanıyorsa aldanıyor. Çünkü, Almanların genel olarak 
pek düzenli işleyen bürokrasi çarkı, iş yabancı çocuklar için alınacak tedbirlere ge - 
lince teklemeye başlamıştır. "Göçmenler 
ülkesi oldu" (Alman Basını) diye yakını- * 
lan Federal Almanya'da 1 milyon civarındaki yabancı işçi çocuğu için alınacak 
tedbirleri, şimdilik , "tasvi yeler” oluşturuyor. Ana babalara çocuklarının birbirine 
yakınlaşmasını sağlamaları tavsiye edilecek... Çocukların çocuk yuvalarına gönderilmeleri tavsiye edilecek... Yetişkin 
çocukların okul saatleri dışında kurslara 
gitmeleri tavsiye edilecek... vs.vs. 


oyların bölünmesinin 
hatalı olduğuna dikkat 
çeken Demirel, bu konu 
da da şunları söyledi, 

TAR seçimlerinde 
meydanlarda çok söyle 
dik Oyları o bölmeyin, 
dedik, böldüler... Sağı 
bölük pörçük hale getir 
diler. Sakalımız yok ki 
anlatalım, o Önümüzdeki 
seçimlerde vatandaşa 
bunu anlatmaya hazır 
olmalıyız" 

"ELMALARLA 
ARMUTLAR 
TOPLANMAZ”" 

Sağ oyların bölün 
mesinin AP'nin iktidar 
olmasını engellediğini 
vurgulayan Demirel, "O 
yunu harekete, selamete 
vereceksin de ne olacak 
Kurtuluş AP'nin tek başına iktidarındadır " dedi. Celal Bayar'ın AP ve 
MHP'yi tek partide birleştirme girşimlerini ha 
tırlatan bir işadamına ise 
Demirel şöyle cevap ver 
di 

“Elmalarla armutlar 
toplanmaz, Temel feslefeleri ayrı iki parti biraraya gelip tek bir parti 
oluşturabilir mi?" 

AP Genel Başkanı 
Partisinin disiplinli 
ve güçlü bir parti olmasını tercih ettiğini vurgulayarak “Muhalefet 
olduktan sonra sayımız 
ha 170 olmuş, ha 100 
olmuş ne farkeder" 
dedi 

HEDEF TEK BAŞINA 

İKTİDAR 

Yeni bir MC ihtimali 
üzerinde görüşlerini açıklayan Demirel "Ya tek 
başına iktidar olacağız, 
ya da olmayacağız" 


Türkiye Jeoloji Kurumu Başkanı 


Demirel, İstanbullu işadamlarına evinde bir yemek verdi 


Demirel: iktidar olmak icin 
koltuk değneklerine 


aslanmayı kabul etmiyorum 


Iktidar olmak için koltuk değneklerine yaslanmayı kabul etmiyorum" 
dedi 

Demirel'in bu sözleri 
uzerine bir işadamı zaman zaman kamuoyuna 
bu görüşlerinize ters düşen görüşler yansıyor" 
sorusu üzerine ise ŞBen 
burada AP Genel *Başkanı olarak değil, Süleyman Demirel olarak konuşuyorum” cevabını 
verdi 

AP Genel Başkanı seçimler konusundaki görüşlerini de şöyle açıkladı 

“Senato seçimlerin 
den başarı ile çıkacağımiza dair işaretler vardı. Son yapılan belediye 
seçimlerinin tamamını 
kazanmamız bu işaretlerden yalnızca biridir. 
Üç büyük şehri yeniden 


kazanmak zorundayız 
İşçi | kitlesini, memur 
kitlesini yeniden ka 


zanmak zorundayız 
Kırsal alanda durumumuz iyiflir. İşçi memur 


kitlesiniğve üç büyük şeh 
ri kazanmadıkça tek başımıza iktidar olmamız 
hayaldir. Parti içi eğitim 
seminerlerini bunun için 
başlattık.” 
Sıkıyöne'imin  uzatılmasının hükümete rahat 
bir nefes aldırdığını belirten Demirel "Eğer sıkı 
yönelim uzatılmamış ol 


saydı hükümetin çok 
daha zor durumlarda 
kalması mümkündü" 


dedi. Anarşi konusunda 
ise şöyle konuştu 

"Biz anarşinin tarafı 
değiliz ki... Tarafı olan 
düşünsün." 


"Demir, çelik, petrol gibi 


kaynaklarda dışa bağımlılıktan 
kurtulmalıyız” 


ANKARA (AA) 

Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından düzenlenen 33. Türkiye Jecloji Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı dün Ankara 
da başladı. Kurum Başkanı Tahir öngür Kurul- 


tayı açarken yaptığı 
konuşmada, Türkiye" 
nin içinde bulunduğu 


ekonomik darboğaza doğal kaynakların değerlendirilmesinde uygulanan 
dışa bağımlı sistemin neden olduğunu belirtti. 

Öngür, Türkiye'nin demir,çelik, petrol gibi pek 
çok doğal kaynaklarda 
dışa bağımlı olduğunu 
belirtti. Jeoloji Kurumu 
Başkanı bu duruma karşılık üniversitelerde ve 
uygulamacı kuruluşlarda 
yer bilimcilerinin üret 
kenliği konusunda gerekli eğilimin gösterilmediğini ifade etli. 

Tahir öngür, devletleştirilen madenlerin işletmelerinin yine ihaleler 
yoluyla eski sahiplerine 
verildiğini belirterek şöyle dedi: 

“İçinde bulunduğumuz bu düzenden çıkmak için yer bilimcileri- 
ne birçok görevler düşmektedir, Yer bilimcileri 
üniversitelerde demokratikleşmeyi hızlandırmalı ve bugünkü bozuk sis- 


Orman Bakanlığı, 
bazı tesisleri satın 
alarak kooperafitlere 

devredecek 


ANKARA (ÖZEL) 
Orman Bakanı Vecdi İlhan Bakanlığın bazı 
tesisleri satın alarak 
"Borçlanma suretiyle" 
kooperatiflere devredeceğini açıkladı. 


Orman Köylüleri (OR- 

KÖY) Kalkınma fonu yönetmeliğinde değişiklik 
apılacağını da açıklayan 
Ihan Kooperatiflerle 
ilgili yatırımların doğru- 
dan doğruya ORKöY 
tarafından yaptırılması- 
nın sağlanacağını belirtti. İlhan yatırımın yüzde 10'unun hibe, yüzde 
90'ının kredi şeklinde 
belirlenerek "borçlandırma" suretiyle kooperatiflere devredileceğini 
belirtti. 


temin dışına çıkmalıdır. 
Emperyalist sömürüden 
ve dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolları aranmalıdır.” 

MTA GENEL 
MÜDÜRÜNÜN 
SÖZLERİ 

Kurultayda daha sonra söz alan Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü (MTA) 
Genel Müdürü Nezihi 
Canıtez de enerji sorunu- 
nun ilk planda ele alınması gerektiğini söyledi 

Daha sonra üniversite 
temsilcileri de söz alarak 
görüşlerini açıkladılar. 
Kurultay beş gün süre- 


Merkez DGB: 
"Gençlik bir avuç 
zorbanın terörüne 
boyun eğmeyecektir 


ANKARA (ÖZEL) 

Site öğrenci yurdun 
da Cumartesi günü mey 
dana gelen komando sal 
dırısıyla ilgili olarak bir a 
çıklama yapan Merkez 
DGB "Geçlik bir avuç 
zorbanın terörüne boyun 
eğmeyecektir''dedi 

Yurtlardaki durumun 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Yüksel Çakmur'un sözleriyle çeliştiğine dikkat 
çeken Merkez DGB Başkanı Hakan Yavuz, yetkilileri gençliğin birliğini 
engelleyen ve yurtlarda 
kargaşalık yaratan saldırganlara karşı tulum 
almaya çağırdı. 

Atatürk öğrenci yurdundaki durum hakkında 
Gençlik ve Spor Bakanı 
Yüksel Çakmur'a Kredi 
ve Yurtlar Kurumu ve 
Atatürk Öğrenci Yurdu 
Müdürlüğüne birer mektup gönderen Merke; 
DGB Genel Sekreteri 
Kürşat Yıldız yurtlardaki 
gruplaşmaların öğrencile - 
ri böldüğüne, ve kışkırtmalara zemin hazırladığına dikkat çekli. Yıldız 
komandoların yurt çevresinde Acem Çayevini, 
Burçak lokantasını, saldırı üssü olarak kullandıklarını da belirtti. 

Merkez DGB Sekreteri 
mektubunda yurdun bütün öğrencilerin huzur içinde barındıkları bir yer 
haline getirilmesini, huzuru bozanların cezalandırılmasını istedi. 


z 


Eşkiya eşkiyadır 


AP Genel Başkanı, son basın toplantısında 
bir gazetecinin sorusuna şöyle cevap veriyor: 

“Eşkiya eşkiyadır. Eşkiya tasnife tabi tutulmaz. Kimin eli kanlı ise yakalansın. Çeşitli kütleleri kötületmeyin bana. Birinin yakasına yapıştılar da biz himaye etmeye mi kalktık ? " 

Süleyman Bey ïn üslubu böyledir. Somut konularda , hele hele ona göre cevaplanması oldukça zor olan somut konularda böyle konuşur. Bu 
yüzden çoğunlukla sorunun cetabını, Demirel' 
in sözlerinin satır aralarında aramak gerekir. 


Dikkat edin, "Kimin eli kanlı ise yakalansın” ` 


diyor. Ve ekliyor: 

-Birinin yakasına yapıştılar da biz himaye 
etmeye mi kalktık ? À 

Bu , açıkça, yakalanan eşkiya ülkücü de olsa 
biz himaye etmeyeceğiz demektir. Bunun hiç 
başka 'izah tarzı'' yok. 

K.Maraş katliamından sonraki basın toplantısında Demirel arkadaşımız Lütfü Oflaz'ın aynı 
konudaki bir sorusuna yine buna benzer yoruma tabi bir cevap vermişti. 

Oflaz sormuştu: 

Şu ana kadar söylediklerinizden , eli kanlı 
olanlar sağda da olsa solda da olsa karşıyım anlamı çıkar mı? 

Demirel şöyle cevaplamıştı : 

Bana milliyetçiler de suç işliyor dedirtemezsiniz ! 

Birçok olumsuz yorumlara yol açan, "gördünüz mü, Demirel sağdaki eşkiyayı hala himaye 
ediyor" denilen bu sözlerde bile aslında olumlu 
bir yan vardı. Çünkü Demirel, “milliyetçiler suç 
işlemiyor" demiyordu, “bana bunu dedirtemezsiniz "diyordu. 

Yorumu! zorlama falan değil. Bu iki sözün 
arasında gerçekten önemli bir fark var. Gelişmenin yönünü dikkatle izlerseniz ,o gün "ben bunu 
söyleyemem” demesinin nedeni daha iyi anlaşılir. 

Aradan geçen zaman zarfında birçok gelişmeler oldu. Katiller Abdi İpekçi'yi de katlederek hükümeti hesaplaşmaya biraz daha zorladilar. Sonra AP'nin ünlü Genel İdareKurulu bildirisi yayınlandı ve bildiri MHP camiasında olduk- 


ça panik yarattı. Derken bugün artık hesaplaş- ` 


manın eşiğine, katillerden ve onları "azmetti- 


ren” perde arkasındakilerden hesap sormanın 


eşiğine gelindi. Genelkurmay Başkanı bile artık" , 


sessizliği bozmak. saldırılara bir cevap vermek 


zorunluluğunu hissetti. 


Bu şartlar altında Demirel'in “eşkiyanın ya- 7 
kasma yapıştılar da biz mi himaye ettik" deme- - 


sinin derin anlamı vardı. 


Her iki konuşmada da "kitlelerden" söz et- . 


mesi de anlamlıdır Demirel parmak hesabı 
yapan . durmadan meclis aritmetiği ile uğraşan 
bir muhalefet lideri. "'bana kütleleri kötületmeyin, eşkiyayı yakalayın” demesi de bunun ürünü, Kafasında hep.MHP'ye oy veren bir milyon kişinin hesabı var. Bu oylar nereye gidecek. 

Oysa TKPden ve sahte solculardan başka 
kimsenin o kitleyi kötülediği yok. Bir tek Rusyacılar, o kitleyi MHP'nin başındakilerle aynı 
kefeye koyuyor ve "faşist " diye kötülüyor. Alevi-Sunni, Türk-Kürt kışkırtması yapılarak oyları 
alınan o kitlenin, faşist katillerden hesap sorulmasını herkes kadar arzuladığından kimsenin 
kuşkusu olmasın. 

Ama Demirel hesap adamlığını yanlış kullanarak, bir milyonu düşünüp, "Sağcı eşkiyadan"' 
bir türlü yakasını kurtaramıyor. 

Şurasını da unutmamak gerekir. Demirel 
üstü kapalı konuşuyor ama, bugün "eşkiya 
yakaladınız da himaye mi ettik" deme noktasına gelmiş bulunuyor. CHP'ye bakıyoruz, o 
kadarını bile yapamıyor. TKP'ye "kene" lafının edilmesinden bu yana başka bir tek söz 
etmiş değil. Tam tersine, CHP'li milletvekilleri 
TÖB-DER de, Köy-Koop'da TKP'lilerle işbirliği 
yapacak kadar bu eşkiyanın oyununa alet olmaktadır. Demirel'in bu noktada da yanlış hesabı var. CHP'nin sırtındaki bu kene ona oy 
kaybettirir, biraz daha az milletvekili çıkarmasını sağlar diye hesap yapıyor ve bu yüzden 
CHP'nin sırtındaki keneden kurtulabileceği bir 
muhalefet yapamıyor. 

Çünkü hesaplar hep oy kaybı sözü üzerine 
yapılıyor. Türkiye 'nin menfaatleri , halkın anarşi 
belasından kurtulması kaygıları üzerine değil. 
İki tarafın da sırtlarındaki kenelerden kurtulabilmeleri. Türkiye'nin menfaatlerini oy kaygusunun üzerine çıkarabilmelerine bağlı. 

Evet. Eşkiya eşkiyadır. Ama eşkiyanın da 
bir adı olması gerekir. Adı Alpaslan mıdır, İsmail midir. bunun Türkiye halkına en sorumlu 
ağızlardan açıklanması gerekmektedir. Yoksa 
anarşiden kurtulmak daha çok uzun zaman için 
hayal olmaya devam eder. 


izmir'de mektupla öğrenim son sınıf 
sınavları 10 Martta başlayacak 


İZMİR(AA) 

Mektupla öğrenim yapan son sınıf öğrencilerinin kış dönemi sınavları 10 Mart Cumartesi 
günü başlayacak. 

İki gün devam edecek olan kış dönemi sınav- 


larına, İzmir'de uygulamaya katılan son sınıf $ 


öğrencileri girebilecek. 

Mektupla Öğretim Bürosu yetkilileri, öğrencilerin başarısız oldukları tüm derslerden sınava 
girebileceklerini söylediler. 

İZMİR EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 


İzmir Eğitim Enstitüsünde 1978-79 öğrenim, ` 


yıh 1. dönem dersleri 24 Martta sona erecek.. 

İzmir Eğitim Enstitüsü Müdürü Rıza Akın'ın 
yaptığı açıklamaya göre, okulun 1. yarı yıl sinavları 26 Mart Pazartesi günü başlayacak, 5 Nisam akşamına kadar devam edecek. 

Eğitim Enstitüsü Müdürü Akın, okulun sömestr tatilinin i -15 Nisan tarihleri arasında 
devam edeceğini ledi 


Atatürk Eğitim Enstitüsünde 
sınavlar bugün yapılacak 


İSTANBUL(AA) 

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünde dün 
başlaması gereken güz dönemi sınavları, yaz dönemi sınav sonuçlarının geç belli olması nedeniyle bugün yapılacak. 

“Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdürü Sadık Demir, yaz dönemi sınıflarından bazılarının kağıtlarının geçtiğimiz Cumartesi okunabildiğini be: 
lirtti. Öğrencilerinin geçip geçmediği ise dün 
balli oldu. N 

Atatürk Eğitim Enstitüsünde bugün başlayacak olan sınavlar, Cumartesi günü desyapılacak. 


6 Mart 1979 


Haftanın sanat olâyları 


f PLASTIK SANATLAR 


` * Can Göknil Bebek Akbank Sanat 
Galerisinde 6 Mart günü bir resim sergisi açıyor. Sergi 15 Mart tarihine kadar gezilebilir. 


* Zahir Güvemli resim sergisi Rumeli cad. Akbank Sanat Galerisinde 
2 Marttan bu yana sürüyor. Sergi 14 
Mart gününe kadar açık kalacak. 


* Süleyman Saim Tekcan'ın resim- 


çeklerinden oluşan sergi, Osmanbey 
Akbank Sanat Galerisinde 13 Mart 
Salı gününe kadar sürüyor. 


* Mübin Orhon'un Galata Sanat 
Galerisinde açtığı resim sergisi 20 
Mart gününe kadar açık kalıyor. 

* Mengü Ertel'in afiş sergisi Moda 
Sanat Galerisinde 10 Mart Cumartesi akşamına kadar gezilebilir. 


* Altan Adakin gravür ve yağlıboya resimlerinden oluşan sergi Maçka Galeri Deko'da 8 Mart'a kadar sürüyor. 


* Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun tabağ) ia oluşan sergi Moda Aydın 


| 
| 
| 
| lerinden Şadan Özgüder'in yapma çi- 
| 


Cumalı Sanat Galerisinde 9 Mart akşamı sona eriyor. 


* Mustafa Ayataç'ın Resim Sergisi Nispetiye Cad. Nur Sanat Galerisinde 10 Mart Cumartesi gününe kadar 
açık kalıyor. 


* Tülay Tura Börtücene'nin açtığı 
resim sergisi Tünel Bedri Rahmi galerisinde 10 Mart gününe kadar sürüyor. 


*, Sühendan H. Fırat'ın "Uzaydan 
Sonra Nereye" adı altında düzenlenen 
resim sergisi 24 Mart tarihine kadar 
Ankara Türk Amerikan Derneği Sergi 
salonunda açık kalacak. 


* "Heykeltraş grafiği" adı altında 
Ankara Alman Kültür Merkezinde bir 
sergi düzenleniyor. Sergi Mart ayının 
ortalarına kadar sürecek. 

* “Tarihi ve Turistik Türkiye" resim sergisi Ankara Ziya Gökalp Akbank Sanat Galerisinde 23 Mart gününe kadar açık, 


* Cemal Güvenç'in Ankara Galeri 
Evren'de suluboya tablolarından oluşan sergisi 26 Şubattan bu yana sü- 
*rüyor. 


EEE REN E 
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KARİKATÜR 


* Karikatürcüler Derneği, Tepebaşı Ka- 
''Ulaslararası Nasreddin * 
Hoca Yarışması Dünyadaki Yankıları, Ö- 
," konulu karikatür sergisi bir süre 


rikatür Müzesinde 


düller 
daha açık kalacak. 


* İzmir Konak Akbank Sanat Galeri- 


GÜRER 
AYKAL'IN 
OPERA VE 

BALE 


ÜZERİNE 
GÖRÜŞLERİ 


23 Şubat Cuma günü İzmir Devlet 
Senfoni Orkestrası Necil Kazım Akses'- 
in 70. yıldönümü nedeniyle bir gece 
düzenledi. Koral Çalgan'ın solist olarak 
katıldığı gecede orkestrayı yöneten 
Gürer Aykal'la kısa bir söyleşi yaptık. 


Gürer Aykal 1942 yılında Çifteler 
Köy Enstitüsünde doğdu. İlk müzik 
eğitimini müzik öğretmeni olan babasından aldı. 1953 yılında Necdet R. 
Atak'ın öğrencisi olarak Ankara Devlet Konservatuarı Keman bölümüne 
girdi. 1962'de Adnan Saygun'un Kompozisyon sınıfına girdi ve 1969 yılında 
okulu bitirerek Ingiltereye gitti. Aykal 
çeşitli okullarda Orkestra yönetimi üzerine eğitim gördükten sonra 1972- 
73 yıllarında Roma'da Santa Cecillia 
Orkestrasını Franco Ferrera denetiminde yöneterek mezun oldu. Sanatçı 
halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası Şefliği ile ankara Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürlüğünü yapmaktadır. 


Sayın Aykal, ilk olarak Türk Opera ve Balesinin gelişimi konusundaki 
düşüncelerinizi almak istiyorum. 


- 1934 yılında Atatürk Türk operasını kurmak amacıyla iki bestecimize 
birer opera ısmarladı. Çok kısa bir süre 
içinde yazılmasını istediği operalar aynı yıl içinde Ankara Türk Ocağında 
sahnelendi. Şimdi 1979 yılındayız ve 
aradan 45 yıl geçti. Bu süre içinde yazılan Türk operalarının sayısı ise on 
üçü geçmiyor.Eğer bir ülkede Opera ve 
bale kurmak isterseniz o ülkenin 
bestecilerine ve koreograflarına programda yer vermelisiniz. 


Sürekli 'Türk operası, Türk balesi 
oynayalım demek istemiyorum, ama 
Türk Opera ve Balesini kurmanın tek 
yolunun kendi yapıtlarımızı bol bol 
sahnelemek, sürekli yeni siparişleri almak ve bir Türk Opera-Bale kültürü 
yaratmak olduğu inancındayım. 


Balede ise bizim olan on yapıt var, 
bunların hepsi de sahnelenmiştir. Özellikle son yıllarda koreogğraflarımız 
Türk balesini çağdaş düzeye getirmiştir. 1981 bildiğiniz gibi Atatürk'ün 
100. doğum yılıdır. Türk Opera ve Balesinin en büyük amacı o yılı baştan 
sona kendi yapıtlarımızın sahnelenebileceği bir vıl yapmak ve böylece Türk 


sinde Karma karikatür sergisi açıldı. Sergi 
15 Mart Perşembe akşamına kadar açık 


kalıyor. 


kadar açık kalıyor. 


Hale Şahin 


sanatçılarının Atatürk'e olan borcunu 
bir ölçüde ödeyebilmek olmalıdır. 


- Opera ve balenin yaygınlaşması 
konusunda neler söylenebilir? 


- Bugün ülkemizde salt İstanbul ve 
Ankara'da Opera ve Bale vardır. Bunlar 
haftanın belirli günlerinde Ankara'da 
Opera binasında, İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli gösterilerde bulunuyorlar. 


Bu iki büyük kentimizde opera ve 
bale temsilleri verebilecek başka bir salon yoktur. Bunu söylerken açıklamak 
istediğim şu; Opera ve Balenin belirli 
sahne olanakları olan yapıların dışında 
temsil sergilemesi çok güç. 


Bu nedenler gözönüne alınınca da 
yayılmanın kısıtlandığı apaçık ortada. 
Yaz aylarında bazı eski tiyatrolarda bir 
takım gösteriler yapılıyorsa da bunlar 
da göstermelikten öteye gitmiyor. Şu 
günlerde İzmir'deki Opera ve Bale binasının açılması yolunda çalışmalar 
sürüyor. Nisan sonunda açmayı umut 
ediyoruz. İzmir'deki kadro yerleşik olacak. Böylece İzmirliler de her hafta 
opera ve bale izleme olanağına kavuşmuş olacaklar. 


- Son olarak çok sesli müziğin Türkiye'deki durumuyla, yaygınlaşmasıyla 
ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. 

-Türkiye'de üç tür müzik yaşanmaktadır. Bunları sıralarsak Türk Müziği 
(Alaturka), Türk Hafif Müziği ve çok sesli 
müzik. İlk bakışta en çok dinlenen 
müzik alaturka diye akla geliyorsa da 
en çok dinlenen Türk Hafif Müziği ve 
bu türe giren müziklerdir. 


Çok sesli müziğin iyi anlaşılabilmesi 
için eğitim gerekmektedir. Bu eğitim 
okulda başlar. Müzik öğretmenleri ilkokuldan başlayarak lise sonuna dek 
öğrencilerine çok sesli müziğin kültürünü verebilecek bir eğitim yapmalıdırlar. 


Bugün gerek radyo gerek TV, bu 
kültürün yaygınlaşmasına çok az da olsa yardımcı oluyorlar diyebilirim. 


Eğitimin yanında Kültür Bakanlığına bağlı Devlet Orkestraları, Devlet Operaları düzenli bir şekilde turneler yaparak öğretmenlerin yapması gereken 
bu çalışmalara da bir ölçüde yardımcı 
olabilirler. 


Firuz Kutal Boğaziçi Üniversitesi 
Karikatür Kulübü aracılığıyla Üniversite - 
nin Kırmızı Salonunda bir karikatür sergisi açtı, Sergi 10 Mart Cumartesi gününe 


* Pertev Tanerin İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde açtığı “Kapı Tokmakları" konulu fotoğraf sergisi sürüyor. a 

* Mehmet Boztaş'ın "Toprağın Çocukları" adı altında düzenlediği sergi Valideçeşme Görsel Sanatlar Derneğinde 
sürüyor. 

* Yapı - Endüstri Merkezi Sanat Galerisinde Grup F fotoğraf sergisi yarın 
sona erecek. 


Atatürk Kültür Merkezinde 

* "Sinemada Göçmen İşçiler" konulu toplu gösteri sürüyor: Halit Refiğ'in 
"Bir Türke Gönül verdim” (1969) adlı 
filmi 6 Mart Salı günü 18.30'da Sinema 
Salonunda yer alacak. 

* 7 Mart 18.30'da, Sinema Salonunda 
Orhan Elmas'ın "El Kapsı" adh film 
oynatılıyor. 

* Yönetmen Schuondoy'un “ölüm 
Kurşunu" adlı filmi Sinema Salonunda 
18.30'da sinema severlere gösteriliyor. 

* Batı Alman yönetmeni W. Venders' 
in “Zamanın Akışında"' adlı filmi Sinema 
Salonunda 18.30'da gösteriliyor. 

* Batı Alman sinemacısı Fassbinder'in 
“Tek Dileğim Beni Sevmeniz" Sinema 
Salonunda 18.30'da oynatılıyor. 

* 11 Mart Pazar günü 18.30'da Sinema 
Salonunda Sinema klasiklerinden Orson 
Wellesin "Yurttaş Kane'i oynatılacak. 


Türk Sinematek Derneğinde: 

* 6 Mart Salı 15.00'de "Kollantai", 
19.00'da "İtalyanlar Rusya'da", 

* 7 Mart Çarşamba 15.00'de "Kollantai”, 17.00'de "İtalyanlar Rusya'da", 
19.00'da "Tehlikeli Gösteriler”. 

* 8 Mart Perşembe 15 00'de İtalyanlar Rusya'da ", 19.00'da Kolantai", 

* 9 Mart Cuma 15.00'de "Kollantai”, 
18.00'de "Tehlikeli Gösteriler" 

* 10 Mart Cumartesi 10.00'da Çocuk 
Filmleri, 14.00'de "İtalyanlar Rusya'da”, 
16.00'da "Tehlikeli Gösteriler." 

* 11 Mart Pazar 14.00'de "Kollantai", 
16.00'da "İtalyanlar Rusya'da ". 

* Ankara Fransız Kültür Merkezinde 
Kanada Filmleri Haftası düzenlendi: 

7 ve 28 Mart tarihleri arasındaki gösteri programında 7 Martta "Yavaşlamak 
İstemiyorlar" adlı film var. Bu programda 
spor, müzik, sosyoloji, görsel sanatlar ve 
bilim konularında hazırlanan belgesel yapımlar ve konulu filmler izlenebilir 

* Sinema - TV Enstitüsünde Ay-enştayn Toplu Gösterisi sürüyor. 


TIYATRO 


ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE 

* Çocuk oyunu "KURNAZ AVUKAT" 
7 Mart 14.00'de ve 9, 10,11 Mart 16.00' 
da Oda Tiyatrosunda sergilenecek. 

* İstanbul Devlet Tiyatroları 9 Mart 
20.30'da ve 10, 11 Mart 15.00'de Oda 
Tiyatrosunda "GÖZLERİMİ KAPARIM 
VAZİFEMİ YAPARIM" adlı oyunu sergileyecek. 

15 Mart tarihine kadar Devlet Tiyatro - 
ları Anadolu oyun düzeni şöyle: 

ANKARA 

Küçük Tiyatroda 

"GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ 
YAPARIM", "SATICININ ÖLÜMÜ" ve 
Çocuk oyunu”ALİ BABA KIRK HARA- 
MİLER". 

Büyük Tiyatroda 

"YASALAR VE İNSAN", ve "öZ- 
GÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURULAN DON 
KİŞOT" 

Yeni Sahne 

"SÖZ VERİYORUM" ve Erdinç Dinçer'in "SÖZSÜZ OYUNLAR". 

Altındağ Tiyotrosunda 

"TENEKE" ve o Erdinç Dinçer'in 
"SÖZSÜZ OYUNLAR" 

BURSA 

BursaDevlet Tiyatrosunda “GÜNEŞİ 
ÇOCUKLARI", "SATICININ ÖLÜMÜ ve 
"TENEKE". 

ANTALYA . 

Antalya Devlet Tiyatrosunda ve 
ayrıca Kıbrıs, Lefkoşe, Girne, Yeşilyurt ve Magosa'da "ESKİ FOTOĞRAF. 
LAR" oyunları sahnelenecek. 


NOR GK 


Orhan Çaplı, bu defa da kendisini 
eleştiren basına çattı 


e Çaplı, bir gazeteye verdiği demeçte, “bizden iş isteyip, 
alamayanlar şimdi aleyhimize kampanya açtılar” dedi 


ANKARA(THA) 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Orhan 
Çaplı Ankara'da yayınlanan Barış gazetesine verdiği demeçte basın mensuplarına çattı ve "Bizden iş isteyip alamayanlar şimdi aleyhimizde 
kampanya açtılar. Onların seviyesine inmek istemiyoruz" dedi. 


Müsteşar Orhan Çap- 


l demecinde son gelişmelerin kendisini daha da 
güçlendirdiğini iddia ede- 


rek özetle şunları söyle- 


İspanya 1. ve 
2. Kümelig 
maçlarında 
oynayan 
futbolcular 
grev yapıyor 


MADRİT (AA) 
İspanya Birinci ve İkinci küme lig maçları 
İspanyol Futbolcular 
Sendikasına üye 2300 
futbolcudan o 16725inin 
grev kararı alması nedeniyle ertelendi, 


Greve futbolcuların 
bazı isteklerinin reddedilmesi nedeniyle gidildi. 
Futbolcular bir sözleşmenin sona ermesinden 
sonra kulüplere bu sözleşmeyi tek yanlı olarak 
uzatma hakkı veren bir 
maddenin tüzükten çıkarılmasını ve üçüncü kümede oynayanlar için 
konan 23 yaş sınırının 
kaldırılmasını istemektedir. 


Grev nedeniyle birinci ve ikinci ligden 39 
maç ertelendi. Üçüncü 
küme lig maçları ise yapildi. 


"Beni ve dolayısıyla 
Bakanlığı yıpratma çabası içinde olanlar aldanıyorlar. Bu tür hareketler ve aleyhteki yazılar karşısında daha da 
güçleniyorum. 


Basına sonsuz saygımız vardır. Bu saygıyı 
yitirmemek gerekir. Böylesine haberler bizi yıpratamaz aksine güçlendirir. Biz bu tür haberlere ve aleyhte yazılara 
gülüp geçiyoruz. 
himizde yazı yazanlar bir 
zamanlar Bakanlığımg- 


Aley- 


dan ış isteyipte alamayanlardır. Halk bizden 
hizmet beklemektedir. 


Dedikodu ile yitirilecek 
zamanımız yok. Ben ve 
sayın bakanım görev başındadır. Ülke gençliği- 
ne ve sporuna hizmete 
devam edeceğiz. Bizim aleyhimizde yazı yazanlar 
bir gün gelip yaptıkların- 
dan utanacaklardır. Sağlığım elverişli olduğu sü- 


rece hizmete devam ede- 


ceğim. Emekli de olmayacağım. Gerçek dışı 
suçlamalarla hiç bir yere 
varılamaz." 


Galatasaray takımı voley bolcuları 


Türkiye Gençler Voleybol 
Şampiyonasında, 


İstanbul'u 
temsil edecek 
takımlar 


Maçka tesisleri yaz aylarına kadar tamamlanmış olucak 


Balkan Yüzme 
Şampiyonası, 
İstanbul'da yapılacak 


Bu yıl Büyükler Balkan Yuzme 
İstanbul'da, 
şampiyonasının İzmir'de yapılacağı 


Şampiyonası 


açıklandı. 


Yüzme Federasyonu Başkanı Fehiman Akdağ İstanbul'da inşası tamamlanmış Maçka Spor Yazarları 
Olimpik havuzunun 'Balkan Yüzme 
ile hizmete gireceğini bu şampiyonanın atlama dalının 
ise İzmir Atatürk Yüzme havuzunda 


Şampiyonası" 


Bolu'yu şampiyonada temsil edecek Akçakoca 


Lisesi masa tenisçileri 


Türkiye Masa Tenisi 
Şampiyonasında, Bolu' yu 
Akçokoca Lisesi 
temsil edecek 


BOLU 


Eslu'da yapılan Bölge Masa Tenisi Birincililerinde Akçakoca Lisesi masa tenisi takımı 


birinci oldu. 


Çorum'da yapılacak Türkiye Masa Tenisi 


Şampiyonasında 


böylece Bolu'da temsil et- 


me hakkını Akçokoça Lisesi kazanmış oldu. 


Akçokoca Lisesi 


masa tenisçileri Türkiye 


Şampiyonasında dereceye girmek için çalış- 


malarını hızlandırdı 


İZMİR(AA) 


atlama 


yarışmalar 


yurt içi 


yapılacağını söyledi. 

1979 yılı çalışma programının 
Akdeniz Oyunlarına ağırlık verecek 
biçimde düzenlendiğini de belirten 
Federasyon Başkanı Akdağ, 
Yugoslavya'nın 
kentinde yapılacak Akdeniz Oyunlarına göre düzenlenmiştir. 


“Tüm 
Split 


Amaç 


ve yurt dışışyarışmalarda 
alınan dereceleri değerlendirerek oluşacak Milli takımlarla-Akdeniz O. 
yunlarından madalyalarla dönmek. 
dedi. 


belli oldu 


İSTANBUL (THA) 

8-11 Mart tarihleri 
arasında Bursa'da yapılacak olan Türkiye Genç 
Kızlar Voleybol Şampiyonasında İstanbul'u 
temsil edecek takımlar 
helli oldu. 

Geçen hafta sonu sona eren Genç Kızlar Voleybol liginde ilk üç dereceyi alan Galatasaray, 
Eczacıbaşı ve Altınyurt 
takımları İstanbul Bölgesini temsil etmeye hak 
kazandı 


izmir'de 2. Halk 
Koşusu 11 Martta 
yapılacak 


Í ZMÍ R (A.A) 

izmir Haik Koşusu 11 

Mart Pazar günü Kültürpark 
sahası içinde yapılacak. 


Izmir Tabib Odası Halk 
Koşusu Düzenleme Komitesi Başkanı Prof.Dr. Veli 
Lök konuyla ilgili olarak 
düzenlediği basın toplantısında, Halk Koşusuna katılmak isteyenlerin sağlık 
kontrolünü, yapaçak ekibin 
Fuar Sağlık Müzesinde 
çalışmalarına başladığını 
açıkladı, Veli ök, aynı 
amaçla Sağlık Müzesi içinde 
bir sergi ve fotograf karikatür sergisi açıldığını da 
söyledi. 


Balıkesir Mehmetçik OkO rik 
raketleri, katıldıkları tüm 
müsabakalardan başarılı sonuçlar alıyor 


BALIKESİR(ÖZEL) 


Balıkesir Mehmetçik 
Ortaokulu Masa Tenisçileri bölgede rakip tanımı- 


Ayaktakiler soldan sağa: Ramezan, Hasan, Sefa, ömer, Hamza, Alihan, Salim. Oturanlar: Mehmet, Adnan, Mustafa, Şaban, Cahit. 


SAMSUN'DA ESNAFLARIN YANINDA 
ÇALIŞAN İŞÇİLER, ESNAFSPOR 
FUTBOL TAKIMINI KURDULAR 


SAMSUN-ÖZEL 
Samsun'da 17-24 yaşında çeşitli esnafların 
yanında çalışan işçiler 
Esnafspor adında bir 
takım kurdular. 


Şimdiye kadar 16 
maç yapan Esnafspor bu 


maçların 12'sinden galibiyet 2'sinden mağlubiyet, 2 sinden beraberlik 
aldılar, 


dostluk sonra 
yarışma ilkesiyle- spor 
yapmaya çalışan bu 
gençler kendilerine gere- 


Önce 


ken ilginin gösterilmediğini belirterek Samsun esnafının kendilerini desteklemelerini, destekledikleri takdirde 2. Amatör kümeye çıkmak için 
ellerinden gelen bütün 
çabayı (o göstereceklerini 
belirtiyorlar. 


yorlar. 


Balıkesir'de bu sporla 
ilgilenen yetkililer, öğrenci, öğretmen ve veli 
işbirliğinin, sporun temel 
eğitimden başlamasının 
en güzel örneğini Mehmetcik ortaokulu sporcularının verdiğini belirtiyorlar 


Şimdiye kadar katıl- 


dıkları tür: turnuvalarda 
dereceye giren minik raketler henüz ilkokulda iken raketlerini ellerine aldılar ve üç senelik bir egitimden sonra başarılı 
masa tenisçileri oldular. 
İlgililer ayrıca şu anda 
Türkiyenin en büyük 
dört raketinden üçünün 
bu okuldan yetiştiğini 
belirtiyorlar. 


Gaziantep Amatör Liginde, 
Gaziantep Amatör Takımı 
şampiyon oldu 


GAZİANTEP(ÖZEL) 
Gaziantep amatör 
futbol o karşilaşmalarında Gaziantep Amatör o Futbol takımı 
şampiyon oldu. 


Gaziantep amatör 
futbol şampiyonluğunda gruplarında birinci olan Karşıyaka 
Gençlikspor ve Gaziantep Amatör takımları ilk maçlarını 17 
Şubat günü oynamışlardı. Maç , Gaziantep 
Amatör takımı lehine 
1-0 devam ederken çıkan kavga üzerine karşılaşma tatil edilmiş 
ve Karşıyaka yenik sayılmıştı. 

Rövanş maçı ise 23 


Şubat tarihinde oynandı. İlk maçta çı 
kan olaylar nedeniyle 
6 oyuncusunun tedbirli olarak ceza kuruluna verildiğinden 
Karşıyaka Gençlikspor karşılaşmaya eksik kadro ile çıktı. Hatay bölgesinden gelen 
hakemlerin idare ettiği maçı 6-0 alan Gaziantep Amatör takımı 
şampiyon oldu. 


Öre yandan grup 
maçlarına iddialı olarak hazırlandıklarını 
söyleyen Gaziantep Amatör takımı yetkilileri muhakkak iyi bir 
derece alacaklarını belirttiler, 


6 Mart 1979 RE m inim 
Ankara” da bir banka soyuldu. Beş soyguncudan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
posu yanındaki Vakıflar 
Tankasının Merkez Şubesine gelen 5 kişi silah 
tehdidi ile veznedardan 
pâraları istediler. Kasa- 
dan aldıkları 80 bin lirayı bir çantaya koyan soyguncular Murat marka 
oto ile olay yerinden 
kaçtılar. Olayn polise 
bildirilmesi üzerine güvenlik kuvvetleri soyguncuları izlemeye başladı. 
Kızılay ve çevresinde 
meydana gelen takipten 
sonra soyguncular yakalanacaklarını anlayınca arabayı terk ederek kaçmaya çalıştılar. Bu arada soygunculardan üçü 
Selanik Caddesinde yakalandı. Araba içinde yapılan aramada içinde 80 
bin lira bulunan bir çanta 
ile bir otomatik silah, 
bir şarjör ve ordu malı olduğu bildirilen bir el 
bombası bulundu. 


Daha sonra dördüncü 
soyguncu da yakalandı. 
Yakalanan dört soyguncunun adları şöyle: Haydar Alpaslan, Ahmet Yücekan, Tevfik Doğan Toker ve Ali Milli. 

Olaydan sonra yakalanan dört soyguncu bankaya götürüldü ve personelle yüzleştirildi. Soyguncular personel tarafından teşhis edildiler. 
Kaçan diğer soygun 
cunun ise arandığı bildirildi. 

GAZİ EĞİTİM'DE 
MACERACILAR OLAY 
ÇIKARDI 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
Matematik Bölümünde 
maceracıların üç komandoyu dövmeleri üzerine 
19 öğrenci gözaltına alındı. Dövülen komandoların Yenimahalle ÜGD 
İkinci Başkanı Halil Aydoğdu, Mete Ayhangil, 
ve Mustafa Kulu olduğu 
bildirildi. 

Anayasa Mahkemesine 
patlayıcı madde atmaktan yakalanan Ahmet 
Görmez, dün sıkıyönetim 
komutanlığına teslim edildi. 

İskenderun Lisesi 1. 
sınıf öğrencisi olan Ahmet Görmez, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, kendisinin Urfalı 
olduğunu, kan davası nedeniyle bir süre; önce İskenderun Lisesine geldiğini ve silahla yakalandığını bildirdi. Sanık aynı 


18,30 HABERLER 


TELEVİZYON 


olayla ilgili olarak bir süre önce yakalanan iki arkadaşının, kendisini bu 
işe kasten karıştırdıklarını öne sürdü, Görmez, Anayasa Mahkemesine patlayıcı madde atma olayını İsdemir'de çalışan 
Mühendis Tuncay Terekli'nin düzenlediğini de 
sözlerine ekledi. 
URFA'DA 

* Urfa Eğitim Enstitüsü öğrencisi Ali Durmuş, 
Haleplibahçe semtinde 
3 kişi tarafindan tabanca ile yaylım ateşine 
tutularak öldürüldü. 

Edinilen bilgilere 
göre, Urfa Eğitim Enstitüsü son sınıf öğrencisi 
Ali Durmuş, dün sabah 
saat 07.30 sıralarında 
Yakubiye Mahallesinde- 
ki evinden okula gitmek 
için ayrıldıktan bir süre 
sonra Haleplibahçe semtinde üç kişi tarafından 
yolu kesildi. öğrencinin 
yolunu kesen üç kişi 
daha sonra tabancalarla 
yaylım ateşi açtılar. 
Ateş sonucu ağır yaralanan Ali Durmuş, hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Olay üzerine Urfa'ya 
giriş ve çıkışların kontrol 
altına alındığı bildirildi. 


İSTANBUL'DA 


İstanbul 1. Ordu komutanının makam arabasının Elazığ Belediye 
Başkanının makam arabası tarafından takip edildiği bildirildi. Elazığ Belediye Başkanının makam 
arabası takipten sonra 
tüm aramalara rağmen 
bulunamadı. Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri, bütün çevre illerin alarma 
geçirildiğini açıkladılar. 

Öte yandan Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 
arabanın bulunduğu bildirildi. 

Sıkıyönetim Komutanlığının açıklamasında, 
Elazığ Belediye Başkanına ait 23 AR 849 palakalı otonun, 1. Ordu Komutanının otomobilini 
takip etmek maksadı ile 
arkasından gitmediği, 
Sıkıyönetim Komutanına 
duydukları saygı ile yol 
verip önlerine geçmediklerinin anlaşıldığı belirtil- 


di. 

* Fatih Nevşehirli İbrahimpaşa Caddesinde 
bulunan Fikret Kıvanç" 
a ait kuaför dükkanına 
önceki “get! patlayıcı 


18.35 FLANDERLERİN KÖPEĞİ 

19.00 YARIŞMA 

İlkokullararası Bilgi Yarışmasında Hatay Necatibey İlkokulu ve Dikili Atatürk İlkokulu arasındaki bilgi yarışması sunulacak. 

19.30 ANADOLUYA 

Programda önce Manyas Göl Kooperatifi Birliğinin üretim pazarlamasına ilişkin çalışmaları 
yeni bir kooperatif modeli olarak sunulacak, 
Daha sonra Vasfi Uçkan'ın "Kadın Ana" 
oyununun "kuma" adlı 3. bölümü izlenecek, O - 
yunda rol alan sanatçılar . Beyhan Hürol , Yalın 
Tolga, Gülyüz Tolga, Ertan Savaşçı, Canan Mete, Oya Çekiç. Hazırlayanlar: Filiz Ozankaya- 
Halil Eroğlu-Sevgi Kartarı. 

20.30 HABERLER 

21.15 BEŞ DAKİKA (Yürüyen Ağaç) 
Programda okurlardan gelen mektuplardan yola 
çıkarak hazırlanan bir oyun sunuluyor. Oyunda 
' kırsal kesimdeki toprak sınır tartışmaları konu 
ediliyor. Oynayanlar: Savaş Yurttaş, İhsan Sanıvar, Şener Kökkaya, Metin Coşkun, Yaşar Akın. Yapım: Yavuz Tarakçıoğlu. Yönetim: Ayhan Karapars. 


23.15 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış Program ve 
Kısa Haberler 

06.00 Kısa Haberler 
07.30 HABERLER 
09,02 Türküler Geçidi 
09.20 Dilden Dile 
tuwi Arkası yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12 10 öğle Üzeri 
43.00 HABERLER 
15.20 Şarkılar 


08.00 Açtıış ve Program 

08,02 Gün Başlıyar 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 Şarkılar 

11.30 M.S.Sancakoğlu 
E.Uyanıkoğlu'dan 
Şarkılar 

12.00 Dünya Folklorundan 

13.00 HABERLER 

13.15 Çeşitli Klasik Müzik 

13,30 Olayların İçinden 


TRT3 


07.00 Açıılış ve Program 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Barok Müzik 
10.30 Ülkeler ve Müzikleri 
11.00 öğleye Doğru 
13,00 Konser Saati 
14,30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi 
FERİT İLSEVER 


21.20 TÜRK SAN AT MÜZİĞİ (Mediha Şen) 
21.45 TV'DE TÜRK SİNEMASI (Kanlı Deniz) 
Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın yaptığı, başrollerini Tarık Akan, Hale Soygazi, Orçun Sonat, 
Halit Akçatepe'nin paylaştıkları 1974 yapımı 
bir Türk filmi. Film, bir sahil kasabasında balıkçılık yaparak geçimini sağlayan bir gencin aşk 
öyküsünü konu-ediniyor. 


17.00 Kısa Haberler 
17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 
19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 
21.02 Şarkılar 
22.02T.B.M.M. Saati 
23.00 HABERLER 
00.55 Kısa Haperler 
01.00 Gece Yarısı 


14.00 Mikrofonda Halk 
Müziği 

16.20 Arkası Yarın 

16.40 Hafif Müzik 

18.15 Kültür Sorunları 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Müzik 

20.00 üniversite Korosu 

22.30 Solistlerden Şarkılar 

23.30 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


16.00 Oda Müzigi 
1Y.Vu Akşam Konseri 
20.00 Müzik Sözlüğü 
20.30 Caz Müziği 

22 .0V Gecenin Getirdikleri 
23.00 Salı Kanseri 

24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 
S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


madde atıldı. Bu arada 
dükkana patlayıcı madde 
atan kişilerin olay yeri- 
nin yanında bulunan 
Özkaradeniz taksi duragınıda kurşun yağmuruna tuttukları bildirildi. 
Kurşunlama O esnasında 
taksi durağında bulunan 
Yavuz Soylu ile Hikmet 
Çetibay adlı iki kişinin 
hafif yaralandığı açıklan- 


CERRAHPAŞA 
SCYGUNU 

İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu, 
Cerrahpaşa'da meydana 
gelen 15 milyon liralık 
soygunla ilgili olarak tüm 
ipuçlarının değerlendirildiğini belirterek, "Şu veya bu şekilde konuşmak 
şimdilik doğru olmaz. 
Çalışmalarımız  sürdürülüyor" dedi, 

Arananlarla ilgili olarak kamuoyunda yer alan 
haberlerin kesin olmadığına değinen Emniyet 
Müdürü Kozakçıoğlu, 
görgü tanıkları ile kuşkulu kişilerin ifadelerinin aındığını 've soruşturma- 
nın aralıksız devam ettiğini belirtti. 


Kültür Bakanı... 


(Baştarafı 1. Sayfada.) 


leşmelerinin feshi ile ilgili olarak da Kışlalı, adı geçen öğretmenlerin derslerine gelmediklerini, üstelik de bakanlığın iznini 
almadan başka kurumlar- 
da aylıklı veya sözleşmeli 
olarak çalıştıklarının saptandığını belirtti. 

Kışlalı, sansür üzerine 
şunları söyledi: 

"öndenetim" denilen 
sansür siyasal iktidarların 
denetimi altında ve bürokratlar tarafından 
yönetilmektedir. Yargı 
denetimi ise Anayasal 
güvence altında yapılır. 
Sansür (o sanatçılıkla ve 
bizim özgürlükçü demokrasi anlayışımızla çelişiyor. 

Sansürün kalkmasın- 
dan denetimin kalkacağı 
anlamının çıkarılmaması 
gerektiğine işaret eden 
Kışlalı yargı denetiminin 
daha iyi çalışabileceğini 
belirtti. Kışlalı yasa çıktığı takdirde '"öndenetim' yerine sınıflandırma kurumunun getirileceğini, bu kurumun seks 
ve şiddet filmlerini ayıracağını da sözlerine 
ekleyerek şöyle konuştu: 

"Böylece 18 yaşından 
küçükler seks ve şiddet 
filmleri seyredemeyecek. 
Seks filmlerinin afişinde 
resim olmayacak. Bu 
filmlerden beş kat daha 
fazla vergi alınacak. Seks 
filmleri her sinemada değil belediyelerce tespit 
edilen sinemalarda seyredilebilecek" 

Libya ile ortak film 
yapılacağını da açıklayan 
Kışlalı, Yunanlı gazetecilerle görüştüğünü, Kültür 
konusunda Yunanlılarla 
ortak adımlar atılacağını 


söyledi ve gazetecilerle 
Yunanlı bir yazarın 
"Benden selam söyle 


Anadolu'ya" isimli kitabının ortak filme alınmasını önerdiklerini 
belirtti. 


israil’ deki 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
landı, 

TRT Genel Müdürlügünden dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çekilmesini istediği ve yarışma- 
nın yapılacağı Kudüs, şehrinin statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerine daima karşı çıkıldığı 
belirtilerek, devletimizin 
politikası yönünden yarışmaya katılmama 
kararı alındığı bildirildi. 

TRT Genel Müdürlügünün, Kudüs'te yapılacak Eurovision 1979 Şarkı Yarışmasına katılmama kararı şöyle: 


"Türk kamuoyunca da 
bilindiği gibi, Filistinlilerin devlet kurma hakkını 
tanıyan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, İsrail" 
in 1967 yılında işgal ettiği bütün topraklardan çekilmesi görüşünün yanısıözellikle Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yö- 


nelik girişimlerine karşı ` 


çıkmıştır. 
"1979 Eurovision 
Şarkı Yarışmasının Ku- 


düs'te yapılması ve bu yarışmaya Türkiye'nin katılması, gerek devletimizin bu politikası, gerekse 
Arap dünyasındaki yeni 
gelişmelerin ışığında, ülkemizin dış ilişkileri yönünden bir değerlendir- 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Cağaloğlu - İSTANBUL 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst, GÜNTUR 
Dağıtım: GAMENA 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

17 gün süren askeri harekat, Lang Son, Cao 

Bang, Lao Kay ve Cang 

Dum bölgelerinde Vietnam birliklerine ağır kayıplar verdirdi. 


ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ'NİN 
BİLDİRİSİ 


Yeni Çin Haberler Ajansı, Çin Halk Cumhuriyetinin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı 
bütün dünya kamuoyuna 
dağıttı. Bildirinin tam 
metni şöyle: 

"Çin sınır birlikleri, 
17 Şubat tarihinde Vietnam saldırganlarının Çin' 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Waldheim, Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo 
Pohl aracılığı ile hafta 
içinde taraflara çağrıda 
bulunarak, üst düzeyde 
birer temsilcilerini toplumlararası görüşmelerin başlaması amacıyla 
yürütülen çalışmaları görüşmek üzere New York' 
a göndermelerini istemişti. ` 
TARAFLARIN 

CEVABI 


Kıbrıs Türk yönetimi 
bu çağrıya olumlu cevap 
vererek Dışişleri, Savunma, Turizm ve Tamtma 
Bakanı Dr. Kenan Atakul'un New York'a gideceğini bildirmişti. Kıbrıs 
Rum yönetiminin bir 


20TU 


r-i 


Vietnam'ın saldırılarına ağır bir darbe indirildi 


e karşı bitmez tükenmez 
kışkırtma ve tecavüzleri 
karşısında, savunma amacı ile zorunlu olarak karşı saldırıya geçerken,kendilerine verilen görevleri 
yerine getirmişlerdir. 

"Çin hükümeti bütün 
Çin sınır birliklerinin 5 
Mart 1979 tarihinden itibaren Çin topraklarına 
çekileceğini açıkladı. Çin 
hükümeti, Vietnam'ın bir 
karış toprağında bile gözünün olmadığını, fakat 
Çin topraklarına tecavüz 
edilmesine de izin vermeyeceğini bir kere daha 
belirtir. ; 

"Sadece huzurlu ve istikrarlı bir sınır istiyoruz. 
Gerek Vietnam hüküme- 


tinin, gerekse dünyadaki 
diğer ülkelerin hükümetlerinin, Çin hükümetinin 
bu haklı tutumuna saygı 
göstereceklerini umarız. 
Vietnam makamlarını, 
Çin sınır birliklerinin geri 
çekilmesinden sonra Çin 
sınırında silahlı kışkırtma 
ve tecavüzlerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Çin hükümeti, bu 
türden Vietnam eylemlerinin tekrarlanması halinde, Çin tarafının meşru 
savunma amacı ile karşı 
saldınya geçme hakkını 
saklı tuttuğunu ciddiyetle belirtir. 
"Uluslararasındaki anlaşmazlıkların her zaman 
barış içinde görüşmeler 


Kıbrıs Türk ve Rum Dışişleri... 


sözcüsü de, önceki akşam 
Rum radyosunda yayınlanan demecinde Waldheimin resmen davette 
bulunması halinde Rolandisi New York'a göndermeye hazır olduklarını söyledi. 


20 MART'TAN 
ÖNCE 
GöÖRÜŞEBİLİRLER 

Lefkoşe'de diplomatik kaynaklar Kıbrıs Türk 
ve Rum toplumları Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki birkaç gün içinde New York'a hareket 
edebileceğini belirtiyorlar, Waldheim ín 20'Mart' 
ta çeşitli ülkeleri: ziyare- 
te çıkacağı hatırlatılarak, 
Genel Sekreterin bu tarihten önce toplumlar- 


“TKP'nin Sesi” ordu içinde... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
yük fark var. Gerici fasist 
partiler orduyu kışkırtıyor. Sıkıyönetimden yararlanarak terörü yoğun 
laştırıyor. Ama bunların 
kılına dokunulmuyor. 
Maraş kıyımının suçluları cezalandırılmadı. Faşist MHP açık. Bunların 
terör işkence örgütü 
Kontrgerilla dağıtılmadı. 
Gerici faşist güçler ne 
MİT'den ne de diğer devlet dairelerinden temizlenmedi. AP başlarından 
hesap sorulmadı. 


"KIŞLADA SAVAŞIM" 

"Bu anlayışla, bu tür 
tutumlarla, demeçlerle 
ordu üzerinde yoğunla- 


şan kışkırtmalar önlenemez. Bu kışkırtmalari önlemek faşizm tehlikesini 
yenmek için önce sıkıyönetimi kaldırmak gerekir. Türkiye Komünist 
Partisi faşizmi yenecek 
olan Ulusal Demokratik 
Cephe'nin kurulması için 
çalışıyor. TKP Merkez 
Komitesi yayın organı Atıım'ın 1 Mart sayısında 
yer alan 'Ordu'ya Çağrılar' başlıklı yazıda da 
belirtildiği gibi TKP yurtsever er, astsubay ve subayların halkın bu haklı 
savaşını (o desteklemesini 
ve kendilerinin de ulusal 
bir ordu için kışlada demokrasi için savaşıma katılmasını istiyor." 


meyi zorunlu kılmış ve 
bu nedenle 1979 Eurovision Şarkı Yarışmasına 
katılmama kararı alınmıştır." 


TRT Genel Müdürlügünün “kararında, "TRT 
jürisinin ve halkın takdirlerini kanıtlayan oylarıyla, ülkemizi bu yarışmada başarı ile temsil 
edeceği saptanan Maria 
Rita Epik ve arkadaşları 
ülkemizi ve kurumumuzu, 
yurt dışında bu yıl yapılacak bir başka yarışmada temsil edeceklerdir" 
deniliyor. 


MARİA RİTA EPİK 
KARARI OLUMLU 
KARŞILADI 

Türkiye'nin Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararı, Grup 21. 
Peron olarak bilinen Maria Rita Epik ve arkadaşları ve müzik çevreleri tarafından olumlu karşılandı. 


Grup 21. Peron solisti 
ve birinciliği kazanan şarkının kompozitörü Maria 
Rita Epik, "Biz amatör 
sanatçıyız. Ülkemizin görevlendireceği yerde Türkiye'nin sesini duyurmaktan başka bir şey düşünmeyiz. Esasen görev 
alınmış değil, sadece yeri 
değiştirilecektir. Göreve 
gönderilecek yerde aynı 
heyecan ve sorumlulukla 
çalışacağız"' dedi. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 


Emekli... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
rilen borç miktarında yapılan değişiklikle, 1. derecedeki memurun alacağı borç miktarı 33 bin 
576 liraya, 12 ve 15. derecedeki memurların alacağı borç miktarı da 9 
bin 576 liraya çıkarıldı. 


Emekli Sandığı Genel 
Müdürü Orhan Arıkan, 
Emekli Sandığı'ndan 
daha önce borç almış olan memurların yeniden 
borç isteminde bulunabilmeleri için, eski borçlarının en az dört aylık 
taksidini ödemiş olmaları gerektiğini bildirdi, 
Yeni uygulamada ödeme 
koşulları ve faiz oranlarında bir değişiklik yapılmıyor. Afet halinde ahlnan borç miktarları 
yeni uygulamaya göre iki 
kat artırılıyor. 


Bi) 


| 
| Galeri Aydın | 
| 


İ OTO ALIMI VE SATIMI 
Tel:25 3587 
Arabanızı satmak veya 

yenilemek istiyorsanız | 
Galeri AYDIN”a uğramanız 
veya telefon etmeniz | 
yeterlidir. 


Karayolu Ticaret yanı, 
AŞ Vatan cad. No:41 


ALMANYA 


a ida: 
ssov 


arası görüşmelerin başlatılması yönünde bir ilerleme sağlamaya çalıştığı 
ifade ediliyor. 
GÜNDEM 

Aynı kaynaklara göre, 
Waldheim New York'ta 
Türk ve Rum Dışişleri 
Bakanları ile ayrı ayrı temaslar yapacak ve Kıbrıs 
sorununa barışçı bir çözüm bulunmasını amaçla - 
yan toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması olanakları ve özellikle gündem çalışmalarını ikili olarak sürdürecek. 
Genel Sekreter daha 
sonra her iki Dışişleri Bakanı ile bir toplantı yapmaya çahşacak, 

öte yandan Lefkoşe 
Türk Belediye Başkanı 
Mustafa Akıncı ile Rum 


ni 
ve Sadi 


güçlerinin2i" 


n yunan 
im, AN aydan pehkum Em 


siid 


yolu ile çözülmesini savunduk, Çin hükümeti, 
Çin ve Vietnam taraflarımin, iki ülke arasındaki sımrda barış ve huzuru 
sağlamanın yollarını ele 
almak ve giderek sınır ve 
toprak anlaşmazlıklarını 
çözmek için acil olarak 
görüşmeler yapmayı bir 
kere daha önerir. Vietnam tarafının önerimize 
olumlu cevap vereceğini 
içtenlikle umuyoruz. Çin 
„hükümeti, sınır bölgelerinde «barış ve huzurun 
güvence altına alınmasına 
ve sözkonusu anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olacak bütün önerileri ciddi bir şekilde değerlendirmeye hazırdır. 


Belediye Başkanı Lellos 
Denetriades, tugün yeniden biraraya gelerek Lefkoşe'nin kanalizasyon 
projesi üzerinde görüşecekler. 

Birleşmiş o Milletlerin 
yardımı ile hazırlanan 
proje üzerindeki son çalışmaları yapacak olan iki 
belediye başkanına BM 
yetkilileri ile teknisyenler 
eşlik edecek. 

Üç safhada uygulanacak Lefkoşe kenti kanalizasyon projesi Yeşil Hat' 
la Belediye Pazarı, Hasanpolat Arıtım Tesisleri ile 
Kanlıdere yörelerinde 
gerçekleşecek. Bu yörelerdeki kanalizasyon 
tesislerinin yapımında 
Türk ve Rum işçileri birlikte çalışacaklar. 


Çağınıyoruz” 


puyumugt 


hegemonyacılarma 
verilen ders 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


| » ayısını azdırdığı ve savaşı yaklaştırdığı fikrin- 

| den kaynaklanıyordu. Hatta Günaydın gazetesi 

| bu fikri bir sayısında manşete bile çıkarttı. 
| Çin'in dünya barışını tehlikeye soktuğunu ileri 
sürdü. 

Çok kısa bir zamanda ispatlandı ki, Sovyetler Birliği'nin hegemonyacılığına ve azgın ihtiraslarına karşı koymanın yolu onun önünde 
boyun eğmek değil, tam tersine ona karşı kararlı bir şekilde direnmektir. Sovyetler Birliği, 
sanıldığının tersine kendisine boyun eğdikçe 

| daha da azgınlaşan bir emperyalisttir. Onun 
l tehditlerinin ve şantajlarının önüne kararlı bir 
| şekilde çıkılmadığı zaman o bu tutumdan cesaret almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 15 
l günlük harekatı bunu ispatlamıştır. 
İ Sovyetler Birliği kuru sıkı tehditlerde bulunmuş, ama Çin Halkından esaslı bir dayak yiyen 
Vietnam'ın yardımına gelmek için kılını bile kıpırcatamamıştır. Sonuç olarak Çin'in harekatı 
| Sovyetler Birliği'ne esaslı bir ders vermiş, Rus 
ayısını ininde tutmaya hizmet etmiş ve sâvaşı 
| geriletmiş, dünya barışma hizmet etmiştir. 
| Dünya barışı düz bir mantıkla ve saldırganın 

karşısından kaçarak önlenemez, bütün dünya 
| bunu görmüştür. 

l Çin Halk Cumhuriyeti'nin harekatının başl „laması ile bir çok kişide ortaya çıkan ikinci 
kuşku şuydu. Acaba Çin, Vietnam'ı işgal et- 

| mek ve Hindiçini'de hegemonya kurmak mi is- 

| temektedir? Çin, açıkladığı gibi gerçekten geri 
çekilir mi, geri çekilse bile hiç bir şart ileri sürl memesi mümkün müdür? 

| Çin'in son kararı bütün bu kuşkuları silmiştir. Çin, hiç bir ülkenin toprağında gözü olma- 

| yan barışçı bir ülke olduğunu bütün dünyaya 

l bir kere daha ispatlamıştır. Şimdi, aklı, kuvvet 

| yoluyla başkalarını hakimiyet altına almaktan başka bir şeye çalışmayanlar, Çin'in tutu- 

| munu garip karşılayacaklardır. Nasıl oluyor 

| da geri çekiliyor. Hem de en son olarak Lang 
Son şehrini de elegeçirdikten sonra, askeri ba- 

| kımdan tamamen avantajlı bir duruma geçtik- 

| ten sonra, Sovyetler Birliği'nin müdahale ihtimalinin olmadığı anlaşıldıktan sonra. 

| Evet bütün bu sorular, sosyalist bir ülkenin, 

l halkın iktidarda olduğu bir ülkenin asla istilacı 

| olamayacağını asla savaşçı olamayacağını anlayamayanların, hegemonyacılıkla sosyalizm ara- 

| sında bir çizgi çekemeyenlerin kafalarında bir 
| süre daha yaşayacaktır. Ama bütün insanlık, 
Çin'in, şımarık Vietnam revizyonistlerine bir şal mar indirmesinin sonra da hiç bir talepte bulun- 

| madan kendi sınırlarına çekilmesinin dünya ba- 


duğunu anlayabilmektedir. 


rışına ve insanlığa ne büyük bir hizmette 2) 


YURT DIŞI BÜROLARI: 


FRANSA BELÇİKA İSVEÇ HOLLANDA 


| 


| en kısa 
l 


| lantısında , 


| 
| 
| cak partiler seçim sar- 
| 
| 


"Çin ve Vietnam halk: 
ları arasında, ayrıca sadece iki ülkenin halklarının 
değil, aynı zamanda Güneydoğu Asya, bütün 
Asya ve bütün dünya 
halklarının da yararına olan geleneksel bir dostluk 
vardır. Çin halkı Vietnam 
halkı ile arasındaki dostluğa büyük değer vermektedir. Bu dostluğun 
son yıllarda üzücü bir biçimde zedelenmiş olmasına rağmen tekrar kurulacağını candan umuyoruz. Çin ve Vietnam 
halklarının nesiller boyunca dostça birlikle yaşayabilmeleri için Vietnam makamlarının iki 
halkın temel çıkarlarını 
dikkate alacaklarını ve izledikleri Çin'e düşmanlık 
ve kin gütme siyasetine 
son vereceklerini umuyoruz, 
Olumlu ve yapıcı tutumumuzun uluslararası alanda geniş bir sempati 
ve destek kazanacağına 
inanıyoruz. Aynı zamanda barışsever ve adaletten 
yana olan bütün ülkelerin 
ve halkların-iGüneydoğu 
Asya'da ve bütün Asya'da 
barış, güvenlik ve istikrarın çıkarları acısından Vietnam makamlarının. 
Kamboçya'ya karşı giriştikleri saldırıyı derhal 
durdurmaya ve bütün işgal kuvvetlerini kendi 
topraklarına çekmeyi 
zorlamak için önlemler 
alacaklarını umuyoruz." 


HUA GUO—FENG, 
İNGİLTERE SANAYİ 
BAKANINI 
KABUL ETTİ 


Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı ve Çin Komünist Partisi Başkan 
Hua Guo feng, Pekin'i ziyaret etmekte olan İngiltere Sanayi Bakanı Eric 
Varley'e Çin birliklerinin 
yakın bir tarihte Vietnam'dan çekileceğini açıkladı. 

Hua Guofeng ile yaptığıgörüşmeden sonra bir 
basın toplantısı düzenleyen Varley, Çin hükümetinin Vietnam'dan bir karış bile toprak istemediğini söyledi. Varley, Hua 
Guo-feng ile yaptığı görüşmeden sonra, Çin birliklerinin Vietnam'dan 
çekilmesiyle birlikte bölgede durumun olumlu bir 
şekilde gelişeceğini sözle - 
irine ekledi. 


Öte yandan, Çin Komünist Partisi yayın organı "Renmin Ribao" 5 
Mart tarihli sayısında, Vietnam'a karşı başlatılan 
cezalandırma harekatının 
sonuna yaklaşıldığını 
yazdı. “ Zafer yakındır. 
Vietnam saldırganları cezalandırılmıştır" diyen 
gazete, Çin birliklerinin 
zamanda geri 
çekileceklerini belirtti. 


PRAVDA'NIN 
YORUMU 


Sovyetler Birliği Komünist Partisi resmi yayın organı Pravda gazetesi, 5 Mart tarihli sayısında Vietnam birliklerinin Çin ordusunu püskürt 
meye başladığını ileri sürdü. Çin saldırısı kesinlikle 
püskürtülmelidir" başlığı 
altında yayınlanan yazıda 
“bütün sosyalist ülkelerin 
Çin'e karşı olduğu " öne 
sürülüyor ve "Pekin'i sadece Batılı emperyalistler 
desteklemektedir" denili - 
yor. 


(Baştarafı 1. Sayfada.) 
öngörülen 
değişiklikler hakkında 
bilgi verdi. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya göre, yürürlükte- 
ki seçim yasasında yer 
alan ilçe seçim kurulu 
ve köy sandık kurullarında, öğretmenlerin görev 
alması hükmü kaldırılarak 
yerine "ilçe merkezinde 
görev yapmakta olan 
kıdemli ve tarafsız devlet memurları arasından 
ad çekme ile bu üyeliklerin belirlenmesi" hükmü getirildi. Yeni değişikliğe göre, Köy Sandık 
Kurullarından ise 6 
üyeden biri eskiden olduğu gibi Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetinden 
kalan 


oluşacak, geriye 
ise son genel 


5 üye 
seçimlerde en çok oy 
alan beş partinin temsilcilerinden oluşacak. Böylece seçime yeni katıla- 


dıklarında o "gözlemci" 
bulundurmayacaklar. 


Hazırlanan yeni seçim 
yasası ile partilerin duvarlara yazı yazmak ve afiş 
asmak yoluyla propaganda yapmaları da yasaklanıyor. Bunun yanında 
propaganda dönemi süresince partilere televizyon 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt İçi: 


lAydınlıkEj 


Sahte TKP'nin 
varlık nedeni 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


O zaman Türkiye'de Yakup Demir ve İsmail 
Bilenlerin safında yer alan herhangi bir ademoğluna rastlayamazdınız. Yalnız, meyhane köşelerinde yaşayan iki-üç ekzantirik ve antika adam vardı ki, onların "TKP'li" olduğu alaycı bir 
şekilde söylenirdi. Bu adamlar gerçekten TKP'li 
mi idi, yoksa onların yozluklarına mi böyle bir 
şey yakıştırılmıştı , orası da ayrı bir konudur. 

Oysa 1970 öncesi, Türkiye'deki kitle hareketinin canlı ve sağlıklı bir şekilde yükseldiği 
yıllardı. Sahte TKP, kitle mücadelesinden beslenmedi, beslenemezdi . Çünkü onun ideolojisi- 
nin ve siyasi çizgisinin emekçi halkla bir ilgisi 
yoktu. 

Birinci tespit: Sahte TKP'nin varlık nedeni, 
bu örgütü besleyen kaynak, emekçi sınıflar ve 
halk kitlelerinin mücadelesi değildi. 

*** 

Sahte TKP'nin gelişmeye başladığı yıllar, 
12 Mart dönemine rastlar. Yani halkın mücadelesinin baskı ve zulümle ezildiği, kitle hareketi - 
nin söndüğü, grevlerin , köylü macadelelerinin ve 
gençlik hareketinin geri çekildiği yıllar. İşte 
TKP, bu dönemde ,binlerce devrimcinin hapisanelere atıldığı şartlarda ve faşist terörden yararlanarak güç toplamaya başladı. 

İkinci tespit: Sahte TKP, halk hareketinden 
beslenmediği gibi, kitle mücadelesinin ezilmesinden kuvvet almıştır. Bu gerçek, onun emekçi halkın düşmanı olan sınıf karakterinden gelmektedir. 

* kk 

Sahte TKP, Sovyetler Birliği'nin dünyada ve 
Türkiye'de yayılmasından yararlanarak gelişti. 
Türkiye hükümetlerinin Sovyetler Birliği ile 
ekonomik, kültürel ilişkilere girmesi, "Dostluk 
ve İşbirliği" adı altında teslimiyetçi bir siyasal 
belge imzalaması, yumuşama ve silahsızlan ma 
gibi Sovyet tezlerinin yayılması, Moskova'ya 
her yıl götürülen yüzlerce insan ve çeşitli heyetler, bütün bunlar sahte TKP için beslenme kay - 
nağı oldu, 

GD lilerin "Yaşasın Sovyetler Birliği" diye 
bağırmaları boşuna değildir. Çünkü onlar , herşeyleriyle Sovyet sosyalemperyalizminin yaşamasına bağlanmışlardır. İsmail Bilenlerin halk 
hareketinin yükseldiği 1960'larda değil de ,halk 
hareketinin bastırıldığı ve buna ek olarak Sovyet etkisinin geliştiği yıllarda boy atması, Moskova'nın beşinci kolu olmasından ileri gelmektedir. 
Üçüncü tespit: Sahte TKP, varlığını ve gelişmesini günümüzün en saldırgan emperyalisti 
olan Sovyetler Birliği'ne borçludur. Onun kökleri Türkiye toprağında değildir. 

La 
Bütün bu tespitlere bağlı olarak, sahte TKP 
aşağıdan yukarı değil, yukardan aşağı gelişti. 
Bu örgüt bütün emperyalist ajanı örgütler ve 
gericilik gibi adamlarını çeşitli komplolar ve 
sızmalar yoluyla bazı örgütlerin tepelerine yerleştirdi, bazı kuruluşların içine sızdı ve bundan 
yararlanarak güç topladı DİSK“, bazı mühendis 
odalarını ve çeşitli sendikaları ve kitle örgütlerini komplolarla tepeden ele geçirmek, CHP'li kilığına girerek çeşitli CHP örgütlerine ve devlet 
dairelerine sızmak, CHP'nin sırtından bir kene 
gibi güç toplamak, bütün bunları yaparken fikirlerini gizlemek, sahte TKP'nin beşinci kol niteliğinden kaynaklanan yöntemler oldu. 
Dördüncü tespit : Sahte TKP, çeşitli kuruluşların yönetimlerine sızarak, komplolar yaparak, 
gerçek niteliğini gizleyerek yerleşen ve yukardan aşağı gelişmeye çalışan demokrasi düşmanı 
bir örgüttür. 

kk k 
Özetlersek: Sahte TKP, varlığını halkın mücadelesine değil, gerici terörün başarısına, ülke 
toprağına değil, en tehlikeli emperyaliste, demokrasi ve özgürlüğe değil, komplolara ve ayak 
oyunlarına borçlu olan bir örgüttür. Bu nedenle 
o, sosyal-emperyalizmle, halk üzerindeki zulümle ve özgürlük düşmanlığı ile aynı kadere sahiptir. Yani geleceği karanlıktır. 


Öğretmenler... 


yoluyla da propaganda 
yapma imkanı sağlanıyor, 
ancak radyo ve televizyon yoluyla yapılan propagandaların aynı saatlere denk getirilmesi ve kadınların konuşmalar sırasında tayyör, erkeklerin ise ceket giyerek kravat takmaları zorunlu hale getiriliyor. 

Eskiden olduğu gibi 
bağımsız adayların ayrı 
pusuluları ile seçimlere 
katılmaları hükmü kaldı- 


rılarak yerine "bağımsız ` 


adayların da “birleşik oy 
pusulalarında yer almaları“ hükmü getiriliyor. 
Ancak bağımsız adaylar 


isterlerse oy pusulaların-. 


da kendi adlarına amblem kullanabilecekler. 

Seçimlerde "Seçim 
güvenliğinin (o sağlanması için" seçim yasalarına 
yeni hükümler ekleniyor.. 
Bu konuda yeni yasalar, 
yeni düzenlemeler yapılması öngörülüvor. 


islam... 


!Baştarafı 1. Sayfada, 
kar'da yapılan 9. İslamı 
Konferansında aldıkları 
karar uyarınca düzenlenen toplantı İsviçre'nin 
Cenevre kentinde 16 
Mart günü başlayacak 
olan Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Konferansının 8. dönem çalışmalarında izlenecek ortak tutumun sağlanması amacı 
ile düzenleniyor. Üş gün 
sürecek olan toplantıda 
deniz yataklarındaki madenlerin bulunmasına ve 
işletilmesine ilişkin sorunlar ile yan kapalı denizler, adalar rejimi, ekonomik bölge dış sınırı ve 
deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin konular gözden geçirilecek. 

Toplantıda Türkiye'yi 
Moskova Büyükelçisi Namık Yolga başkanlığındaki Dışişleri Bakanlğınn ve ilgili kuruluşlann temsilcilerinden oluşan bir heyet temsil edecek, 


Istanbul TV Program Müdürü 
görevinden alındı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Televizyon 
Program Müdürü Hüsamettin Ünlüoğlu görevin- 


Yurt Dışı 


den alındı. Bu göreve yeni atama yapılana kadar 
Televizyon Program Müdür Yardımcısı Sema Okay vekalet edecek. 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 


(Santimi) 250 Iira 


Hohenstaufen 
Str. 4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 70 38 


İZMİR BÜROSU: 857. Sok. Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. * 
Sefer İş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


188, rue 

Josaphat 

1030 Bruxelles 

Tel: 00 322 
215 40 60 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


Luntmakargatan 58 
11 358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 31 47 61 


Ch. des Cotes b 
1020 Renens 
(V.D.) 

Lozan 


90TL. (1 Aylık) 
270TL. (3 Aylık) 
540TL. (6 Aylık) 


1080 TL. (1 Yıllık) 


30DM (1 Aylık) 
90DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı 


(Santimi) 300 lira 
(Santimi) 100 lira 
" (Yayın Sayfasında) 30 lira 
Doğum, Evlenme, Ölüm 5 Snt.) 350 lira 
Küçük İlanlar (Kelimesi) 5 lira 


Ge — OPETE 


ALLL 


o 
Önceleri kitle örgütlerinde 
kuvvet toplamaya çalışan TKP, 
şimdi devlet kademelerine sızarak 


TÜRKIYE KOMUNIST PARTISI 


1960" ların başında Kruşçev tarafından 
(Yakup Demir” e) kurduruldu 


Doğu Berlin-Doğu Almanya 
Ismail Bilen (Laz Ismail) 


etki sağlamaya çalışıyor. 
Bütün faaliyetlerini yurtdışından 
düzenleyen TKP, esas olarak 
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 
büyük şehirlerle 


Doğu bölgesine önem veriyor 


Unter den Line J 
D, ` 


TKP'nin 


1971 öncesinde TKP' 
nin varlığı pek az kimse 
tarafından biliniyordu. 
-Böyle bir örgütün olduğundan birçok devrimci 
bile habersizdi. 73'den 
sonra ise, TKP'nin adı 
Meclis kürsüsü dahil birçok yerde duyulmaya 
başlandı. 

“İleri Demokratik düzen" sloganını kullandığı 
için TKP'ye "'ilerlemeciler" de deniliyor, bol bol 
"ardıcıl savaşım"'dan söz 
ettikleri için "'savaşımcılar" olarak da anılıyor. 
Kitle örgütlerindeki TKP 
yanlıları "Birlik Dayanışma"' adını kullanıyorlar. TKP için kullanılan 
öteki adların bazıları ise 
şunlar: İhracatçı-ithalatçı, antenci, radyocu, fir-' 
macı, kökü dışarda... 
TKP ise kendine "işçi sınıfının partisi" diyor. 


TKP NASIL KURULDU? 


Mustafa Suphi tarafından kurulan ve uzun 
yıllar Şefik Hüsnü yönetiminde mücadele veren 
TKP, 1951'de yediği ağır darbe sonucu örgütsel olarak dağıldı ve 
bundan sonra da toparlanamadı. 

Aynı dönemde Dünya 
Komünist hareketi için 
önemli bir gelişme meydana geliyordu. Kruşçev 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin yönetimini ele geçirerek, o güne 
kadar partiye yol gösteren tezlerin yerine kendi 
geliştirdiği tezleri geçiriyor ve bu tezleri öteki 
Komünist partilere de hakim kılmaya çalışıyordu. 
Bu durum öteki Komünist partilerin durumlarını etkiledi; birçok partide Kruşçev yanlıları yönetime geldiler, bazıları 
bölündü, başında Mao' 
nun bulunduğu ÇKP ve 
bazı partiler ise Kruşçev'e karşı çıktı, 

Zaten örgütsel olarak 
dağıldığından, TKP için 
böyle bir gelişme sözkonusu değildi. Ancak her 
ülkede kendine bağlı partiler oluşturmak isteyen 
Kruşçev, TKP'nin çizgisine karşı çıkmış ve değişik dönemlerde partiden tasfiye edilmiş unsurları topladı. İçlerinde 
TKP'nin şimdiki genel 
sekreteri İ. Bilen'in de 
bulunduğu bu tür unsurlardan birkaçı, 1957'de 
düzenlenen "'Komünist ve 
İşçi Partileri Konferansı" 
na TKP'nin adını kullanarak katıldılar. Ve nihayet 
1960'ların başında Zeki 
Baştımar tarafından, Sovyetler'in sağladığı tahsisatlarla, Doğu Almanya' 
da, Türkiye Komünist 
Partisi (TKP) adıyla yeni 
bir örgüt kuruldu. 

1973'E KADAR 
1970'lerin başlarına 
kadar TKP hemen hemen hiçbir şey yapmadı. 
TKP yöneticileri, Doğu 


Almanya'da kendine ayrılan villalarda yaşarken, 


şunlar; 


Merkez Komitesi organı. 


kümetinin bildirileri, 


PART 
OZGURLUK! 


1977 yılında 1 Mayıs törenlerine "İşçi Sınıfı Partisine Özgürlük'' pankartıyla katılan TK P'liler, 1978'de ellerinde "'T.K. Partisi'ne Özgürlük"! sloganı yazılı afişler 
taşıdılar. TKP'lilerin ellerinde İ,Bilen'in fotoğrafları ve TKP'nin yayın organı olan Atılım dergisini kasteden “Atılım Bizi mle"' pankartları vardı. . . 


aradabir Sovyetler Birliği'nin düzenlediği toplantılara katıldılar, Bizim 
Radyo aracılığıyla yaptıkları yayınlarda Milli 
Demokratik Devrim Tezini (MDD) savunanları 
eleştirerek, TİP'i desteklediler. 

İ, BİLEN SEKRETER 

OLUYOR 

Zeki Baştımar'la TKP' 
nin öteki yöneticileri arasında çeşitli anlaşmazlıklar bulunuyordu. TKP'de 
hizipleşmeler eksik olmuyordu. Partideki mücadele Z. Baştımar'ın görevden uzaklaştırılması ve 
İ.Bilen'in Genel sekreterliği eline geçirmesiyle 
sonuçlandı. Genel Sekreterken sapasağlam olan 
Baştımar, bu değişiklikten kısa bir süre sonra 
öldü. 
TKP'nin tarihindeki karanlık noktalardan biri 
olarak kaldı. 

İ. Bilen, yönetim değişikliği konusunda şunları 
söylüyor: 

"Partimiz uzunca bir 
süreç, uyuşuk, beceriksiz 
kalmıştır. Yığınlardan, 
politik yaşamdan, savaştan kopuk kalmıştır. Bir 
bakıma erimiştir... Böylesi bir durumun nedenlerinden biri de, partinin 
genel yönetiminin yeteneksizliğidir. Kimi yöneticilerin, çoğu 
ninci çizgiden kaymalarıdir. Böylesi bir durum 
sonsuz sürup gidemezdi. 

"Partiyi kör çıkmaz- 
dan çıkarmak için Mer- 


TKP'nin yazılı yayınları 


ATILIM: Aylık, illegal, yurtdışında basılıyor, son 
zamanlarda Türkiye'de de kopyaları basılmakta. TKP 


1974 Ovak ayından beri ya- 


yınlanan ATILIM'da, Brejnev'in söylevleri, Sovyet Hü- 
TKP'nin Brejnev'e ve öteki Moskova yanlısı partilere gönderdiği kutlama mesajları, 
TKP'nin görüşleri, öteki gruplara saldırılar yer alıyor, 
YENİÇAĞ: Aylık, yurtdışında bayılıyor. 
Novoye Vremya adıyla Kusya'da yayınlanan ve başka 
ülkelerin revizyonist partilerince başka dillere de çevri 
len derginin Türkçeye tercümesidir. 
DURUM: 15 günlük, yurtdışında basılıyor, illegal, 
Moskova yanlısı partiler arasında dağı! ilan bülten, 


TKP çizgisinde yayın yapan der; ergiler: 
ÜRÜN: Türkiye'de yayınlanıyor, legal. Yayının 
büyük kısmını TKP'nin bildirileri, Bizim Radyo'nun 
TKP'nin Sesi Radyosunun ve TASS Ajansının yayın 
ları oluşturuyor, öteki kısmı ise, Sovyet ideologlari- 


Baştımar'ın ölümü, 


kez Le-. 


1924 sonunda İstanbul'da toplanan, TKP'nin 
birliğinin yeniden sağlandığı ve Şefik Hüsnü'nün 
parti Sekreterliği'ne ge- 


kez Komitesi Politik Bürosu 24 Mayıs 1973'te 
çözümleyici kararlar aldı. 
Parti yönetiminde değişiklikler yaptı... Bu atı- 


"Maocular, TKP'nin zorba" diyor 
eski programına ( 26 Öte yandan TKP, içle- 
Programı kastediliyor— rinde Şefik Hüsnü'nün 
YN)  sarılıyorlar. Onu yakın arkadaşı ve yar- 


reklam ediyorlar. Daha 4. dımcısı olan ve Baştı mar- 


` gezilere gönderdiler. 


lum partimiz tarihinde önemli bir dönüm oluyor." 
(TKP Konferansı - Belgeler, Temel yayınları s:58) 


BİLEN'İN TKP'SİNİN 
'TKP'NİN GEÇMİŞİ 
KONUSUNDA 
TUTUMU 


İ.Bilen'in TKP'si Mustafa Suphi tarafından kurulan ve uzun yıllar Şefik Hüsnü tarafından yönetilen TKP'nin ve onun 


çizgisinin inkarı ve önderlerinin reddi üzerinde 
yükseliyor. 


İşgal şartlarında TKP' 
ye bağlı olarak legal mücadele veren "Türkiye 
Sosyalist işçi Çiftçi Fırkası” ve Ş. Hüsnü'nün 
bugün için de aydınlatıcı 
olan yazılarının yeraldığı 
Aydınlık dergisi hakkında TKP şunları söylüyor 

"a. 'Aydınlık" dergisi vardı. Kuru ağdalı bir 
dil kullanıyordu. Başında 
dergiyi, legal 'İşçi Çiftçi 
Sosyalist Fırkası' çıkarıyordu. Bu parti, küçük 
burjuva - sosyalist karması bir aydınlar grubunun 
yığınağı ve oportünizmin 
yuvası idi. Bu parti TKP' 
ye bağlıydı... Bunların 
çıkardığı keçi boynuzu 
dergiden bir şey almak 
çok zor oluyordu. "(Bilen 
Yoldaşın Kısa Biyografisi, Ürün, sayı: 47, sayfa: 
34) 


tirildiği TKP'nin 3.Kongresi için de şimdiki TKP 
şunları diyor 

“Bu kongrede İstanbul örgütünden, o da 
'İşçi Çiftçi Partisi'nden 
gelme üyeler çoğunluktaydı. Buna eş dost ka 
tıldı. Partinin yakın ve uzak stratejik amacı ne 
olacaktı? Bütün bu sorunlar ya yoktu, ya da karman çormandı." (TKP 
58 Yaşında, ürün, sayı 
51, sayfa:31) 

3. Kongreden sonra 
hazırlığına başlanan ve 
bugün "İkinci program" 
ya da "'26 Programı" olarak bilinen program 1926 
da Viyana'da toplanan 
TKP Konferansında kabul edildi. Şimdiki TKP, 
bu programın, Parti kurulurken o1921'de kabul 
edilen Birinci Programın 
ana ilkelerini içerdiğini 
kabul ederken, öte yandan uzun yıllar TKP'nin 
mücadelesine rehber olmuş bu program için 
şunları belirtiyor: 

"Bazı sekterce eğilimleri olan İkinci Program 
eskimiş, günün koşullarına uymaz olmuştur." 
(TKP Program ve Tüzüğü) 

26 Programı konusunda, İ. Bilen daha açık 
bir tutum ahyor. "Çetin 
Savaş" adlı broşüründe 
şöyle diyor: 


nın yazıları ve öteki Moskova yanlısı partilerin bildi- 


rileri oluşturuyor. 


İLERİCİ YURTSEVER .GEN 


İK: İlerici Genç- 


lik Derneği'nin yayın organı. İstanbul'da yayınlanı- 


yor, onbeş günlük, legal. 


İŞÇİNİN SESİ-KURTULUŞ-İŞÇİNİN DOSTU: 
Yurtdışındaki TKP yanlısı derneklerin yayınları. 

POLİTİKA GAZETESİ: Günlük, İstanbul'da kapalı 
devre yayınlanıyor. DİSK tarafından satın alınmasın- 
dan sonra TKP çizgisinde yayın yaptı. Halktan ilgi göremeyince battı, şimdi naylon gazete olarak çıkıyor. 

IKP Konferansında İ.Bilen, günlük gazete için şun- 


ları söylüyordu: 
“Partinin boy 
yor. 


Eski ölçüler yetmiyor... 


atmasıyla yeni yeni zorluklar çiki- 


Köprüyü kurma” iştir, 


Amacımız bol tirajlı günlük gazetedir. Neylersin, şimdilik ayaklarımızı yorganımıza göre uzatmak gerek." 


SAVAŞ YOLU: İstanbul'da yayınlanıyor, haftalık, 


legal, 


Politika'nın eski yöneticileri Oya Baydar — Ay 


dın Engin ekibi tarafından çıkarılıyor. 
İSTA; Önce TSİP çizgisinde kurulan, sorra TKP 


çizgisinde çalışan haber ajansı. 


Kongre, pek çok eksikleri yanlış ilkeleri olan ve 
değişen Türkiye'nin durumuna, uluslararası komünist hareketteki gelişmelere aykırı düşen 
bu programın değiştirilmesini öngörmüştür 
Ve bugün yürürlükten 
kaldırılmış yenisi yapılmıştır." 

Evet, İ. Bilenler, 1977 
Mart'ında Konya'da düzenlediklerini söyledikle - 
ri Konferansta,26 Programının ilkelerini yanlış 
bulduklarını ilan ederek, 
bu programı resmen iptal ederek yeni bir program kabul ettiler. 

Yeri gelmişken şu 
Konya Konferansı'na değinelim. 1977 Mart'ında 
TKP bir Konferans düzenlemişti. İ. Bilen, konferansın "Anadolu'nun 
göbeğinde, Konya ilinde 
yapıldığını söylüyordu . 
Ancak Konferans, denildiği gibi Konya'da yapılmamıştı. Katkı dergisi , 
Konferansın, Avrupa'da 
muhtemelen O İsviçre'de 
yapıldığını hemen açıkla 
dı. 

TKP'nin çizgisini iptal ettiklerini açıkça söyleyen İ. Bilenler, TKP'nin 
önderlerine hücumu sürdürüyorlar. İ. Bilen, "Çetin Savaş" broşüründe 
Şefik Hüsnü için, "Bölücü, oportünist, kariyerist , 


TKP'NİN YAYIN FAALIYETI—————y— SLOGANLARI 


TKP'nin yayın faaliyeti 1973'den sonra büyük ölçüde arttı. 1958'de yayına başlayan Bizim Radyo'ya, 
yine Rusların sağladığı imkanlarla yayın yapan TKP' 
nin Sesi Radyosu eklendi. 


TKP'nin en çok kullandığı sloganlardan bazıları 


şunlar: 
* YAŞASIN 


Sİ'NE ÖZGÜRLÜK) 


* İLERİ DEMOKRATİK DÜZEN 
* FAŞİZME GEÇİT YOK 
* BİLEN YOLDAŞ ÇOK YAŞA 


* BİLEN DÖNSÜN 

* ATILIM BİZİMLE 

* ATILIM'DAN 
BİRLEŞTİK 

* YAŞASIN UDC 


* SOVY 


ANLAŞMASI İMZALANSIN 

* ANTİ-FAŞİST HALK DİRENİŞİ İÇİN, 
SAL DEMOKRATİK GÜÇLERİN EYLEM VE CEP- 
HE BİRLİĞİ İÇİN İLERİ! 


SOVYETLER 
DOSTLUK (yada YAŞASIN SOVYETLER BİRLİ iĞİ) 
TKP'YE ÖZGÜRLÜK (yada İŞÇİ SINIFI PARTİ- 


ÖĞRENDİK, 


ların yaptıklarını onaylamayan Reşat Fuat Baraner'in de bulunduğu Milli Demokratik Devrim tezini savunanları "provokatörlükle" suçlamış, bu 
kişilere "'devrimci hareketin gelişmesini baltalayan "eskiler" diyerek 
saldırmıştı. (Bak: Milli 
Demokratik Devrim ve 
İçyüzü. Uyarı yayınları. 
1970) 

TKP şimdide MDD'yi 
savunanları provokatörlükle suçlamaya devam ediyor ama Reşat Fuat 
Baraner'e sahip çıkmaya 
çalışıyor 


1973'DEN SONRA 


1973'den sonra TKP' 
nin etkinliği belirgin bir 
şekilde artmaya başladı. 
7375 yılları arasnda ülkemiz solundaki boşluktan yararlanan TKP yanlıları, TKP'nin görüşleri - 
ni savunduklarını gizleyerek kitle örgütlerine, 
özellikle Madeniş Sendikası ve DİSK'in içine 
sızdılar. Yayın faaliyetle - 
rini artırdılar. 12 Mart 
mahkemelerinde fikirle - 
rini değiştiren ve pişmanlik belirten unsurları çeşitli yollardan kendi yanlarına çektiler. Bunlar 
sendikalarda yüksek maaşlı işlere getirildi. Kimi - 
ne mevki verildi, kimilerini de Rusya'ya ve Doğu 


BİRLİĞİ'YLE 


TKP'DE 


ULU- 


faaliyetleri 73'den sonra hızla arttı 


Avrupa ülkelerine turistik 
Bu 
kişiler böyle bir lüks yaşama alıştırıldılar. 

Daha sonra TKP çizgisinde örgütler kurmaya 
başlandı. Bir süre, o zamanki gençlik derneği 
olan İYÖKD içinde gizli 
faaliyet gösteren TKP görüşlerini savunan gençler, 
İlerici Gençlik Derneği 
(İGD) ve İlerici Liseliler 
Derneği'ni (İLD) kurdular, Ayrıca İlerici Kadınlar Derneği (İKD) ve Barış Derneği kuruldu. 

Son yıllarda TKP'nin 
kitle örgütlerinde! etkisi 
azalıyor. DİSK'in 6. 
Kongresinde yönetimden 
uzaklaştırıldılar. TÖB-DER 
içindeki faaliyetleri başarısızlığa uğradı. 


TKP şimdi devlet kademeleri içine sızarak buralarda etki sağlıyor 


Bütün faaliyetlerini 
yurtdışından düzenleyen 
TKP, esas olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da 
etkili. 


TKP ÇEVRESİNDE 
KÜMELENME" 


1970'den sonra TKP' 
ye çeşitli gruplardan katılmalar oldu. 12 Mart' 
tan sonra yurtdışına çıkanlardan bir kısmı TKP 
görüşlerini savunmaya 
başladı. Bunlar içinde 
önde gelenler, 12 Mart 
öncesinde 6. Filo'ya karşı mücadele eden gençlerin önüne barikatlar kuranlardan olan Veysi Sa- 


rısözen'dir. 
Daha sonra, 12 Mart" 
ta THKP-C davasında 


yargılanan ve pişmanlık 
beyan eden Yusuf Küpeli 
ve arkadaşları TKP görüşlerini savunmaya baş- 


ladı. Bingöl Erdumlu, 
Zülfikar Dicleli gibi bu 
grubun önde gelenleri 


DİSK içinde üst mevkilere yerleştirildi. Yine 12 
Mart'ta THKO davasında 
yargılanan ve aynı şekilde bir tutum alan Nahit 
Töre de TKP görüşlerini savunuyor. 

Son olarak TSİP'in 
parçalanmasıyla birlikte, 
başlarında Oya Baydar ve 
Aydın Engin'le, TSİP'in 
gençlik örgütü olan GSB' 
nin önde gelen yönetici - 
lerinin bulunduğu büyük - 
çe bir grup TKP görüşlerini savunmaya başladı. Bu grubun da TKP içinde ayrı bir hizip oluşturdukları söyleniyor. 

TSİP'in yayın organı 
KİTLE dergisi bu grup 
için şunları yazıyor: 
“"İDD (TKP kastediliyor- 
YN) saflarına geçenlerin 
bir kısmı o partinin tüm 
ilkelerini ve politikalarını 
kabul etmeseler bile bu 
partinin hareketi eninde 
sonunda toparlayacağını 
düşünüyorlar, daha başlangıçlta o saflara giderken ileride o partiyi kendi anladıkları biçimde düzeltmeyi gizli ya da açık 
bir şekilde yüreklerinde 
taşıyorlardı... Nitekim, 
iki yıl gibi kısa bir zaman 
içinde İDD saflarında birtakım 'kanatların' ortaya 


çıkması bu yargımızın 
kanıtıdır. Böylece İDD 
saflarını ileride düzelt- 


mek üzere oraya iltihak 
edenlerin bir kısmı, kısa 
zamanda 'savaşım-kazanım’, o'utkan-savaşkan', 
'saylav-ardıcıl' gibi özel 
ve kitlelerden kopuk 
jargonu tekrarlamaya 
başlayıp, ideolojiye aldırmadan genelgeçer üçbeş 
sloganla komünist olmaya heveslenirken, diğer 
bir kısmı da 'kanat' olma 
yolunda ilerlediler."(Kitle, Şubat 1978, sayı 198) 


Önceleri varlığı pek 
bilinmeyen TKPhin etkinliği 73'den sonra neden önemli ölçüde artıyordu? Bunun ana nedeni neydi? Yarınki yazımızda bu noktayı aydınlatacağız. 


TKP'NİN MERKEZİ NEREDE? 


TKP'nin merkezi Doğu Almanya" 
nın başkenti Doğu Berlin'de, Berlin 
istasyonunun önündeki meydana açılan sokalardan birinde bulunuyor. 
Bir yanında iki Berlin'i ayıran duvarın uzandığı bu sokakta eskiden Berlin Oteli olan lüks bir yapı var. Şimdi 
"Göçmenler Evi" olarak görünen bu 
yapıda, ülkelerinin dışında bulunan 


Moskova yanlısı partilerin merkezleri 
bulunuyor. TKP'nin merkezi binanın 
ikinci katında. 


Burada, Rusya'nın sağladığı bürolarda oturan ve Rusya'nın verdiği 
tahsisatlarla radyo ve dergi yayınlarını sürdüren TKP yöneticileri Türkiye'deki faaliyetlerini yönetiyorlar. 


Zeki Baştıman(Yakup Demir) kimdir? 


Yakup Demir takma adıyla da bilinen Zeki Baştımar da ,İ.Bilen gibi, 
Şefik Hüsnü önderliğindeki TKP saflarında bulundu. 1927 yılındaki tutuklamada polise kendi hayat hikayesihi ve parti sırlarını anlattığından, 
hapisten çıktıktan sonra hükümet tarafından devlet memurluğuna getirildi. 

Z.Baştımar, 1946'da, Şefik Hüsnü 
ve Reşat Fuat Baraner gibi önderlerin 
hapiste bulunmasından yararlanarak, 
TKP içinde kendi çizgisini etkin hale 
getirdi. Baştımar'ın bu çizgisi, TKP" 
nin 1951 yılında darbe yemesi ve tasfiye olmasında önemli bir rol oynadı. 

1951 yılındaki yargılamada, Şefik 
Hüsnü'nün, poliste çözülenler de dahil herkesin, yapılan suçlamaları reddetmesini ve örgütsel hiçbir, şeyi kabul etmemesini isteyen devrimci tutumuna uymayarak „ifadesinde örgütsel iddiaları kabul etti. Bunun üzerine Şefik Hüsnü ve öteki TKP'liler, 
Baştımar'ı tecrit ederek, ona karşı 
mücadele açtılar. Zeki Baştımar hakim sınıflara teslim olma tutumun- 
dan dolayı, 1953'de toplanması plan- 


lanan ilk parti kongresinde parti üyeliğinden çıkarılması kaydıyla, TKP 
Merkez Komitesi üyeliğinden ihraç 
edildi. 

1960'ların başlarında yurtdışında 
bugünkü TKP'yi kuran Baştımar, İ. 
Bilen tarafından Genel Sekreterlikten 
düşürüldükten kısa bir süre sonra esrarengiz bir şekilde öldü. 


İ.Bilen Doğu Berlin'de göçmenler evindeki TKP merkezinde masa başında, 50 yıldır ayağını basmadığı Türkiye'den kilometrelerce uzakta, 


i.BİLEN(Laz ismall) kimdir? 


“Laz İsmail, R.Davas ve İsmail Mara takma isimleriyle de tanınan İ.Bilen, Şefik Hüsnü zamanında TKP saflarında yer aldı. 1922'de partiye girişinden itibaren, TKP'nin ve Şefik Hüsnü'nün çizgisine karşı çıktı. 1930 yılına doğru ortaya çıkan Troçkist İşçi Muhalefeti grubuna katıldı. Bu Troçkist hizip, 1932'de Komünist Enternasyonal (Komintern) ve TKP'nin kararıyla, TKP saflarından uzaklaştırıldı. İ.Bilen 1930'larda yurtdışına çıktı ve 
bir daha da Türkiye'ye dönmedi. 

1960'larda Kruşçev tarafından Zeki Baştımar'a TKP kurdurulduğu zaman bu partiye katıldı. 1973'de Zeki Baştımar'ı devirerek TKP'nin Genel 
Sekreterliğini ele geçirdi. Şimdi Doğu Berlin'de, Sovyetler'in sağladığı 
imkanlarla partiyi yönetiyor. 


TKP'nin Savaş Yolunu kim aydınlatıyor? 

TKP yanlısı iki kaçakçı 1. Bilen”in Brejnev è ve 
Ecevit'e mektupları Sovyet Konsolosluğunun 
yayınevlerine maddi yardımı 


kel grapar 


gi 


